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Lời Giới Thiệu

Như tựa đề đã gợi ý, cuốn sách này mở ra cho độc 
giả cái nhìn về hai khía cạnh then chốt trong 

cuộc đời và sự nghiệp của Madeleine Delbrêl, Bí tích 
Thánh Thể và sự phân định tâm linh. Để hiểu rõ hơn, 
cần nhớ rằng việc xuất bản toàn tập tác phẩm của Ma-
deleine Delbrêl bắt đầu vào năm 2004 với hai tập thư 
tín, bao gồm các giai đoạn 1910-1941 và 1942-1952. 
Chúng đưa độc giả bước vào hành trình từng ngày của 
Madeleine Delbrêl. Song song đó, chúng tôi bắt đầu 
xuất bản các công trình nghiên cứu nhằm củng cố kiến 
thức cần thiết cho việc biên tập có hệ thống. Hơn nữa, 
chúng tôi nhận thấy nhiều thiếu sót trong tiểu sử do 
Christine de Boismarmin viết, dù phải công nhận rằng 
sự đánh giá tinh tế của bà xuất phát từ quãng thời gian 
dài đồng hành với Madeleine. Vì thế, tác phẩm Made-
leine Delbrêl, Đường phố thành thị là lối đi của Chúa 
của bà vẫn được chúng tôi coi là tài liệu tham khảo 
chính. Sau này, khi công trình nghiên cứu và xuất bản 
đủ tiến triển, chúng tôi sẽ thực hiện một bản tiểu sử 
tổng quan.
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 Cuốn sách nghiên cứu đầu tiên, Madeleine Delbrêl 
Quen thuộc và xa lạ (2004), đề cập bốn điểm : sự trở lại 
đạo, xuyên suốt các bài thơ thời trẻ ; mối quan hệ với 
cha mẹ, thường bị đơn giản hóa ; mối quan hệ với Phái 
bộ Truyền giáo Pháp, phản ánh rõ nét hành trình tìm 
kiếm của Giáo hội Pháp những năm 1940-1950 ; và 
cuối cùng là vấn đề gây tranh cãi về nỗi đau trong cuộc 
đời Madeleine, một người nổi tiếng nhờ niềm vui sống, 
nhưng cũng cần hiểu sâu sắc những trang viết đầy xúc 
động về đau khổ của bà. Sự đón nhận của công chúng 
khi ấy đã khích lệ chúng tôi rất nhiều. 

Trong cuốn sách nghiên cứu thứ hai, Madeleine Del-
brêl Nguồn gốc một đời sống tâm linh (2008), chúng tôi 
bắt đầu phác họa hành trình tâm linh của bà, trong khi 
trước đây chỉ có các sự kiện đời sống được biết đến. 
Giờ đây, có thể theo chân bà từ khi trở lại đạo năm 
1924: tham gia phong trào Hướng đạo, kết thúc giai 
đoạn sáng tác thơ, bắt đầu được linh mục Lorenzo 
hướng dẫn đời sống thiêng liêng, đào sâu sự kết hợp với 
Chúa Kitô, nhóm họp các thiếu nữ mong sống Tin Mừng 
dưới sự dẫn dắt của linh mục Lorenzo và Madeleine 
Delbrêl từ tháng 10/1930, những ngày đầu ở Ivry. 
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Nghiên cứu mối quan hệ giữa linh mục Lorenzo và 
Madeleine Delbrêl làm nổi bật các bước phân định 
trong cuộc đời bà, cùng con đường nên thánh : «Chúng 
tôi, những người bình thường, tin tưởng mãnh liệt rằng 
con phố này, thế giới nơi Chúa đặt chúng tôi, chính là 
nơi chúng tôi trở nên thánh thiện 1». Hành trình tâm 
linh này cũng được soi sáng qua nghiên cứu về mối 
quan hệ của bà với linh mục Jacques Loew, một người 
trở lại như bà, thuộc Dòng Đa Minh và là linh mục thợ 
tại Marseille. Những trang viết này giúp hiểu rõ hơn 
những năm tháng sau Thế chiến, vừa phong phú vừa 
đầy khó khăn của Giáo hội Pháp.

Trong khi đó, việc xuất bản tập V và VI cùng một hội 
thảo 2 tại Ivry đã giúp hiểu sâu hơn về sự dấn thân của 
Madeleine Delbrêl trong công tác xã hội. Đáng chú ý là 
sự chu đáo của bà trong việc trau dồi kỹ năng để phục 
vụ người nghèo.

Cuốn sách này là công trình nghiên cứu thứ ba. Đã 
nhiều năm, Bernard Pitaud nỗ lực tìm hiểu vai trò của Bí 
tích Thánh Thể và sự phân định nơi Madeleine Delbrêl. 
Năm 2009, Sự thánh thiện của những con người bình 
thường (tập VII của Toàn tập) cho thấy cần sớm công 
bố nghiên cứu của ông về Thánh Thể : rõ ràng một phần  
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tác phẩm của Madeleine đã bị che khuất lâu năm vì 
những lý do độc giả sẽ khám phá. Ngoài ra, nghiên cứu 
của Marianne Heimbach-Steins, tiến sĩ thần học Đại 
học Bamberg, Đức, cùng các công trình và giảng dạy 
của Don Luciano Luppi, Khoa Thần học vùng Emilia-
Romagna, Bologna, Ý, đã bắt đầu khai phá điều có 
thể gọi là đặc sủng phân định nơi Madeleine Delbrêl. 
Bernard Pitaud tiếp cận vấn đề này qua góc nhìn thực 
nghiệm từ kho tàng thư tín đồ sộ. Hai nghiên cứu này 
cho thấy nền tảng đức tin sâu xa của Madeleine Delbrêl. 
Chúng sẽ dần được bổ sung bằng các nghiên cứu khác 
về nhiều khía cạnh trong đời sống tâm linh và mối quan 
hệ thiêng liêng của bà.

Bernard Pitaud tiếp tục khai phá một di sản chưa tỏa 
hết sức sống, và hôm nay, chúng tôi xin gửi đến ông 
lòng biết ơn sâu sắc. Đây cũng là tấm lòng của Ban 
điều hành và các thành viên Hiệp hội «Những người 
bạn của Madeleine Delbrêl», mong muốn tác phẩm của 
Madeleine được biết đến rộng rãi hơn. Cuốn sách này, 
như những ấn phẩm trước, là kết tinh từ đóng góp của 
tất cả chúng tôi.
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Cuối cùng, chúng tôi cảm ơn Nhà xuất bản Nouvelle 
Cité, sau dự án lớn xuất bản tác phẩm tâm linh của 
Charles de Foucauld, đã tin tưởng vào mục tiêu xuất 
bản toàn tập Madeleine Delbrêl của chúng tôi. Họ đồng 
hành cùng chúng tôi với chuyên môn, sự trung thành và 
tình bằng hữu.

Gilles François
Chủ tịch Hiệp hội 

Những người bạn của Madeleine Delbrêl
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MADELEINE DELBRÊL VÀ THÁNH LỄ
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Phần Mở Đầu  : Những Thăng Trầm Của 
Một Hành Trình Nghiên Cứu

Hành trình của nghiên cứu này khá dài và đầy biến 
động. Năm 2005, các Nhóm Notre-Dame thuộc 

giáo phận Créteil đề nghị tôi tham gia buổi hội thảo khu 
vực của họ để nói về Thánh Thể trong tư tưởng của Ma-
deleine Delbrêl. Đây là một chủ đề mà trước đó tôi chưa 
từng nghiên cứu sâu. Trước cơ hội mở ra một hướng 
khám phá mới, tôi đã nhiệt tình nhận lời mà không 
lường trước được những khó khăn cũng như niềm vui 
sẽ đến. Vào thời điểm đó, chúng tôi chỉ mới biết một 
phần về các tư liệu lưu trữ của Madeleine.

Niềm hứng khởi ban đầu nhanh chóng nhường chỗ 
cho lo âu khi tôi không thể tập hợp đủ những đoạn văn 
bản dài và đa dạng để tạo nên một nghiên cứu có chiều 
sâu. Dần dần, tôi nhận ra rằng các văn bản đã xuất bản 
của Madeleine chủ yếu nhấn mạnh mối quan hệ của 
bà với Lời Chúa và ít đề cập đến các bí tích và Thánh 
Thể, hoặc nếu có thì cũng rất sơ lược. Phản ứng đầu 
tiên của tôi là gắn điều này với bối cảnh truyền giáo của 
Madeleine.



Thánh Lễ Và Phân Định Nơi Madeleine Delbrêl � 11

Nếu bà ít suy tư về Thánh Thể, thì đó là vì trong sứ 
vụ tiếp cận những người vô thần và người nghèo, Lời 
Chúa phải được ưu tiên. Cần bắt đầu bằng việc loan báo 
Tin Mừng để Lời Chúa chạm đến trái tim và dẫn đưa họ 
đến với đời sống trọn vẹn của Giáo hội và các bí tích. 
Madeleine sống trong sứ vụ truyền giáo, bà làm chứng 
cho Tin Mừng, khoác lấy Tin Mừng, và để Lời Chúa 
thấm vào mình để trở thành Tin Mừng cho người khác. 
Ưu tiên hàng đầu là công bố Lời Chúa, qua đời sống 
chứng tá và lời nói, hai điều mà chúng ta biết rằng đối 
với bà luôn gắn bó không tách rời.

Tuy nhiên, tôi chỉ thấy thỏa mãn một nửa với những 
suy nghĩ có phần cam chịu này, và vì đã hứa thực hiện 
buổi thuyết trình, tôi không thể rút lui. Tôi chuyển 
hướng nghiên cứu theo hai cách : thứ nhất là thu thập 
tất cả các đoạn văn, dù ngắn ngủi, nói về các bí tích, đặc 
biệt là Thánh Thể, từ những tư liệu có sẵn. Một công 
việc tỉ mỉ, với hy vọng rằng việc đối chiếu các văn bản 
này sẽ mang lại kết quả nào đó.

Thứ hai là kêu gọi sự giúp đỡ từ các thành viên của 
Nhóm Madeleine Delbrêl : ai có nhớ những đoạn văn, 
lời nói, hoặc bài chia sẻ nào của Madeleine về Thánh 
Thể không ?
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Và chỉ vài ngày sau lời kêu gọi đầy vô vọng này, tôi 
phải thừa nhận như vậy, một đoạn văn tuyệt vời dài ba 
trang, có tựa đề «Thánh Thể và tình bác ái huynh đệ», 
đã được phát hiện. Đoạn văn này vốn nằm trong kho 
lưu trữ và đã được Christine de Boismarmin phân loại, 
nhưng lại bị bỏ sót trong quá trình tìm kiếm. May mắn 
thay, một ký ức chợt thức tỉnh đã đưa nó ra ánh sáng.

Tôi dám gọi đây là sự can thiệp của Chúa Quan Phòng, 
vì đoạn văn này đã cung cấp chìa khóa để giải mã một 
cách thấu đáo nhiều văn bản khác của Madeleine mà 
thoạt nhìn dường như không liên quan đến bí tích Thánh 
Thể ; tôi sẽ trở lại vấn đề này sau. Với nguồn tư liệu 
đã được bổ sung đáng kể, tôi đã hoàn thành bài thuyết 
trình mà các Nhóm Notre-Dame ở Créteil yêu cầu.

Trong những năm tiếp theo, nhiều văn bản khác tiếp 
tục xuất hiện, cho đến khi chúng tôi phát hiện lại toàn 
bộ bài viết của Madeleine đăng trên tạp chí Đời sống 
tâm linh năm 1946 : «Tại sao chúng ta yêu mến Cha de 
Foucauld». Dù đã được xuất bản năm 1968 trong cuốn 
Niềm Tin Vui chúng tôi không hề hay biết rằng bài viết 
này chỉ được trích dẫn một phần, bị cắt bỏ toàn bộ nội 
dung liên quan đến Thánh Thể. Chỉ đến khi xuất bản 
Tuyển Tập Toàn Bộ Tác Phẩm, chúng tôi mới nhận ra  
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sự thiếu sót này 3 và khôi phục nguyên vẹn văn bản gốc.

Như vậy, qua nhiều năm, những suy tư sau đây đã 
được bồi đắp, điều chỉnh và hoàn thiện nhờ những khám 
phá từ việc hiểu sâu hơn các tác phẩm của Madeleine. 
Ban Biên Tập Tuyển Tập Toàn Bộ Tác Phẩm nhận định 
rằng nghiên cứu đã đạt đến mức đủ chín muồi để có thể 
xuất bản song song với các tác phẩm của Madeleine ; 
mục đích của chúng tôi đơn giản là làm nổi bật chiều 
kích Thánh Thể trong đời sống tâm linh của Madeleine 
Delbrêl, một khía cạnh ít được nhấn mạnh trước đây, 
giúp cân bằng hơn trong cách nhìn nhận tư tưởng và 
cuộc đời bà ; đồng thời giúp độc giả tiếp cận Tuyển Tập 
Toàn Bộ Tác Phẩm với cái nhìn sâu sắc hơn, dù không 
có ý định khép lại mọi suy tư ; bởi lẽ những văn bản 
mới vẫn có thể được phát hiện và mở ra những chân trời 
mới.

Một câu hỏi vẫn còn đó : Tại sao những tuyển tập đầu 
tiên về tác phẩm của Madeleine như Chúng tôi, những 
con người của đường phố và Niềm Tin Vui lại ít đề cập 
đến Thánh Thể ? Có lẽ do xu hướng thời đại ? Cũng có 
thể người ta muốn nhấn mạnh tính truyền giáo trong tư 
tưởng của Madeleine bằng cách tập trung vào các văn 
bản về Lời Chúa, mà chưa nhận ra rằng những bài viết 
về Thánh Thể cũng mang sứ vụ truyền giáo. Ngược lại, 
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nếu Madeleine viết nhiều về Lời Chúa, thì cần ghi nhận 
rằng bà viết về nó như một thực tại biến đổi chúng ta 
thành chính Lời ấy, giống như Thánh Thể làm. Cũng 
như chúng ta trở nên Thân Thể và Máu Chúa Kitô khi 
tham dự Thánh Thể, thì theo Madeleine, chúng ta trở 
nên Lời Chúa khi đón nhận Lời Người bằng đức tin.
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Thánh Thể Lương Thực Hằng Ngày Của 
Madeleine

Dù các văn bản công bố có thiếu sót thế nào, ít 
nhất có một điều mọi người đều biết và đồng ý : 

Thánh Thể là lương thực hằng ngày của Madeleine. Đối 
với bà, đây là một thực hành hiển nhiên, gắn liền với 
cuộc sống ; bà không bao giờ nghĩ đến việc bỏ qua nó. 
Christine de Boismarmin, một người bạn đồng hành và 
là người viết tiểu sử của Madeleine, đã kể lại trong 
những cuộc trò chuyện riêng rằng Madeleine thường đi 
qua Ivry vào sáng sớm, mang theo herbier (cách bà gọi 
cuốn sách lễ) để dự lễ được cử hành vào giờ sớm. Nhưng 
đây là thói quen đã có từ lâu ; ngày 23 tháng 1 năm 
1928, bà viết cho bạn mình là Louise Salonne :

«Trời vẫn còn sớm. Hầu như mọi người trong nhà 
vẫn đang ngủ. Tôi vừa trở về từ thánh lễ đầu tiên yêu 
dấu, giống như một buổi canh thức, với những con phố 
tối đen, những ngọn đèn ga tỉnh lẻ cũ kỹ và những bóng 
người ồn ào của những kẻ nhặt rác. Ta lướt qua những 
con người có mùi đồng nát nhưng ta yêu mến. Rồi ta 
đến nơi. Nhà tạm mở rộng, và một lát sau, tiếng chuông 
xa xôi vang lên : vị linh mục và bình thánh, nhà tạm 
đóng lại, ngọn đèn được thắp sáng, và cả nhà thờ bỗng 
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trở nên đầy ý nghĩa. 4»

Giọng văn vẫn còn chút lãng mạn. Hai tháng sau, khi 
Madeleine nghỉ ngơi tại Chevreuse, gần một tu viện 
của các nữ tu, giọng văn trở nên giản dị hơn : «Ở đây, 
mỗi sáng tôi đều ăn cắp’một chút thánh lễ. Tu viện bên 
cạnh, nơi đào tạo các nhà truyền giáo, đã cho phép tôi 
làm điều đó. 5» Việc tham dự Thánh Thể hằng ngày đã 
trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống Kitô 
hữu của bà từ rất sớm, đến mức dù sức khỏe thường 
yếu, bà đã được Đức Hồng Y Tổng Giám mục Paris 
miễn giữ chay trước khi rước lễ.

Nhưng thực hành này có ý nghĩa gì với bà ? Đây là 
điều chúng ta sẽ khám phá, bằng cách tìm hiểu nội dung 
giáo lý và thiêng liêng phong phú trong các văn bản 
của Madeleine Delbrêl về Thánh Thể và rộng hơn là về 
phụng vụ của Giáo hội.
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Cơ Thể Bí Tích, Cấu Trúc Của Đời Sống Kitô 
Hữu

Trước khi trích dẫn các văn bản về Thánh Thể, 
chúng ta hãy xem ba tài liệu cho thấy, đối với 

Madeleine, đời sống Kitô hữu và đời sống thiêng liêng 
không thể tách rời khỏi sứ vụ và bí tích.

1) Năm 1942, trong một bức thư trả lời câu hỏi từ Sứ 
vụ nước Pháp, Madeleine nêu rõ cách bà hiểu về đời 
sống Kitô hữu của giáo dân :

«Giáo dân là người đã được rửa tội, vị trí của họ 
là trong Nhiệm Thể Chúa Kitô, giữa dòng chảy thánh 
thiện của Giáo hội. Toàn bộ nền kinh tế ân sủng trong 
Giáo hội chuẩn bị cho họ trở thành thánh. Ơn gọi của 
họ là sự thánh thiện. Họ chỉ được yêu cầu ‘trở thành 
chính mình’, ‘hiện thực hóa’ những gì các bí tích đã 
làm cho họ. Họ được yêu cầu ‘ghi nhận’ :

- bí tích Rửa tội và việc được hợp nhất vào Chúa 
Kitô,

- bí tích Thêm sức ban Thánh Thần, nguồn mạch 
thánh thiện,

- bí tích Thánh Thể đưa họ vào sự hiệp thông với 
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Chúa Kitô,

- bí tích Hôn phối kết hợp họ với công trình sáng tạo 
của Thiên Chúa,

- bí tích Truyền chức, nơi linh mục, mang Chúa Giêsu 
đến cho chúng ta. 6»

Rõ ràng, đối với Madeleine Delbrêl, cơ thể bí tích là 
cấu trúc của đời sống Kitô hữu, và chính nhờ các bí tích 
(gắn liền với đức tin) mà sự thánh thiện đến với Giáo 
hội. Ở đây, ta thấy cách bà nói về Thánh Thể : bà dùng 
từ hiệp thông, phản ánh cách diễn đạt phổ biến thời đó, 
nhưng qua đó, bà nhấn mạnh một khía cạnh quan trọng 
của đời sống Kitô hữu, sự hiệp nhất với Chúa Kitô.

2) Hai mươi năm sau, với lối viết gần gũi hơn vì viết 
cho một cá nhân, Madeleine lặp lại chủ đề này trong 
thư hướng dẫn một thiếu nữ Ba Lan : «Đối với một Kitô 
hữu, các bí tích cần thiết như Tin Mừng. 7» Điều này 
khẳng định rằng việc đề cao Lời Chúa không hề làm 
giảm giá trị Thánh Thể. Sau đó, Madeleine triển khai 
một suy tư nhân học : Các bí tích «là những dấu chỉ hữu 
hình, cảm nhận được bằng toàn bộ con người, thể hiện 
mối quan hệ mật thiết, sống động - gần như sinh học - 
là những mối quan hệ giữa Kitô hữu và Đức Kitô.»



Thánh Lễ Và Phân Định Nơi Madeleine Delbrêl � 19

Bí tích là một phần tất yếu của đời sống Kitô hữu, là 
«chế độ bình thường». Kitô hữu học điều này từ Giáo 
hội, như trẻ em học từ mẹ mình. «Không có bí tích, 
chúng ta không thể sống, chỉ như ở bề mặt của đời sống 
trong Đức Kitô. Một Kitô hữu coi thường bí tích giống 
như một đứa trẻ chậm phát triển, không trưởng thành 
trong đức tin.»

Và sự sống mà các bí tích mang lại là «một sự sống 
vĩnh viễn, không phải là sự sống chỉ kéo dài trong thời 
điểm lãnh nhận bí tích. [...] Các bí tích thông truyền 
cho chúng ta một trạng thái sống». Ân sủng của các bí 
tích lan tỏa trong cuộc sống chúng ta : bí tích Hòa Giải 
đặt chúng ta vào trạng thái sám hối, bí tích Thánh Thể 
đặt chúng ta vào trạng thái hiến dâng bản thân để đáp 
lại ân ban của Đức Kitô, vào trạng thái hiệp thông với 
Ngài, vào trạng thái hy sinh. Và hồng ân này không bao 
giờ vơi cạn, ngay cả khi chúng ta không thể lãnh nhận 
các bí tích : «người Kitô hữu vẫn nhận được những gì 
các bí tích sẽ ban cho họ nếu họ khao khát với một niềm 
đam mê».

3) Hãy quay trở lại 15 năm trước. Chúng ta đang ở 
năm 1947. Madeleine viết một bài báo cho tạp chí Đời 
sống tâm linh 8. Bài báo có tiêu đề : «Phụng vụ và đời 
sống giáo dân». Bà muốn chứng minh rằng việc cầu 
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nguyện bằng phụng vụ của Giáo hội là điều tốt cho mọi 
Kitô hữu, dựa vào các văn bản phụng vụ, bao gồm cả 
phụng vụ Thánh Thể và các giờ kinh phụng vụ ; ngay 
cả khi không thể tham dự Thánh lễ hoặc cử hành đầy 
đủ các giờ kinh.

Chúng ta sẽ yêu cầu tác giả giải thích thêm về điểm 
này sau. Nhưng điều chúng ta quan tâm lúc này là lý do 
mà tác giả đưa ra cho việc tham gia vào lời cầu nguyện 
của Giáo hội : «Khi tình yêu Giáo hội đã thấm sâu vào 
trái tim, lời cầu nguyện của Giáo hội trở nên như một 
nhu cầu thiết yếu. 9» Vì vậy, chính vì yêu mến Giáo 
hội mà chúng ta cầu nguyện bằng lời cầu nguyện của 
Giáo hội. Và lời cầu nguyện này đưa chúng ta vào sự 
hiệp thông với Chúa Thánh Thần : «Trong tất cả những 
gì Giáo hội ban tặng, đều có sự hiện diện của Chúa 
Thánh Thần. Những sở thích nhỏ bé, những khẩu vị cá 
nhân, hay những lời phê bình nhỏ nhặt của chúng ta có 
là gì so với sự hiệp thông này với Thần Khí của Thiên  
Chúa ? 10»

Chính vì lý do này mà chúng ta để mình được lời cầu 
nguyện của Giáo hội nâng đỡ, ưu tiên hơn cả lời cầu 
nguyện cá nhân, bởi đó là môi trường sống của chúng 
ta, nơi Chúa Thánh Thần được ban tặng. Và Chúa Thánh 
Thần làm cho chúng ta hiện hữu cùng nhau, trong Giáo 
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hội, như một thân thể : «Nhờ đó, ‘cái tôi’ trở thành 
‘chúng ta’. Chúng ta hòa mình mà không hòa tan vào 
đám đông những người ca tụng Thiên Chúa, vào những 
đoàn người chuyển cầu. Nhờ đó, mỗi buổi sáng, chúng 
ta có thể trao linh hồn mình cho sự thúc đẩy của Chúa 
Thánh Thần, Đấng đang sống động và rung động trong 
Giáo hội của Ngài. Nhờ đó, chúng ta bập bẹ nói ngôn 
ngữ của con cái Thiên Chúa. 11»

Ba đoạn văn vừa trích dẫn nói về đời sống bí tích 
và đời sống phụng vụ nói chung. Nhưng chúng cho 
chúng ta cảm nhận rằng Bí tích Thánh Thể thực sự là 
trung tâm đời sống thiêng liêng của Madeleine. Những 
đoạn văn này cho thấy chúng ta nên khám phá những 
đoạn mà Madeleine nói trực tiếp về Bí tích Thánh Thể. 
Chúng ta sẽ thấy rằng suy tư của bà, luôn giả định việc 
cử hành Thánh Thể, tập trung đặc biệt vào việc sống Bí 
tích Thánh Thể hàng ngày, nghĩa là đời sống Kitô hữu 
trở nên thánh thể. Qua đó, chiều kích truyền giáo của Bí 
tích Thánh Thể sẽ hiện rõ.



22 � Bernard Pitaud

Một Số Dấu Chỉ Về Tính Chất Thiết Yếu Của 
Bí Tích Thánh Thể

Chúng tôi gọi là dấu chỉ những đoạn văn ngắn nơi 
Madeleine đề cập đến Bí tích Thánh Thể nhưng không 
triển khai nội dung giáo lý của lời nói :

1) Trong một bức thư năm 1930 gửi cha Lorenzo, 
linh hướng của bà và là tuyên úy nhóm hướng đạo giáo 
xứ Thánh Đa Minh, bà hỏi : «Cha có thấy bất tiện nào 
nếu chúng tôi yêu cầu các Tân Hướng Đạo phải biết 
theo dõi và hiểu Thánh lễ để tuyên hứa không ? 12» Mối 
quan tâm giáo dục này là dấu hiệu cho thấy ngay từ thời 
điểm đó, bà đã dành cho Thánh lễ một vị trí trung tâm 
trong đời sống Kitô hữu.

2) Một bức thư khác gửi cùng người vào tháng 6 
cùng năm, mang sắc thái hoàn toàn khác : «Con cảm 
ơn Cha vì việc rước lễ sáng nay. Chúa Giêsu hài lòng 
khi đến gặp con trong bí tích Thánh Thể. Ngài biết rõ 
sự yếu đuối đáng thương của con ‘trước khi có Ngài’, 
nhưng giờ đây Ngài là tất cả và con tin rằng việc rước 
lễ của con đem lại sự nghỉ ngơi cho Ngài.» Trong đoạn 
văn ngắn này, từ «rước lễ» được dùng để nói về Bí tích 
Thánh Thể. Để hiểu sự thân mật này của Madeleine với 
Chúa Kitô trong bí tích Thánh Thể, cần biết rằng bà viết 
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trong thời điểm được lãnh nhận những ân sủng đặc biệt. 
Bà nhắc đến thời gian trước khi trở lại, thời «trước khi 
có Ngài». Nhưng giờ đây, khi Ngài là «tất cả», nghĩa là 
khi Ngài là đối tượng duy nhất của lòng bà, Ngài nghỉ 
ngơi trong việc rước lễ của Madeleine. Sự nghỉ ngơi 
này có lẽ đến sau giai đoạn mệt mỏi khi Chúa Giêsu tìm 
kiếm bà ; cuối cùng Ngài đã tìm thấy bà và nghỉ ngơi 
trong bà.

3) Trong tài liệu gửi cho Phái đoàn Pháp năm 1942 đã 
được trích dẫn trước đó, sau khi nói về toàn bộ hệ thống 
bí tích, Madeleine đề cập lại vấn đề Thánh Thể khi nói 
về Chúa Kitô như «một Đấng thực sự trao ban chính 
mình cho chúng ta trong bí tích Thánh Thể». Và chúng 
ta không nên ngần ngại đến lãnh nhận món quà này. Bà 
kể về người châu Phi mà các nhà truyền giáo làm chứng 
rằng họ đi «hai mươi hay ba mươi cây số để được rước 
lễ». Và bà thêm cho chúng ta : «Hãy sống sao cho việc 
rước lễ xứng đáng với những hy sinh lớn lao, đáng để 
từ bỏ giường ngủ, một chuyến đi, một cuộc gặp gỡ, v.v.»

Việc rước lễ còn phải được nhìn nhận như «nguồn 
mạch đích thực của sự thánh thiện». Ở đây, bà chỉ lặp 
lại về Bí tích Thánh Thể điều đã nói về toàn bộ hệ thống 
bí tích.
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Sau đó, bà nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiện diện 
thực sự : Chúa Kitô là «Đấng ngự giữa chúng ta trong 
nhà thờ. Bằng chứng là những lần viếng thăm nhà thờ, 
dâng hoa, đồ thánh, áo lễ, v.v. Cũng như cách ăn mặc 
trong nhà thờ, thường không phù hợp với những người 
đang đứng trước mặt Thiên Chúa và Đấng chúng ta 
yêu mến». Chúng ta biết rằng Madeleine coi trọng việc 
chầu Thánh Thể, viếng Thánh Thể theo truyền thống ; 
bà viết năm 1942 cho một người bạn : «Tôi hiểu những 
gì những lần viếng thăm nhà thờ vắng lặng có thể đem 
lại cho trái tim chúng ta trước mặt Chúa Giêsu. 13» Dĩ 
nhiên, những chi tiết cụ thể này có vẻ hơi bề ngoài. 
Nhưng chúng cho thấy rõ mối liên hệ mà Madeleine 
tự nhiên thiết lập giữa nội tâm đức tin và biểu hiện bên 
ngoài qua thân xác, cử chỉ và những vật dụng liên quan.

4) Trong một sơ đồ 14 năm 1957, khi cố gắng phác 
họa đời sống Kitô hữu của mình, Madeleine đã đặt ở 
đầu : «một cuộc đời hình thánh giá» (với hai nhánh 
«trong thành phố» và «ngoài thành phố»), sau đó là 
«kích thước của thánh giá» ; ở cuối là hoạt động tông 
đồ, Giáo hội chiến đấu ; và ở chính giữa, với chữ lớn: 
«Thánh lễ, ân ban của Thiên Chúa». Vì đây là một sơ 
đồ, bà không đi vào chi tiết, nhưng hiệu ứng thật ấn 
tượng và dễ hiểu : ở trung tâm đời sống tông đồ của bà 
là Thánh lễ, như một ân ban của Thiên Chúa, như chính 
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nơi Thiên Chúa hiến mình.

Hai năm sau, vào tháng 7 năm 1959, Madeleine được 
mời tham dự một cuộc gặp gỡ đại kết tại Viện Đại kết 
Bossey ở Thụy Sĩ. Trong số bảy mươi người tham dự, 
có năm người Công giáo, trong đó có Madeleine. Chủ 
đề của cuộc gặp là cầu nguyện. Nhưng các diễn giả 
được yêu cầu tránh đề cập đến Thánh Thể và mối liên 
hệ giữa cầu nguyện với giáo lý. Madeleine từ chối một 
cách lịch sự. Bà sẽ nói về Thánh Thể và không tuân 
theo yêu cầu đó ; bài phát biểu của bà được đón nhận 
rất tốt.

Bà không thể chấp nhận việc không nói về điều mà 
với bà là nguồn mạch của cầu nguyện : «Sống như con 
cái Thiên Chúa trong Đức Kitô, bà nói, đối với tôi là 
tham dự vào lời cầu nguyện của Giáo hội. Lời cầu 
nguyện này không thể tách rời khỏi đời sống Giáo hội, 
khỏi đời sống bí tích của Giáo hội, khỏi Thánh Thể, 
Bữa Tiệc của Chúa, nơi chúng hợp thành một thể duy 
nhất. 15» Và một đoạn sau đó : «Lời cầu nguyện chung 
của Giáo hội, lời cầu nguyện phụng vụ, không thể tách 
rời khỏi các bí tích ; nó hoàn toàn hướng về Thánh Thể, 
mầu nhiệm Bữa Tiệc của Chúa. 16» Madeleine không 
triển khai thêm. Bài phát biểu của bà cần ngắn gọn. 
Nhưng bà khẳng định rõ ràng rằng Thánh Thể là nguồn 
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mạch và đỉnh cao của lời cầu nguyện Giáo hội. Chẳng 
phải Thánh Thể chính là lời cầu nguyện của Đức Kitô, 
nơi mọi lời cầu nguyện bắt nguồn ?

6) Trong một ghi chú có tiêu đề «Ánh sáng và bóng 
tối», viết năm 1960 dành cho các sinh viên ở Lyon, bà 
miêu tả đời sống Kitô hữu như một cuộc hành trình 
giữa hai vực thẳm : «vực thẳm có thể đo lường được 
của những lần thế gian từ chối Thiên Chúa» và «vực 
thẳm không thể dò thấu của những mầu nhiệm Thiên 
Chúa.» Trích dẫn ngầm sách Isaia 42,6-7, bà tuyên bố : 
«Chúng ta là một thực tại của giao ước thần linh. Giao 
ước này, mỗi Thánh lễ nhắc chúng ta nhớ về quy mô 
trọn vẹn của nó. 17»

Các Kitô hữu, là chi thể của Thân Thể Đức Kitô, 
do đó được đặt vào trung tâm của sự trung gian của 
Đức Kitô, được nắm bắt trong sự trung gian này và trở 
thành người tham dự. Ám chỉ về Thánh Thể cho phép 
Madeleine gợi ý rằng chúng ta chỉ là giao ước trong 
Đức Kitô, Đấng tự bản thân Ngài là giao ước. Quy mô 
của giao ước được thực hiện trong mầu nhiệm Nhập 
Thể được mặc khải cho chúng ta trong mỗi Thánh Thể, 
nơi chiều kích phổ quát của nó được biểu lộ rõ ràng.
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7) Trong một ghi chú viết năm 1961 để chuẩn bị cho 
một nhóm lên đường đến Abidjan, Madeleine nhắc lại 
một số chủ đề lớn mà các thành viên nhóm đang sống. 
Bà nhấn mạnh tính trung tâm của động lực đức ái, thúc 
đẩy chúng ta chân thành hướng đến người khác trong 
mức độ nó đến từ Thiên Chúa và là tình yêu dành cho 
Thiên Chúa ; bà cũng đề cập đến cuộc chiến thiêng liêng 
mà mỗi người phải tiến hành ; nhân tính của chúng ta 
vừa chấp nhận vừa từ chối để cho mình được đức ái của 
Đức Kitô thâm nhập ; bởi vì nó là nhân tính, luôn bị 
cám dỗ muốn tự hoàn thiện hơn là để cho Thiên Chúa 
hoàn thiện, nó là chiến trường của cuộc chiến thiêng 
liêng.

Chính trong bối cảnh này, Madeleine nhắc đến Thánh 
Thể : «Vì nhân tính này sẽ cám dỗ chúng ta, hãy kêu 
cầu Đức Kitô trong Thánh Thể. Điều này rất quan 
trọng.» Lý do là trong Thánh Thể, Thân Thể Đức Kitô 
và thân thể chúng ta hiệp thông với nhau, để Thân Thể 
Đức Kitô tái sinh thân thể chúng ta : «Đức Kitô ban 
Thân Thể Ngài ; Thánh Thể đã ban cho chúng ta thịt 
và máu Ngài. Thân thể và máu của chúng ta cần được 
tái sinh. 18» Ở đây, Madeleine dùng cụm từ «thân thể 
và máu của chúng ta» như một biểu tượng cho toàn bộ 
con người và để song hành với «thịt và máu của Đức 
Kitô.» Chúng tái sinh thân thể và máu của chúng ta, vốn 
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là chiến trường của cuộc chiến thiêng liêng.

Madeleine đặt Thánh Thể vào trung tâm cuộc chiến 
mà Kitô hữu tiến hành để để cho đức ái của Đức Kitô 
thâm nhập. Thật vậy, trong Thánh Thể, Đức Kitô biểu 
lộ ngày nay sự hiến dâng chính mình Ngài đã thực hiện 
vì Chúa Cha và nhân loại trong cái chết và sự phục sinh 
của Ngài. Nơi nào có thể tìm thấy đức ái, nếu không 
phải trong hành động duy nhất này được lặp lại mỗi 
ngày ?

8) Chúng tôi tìm thấy một manh mối cuối cùng trong 
một tài liệu gần đây được gia đình Madeleine chia sẻ, 
một cuốn nhật ký trong đó bà đã ghi lại một số suy tư 
thiêng liêng ngắn gọn dưới dạng những câu châm ngôn. 
Một trong số đó liên quan đến Thánh Thể : «Chuyến 
viếng thăm mà Đức Kitô thực hiện với chúng ta qua 
việc Rước lễ, chúng ta phải đáp lại bằng mỗi hành 
động trong ngày, thực hiện hành động đó trong Ngài. 
19» Như vậy, Thánh Thể là một sự trao đổi. Đức Kitô 
viếng thăm chúng ta, Ngài đến ngự trong chúng ta, và 
đáp lại, chúng ta phải ở lại trong Ngài bằng cách thực 
hiện mọi hành động của mình trong Ngài. Thánh Thể 
trở thành nơi đặc biệt nơi lời trong Tin Mừng Gioan 
được thực hiện đối với Madeleine : «Hãy ở lại trong 
Thầy như Thầy ở lại trong anh em. 20»
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Khi đọc những đoạn văn ngắn này, dù chúng không 
nhiều, chúng ta có thể thấy rằng khi đề cập đến các khía 
cạnh khác nhau của đời sống thiêng liêng - tình bạn với 
Thiên Chúa, cuộc chiến thiêng liêng, cầu nguyện, chiều 
kích truyền giáo của đức tin - Madeleine tự nhiên nhắc 
đến Thánh Thể như một nơi đặc biệt nơi mối quan hệ 
với Chúa được biểu lộ trong các khía cạnh khác nhau. 
Điều này cho thấy, trong mắt bà, đời sống Kitô hữu 
không thể tách rời khỏi Thánh Thể.
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Những Văn Bản Quan Trọng Nhất

1) Thư gửi Madeleine Tissot, ngày 31 tháng 3 năm 
1934

Đây là văn bản đầu tiên chúng ta gặp. Madeleine 
Delbrêl nói về Thánh Thể trong khuôn khổ mầu nhiệm 
Vượt Qua ; chúng ta đang ở Thứ Bảy Tuần Thánh. Bà 
vừa đề cập đến mọi khía cạnh của mầu nhiệm Đức Kitô: 
Thập Giá, mà người bạn của bà tham dự vào, qua một 
nỗi đau không được giải thích rõ : «Tôi kết hợp với thập 
giá mà Chúa Giêsu, trong tình yêu của Ngài, ban cho 
bạn. Tôi chúc tụng Ngài, dù đau đớn khi biết bạn đau 
khổ 21» ; Sự Phục Sinh ban ân sủng của «một đức tin 
sống động, mạnh mẽ, hiệp nhất, biến đổi nơi Đức Kitô 
phục sinh, Đấng không còn chết nữa» ; và rồi Nhập 
Thể, mà chúng ta luôn có nguy cơ bỏ qua một chiều 
kích : «Khi chúng ta tự hủy trong Con Thiên Chúa, đôi 
khi chúng ta bị cám dỗ quên đi Con Người ; khi chúng 
ta sống nhờ Con Người, đôi khi chúng ta bỏ qua một 
chút sự thờ phượng Con Thiên Chúa.» Và bà thêm vào 
mà không giải thích thêm : «Chúng ta hãy cầu xin Ngài 
là Đấng Phục Sinh và mặc khải cho chúng ta biết Bí 
tích Thánh Thể là gì.» Sau đó, bà khẳng định : «Càng đi 
sâu, tôi càng cảm nhận rằng Bí tích Thánh Thể là ‘tổng 
hợp 22’ của Tình Yêu.»
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Như vậy, vào thời điểm này, Madeleine đang tìm hiểu 
về Bí tích Thánh Thể, vì bà nói : «Càng đi sâu, tôi càng 
cảm nhận...» và vì bà cầu xin Đấng Phục Sinh mặc khải 
cho bà biết Bí tích Thánh Thể là gì. Bà đặt sự tìm hiểu 
này trong bối cảnh mặc khải trọn vẹn về mầu nhiệm 
Ngôi Lời nhập thể, chết và phục sinh, Đấng mặc khải 
cho chúng ta tình yêu của Chúa Cha. Và điều bà trình 
bày là Bí tích Thánh Thể là tổng hợp của tất cả tình yêu 
đó, nó chứa đựng tình yêu ấy theo một cách nào đó, nó 
chứa đựng tất cả tình yêu vốn được chứa đựng trong 
các mầu nhiệm của Đức Kitô.

Chỉ vài dòng này thôi cũng đủ thuyết phục chúng ta 
rằng Bí tích Thánh Thể là trung tâm trong đời sống và 
tư tưởng của Madeleine. Nhưng hãy xem bà tiếp tục thế 
nào ; bà chi tiết các khía cạnh khác nhau của tình yêu: 
«Tổng hợp tình yêu của Thiên Chúa dành cho Ngài, 
tổng hợp tình yêu tư tế, tổng hợp tình yêu hiến tế, tổng 
hợp tình yêu liên đới, tình yêu hiệp thông theo nghĩa 
mạnh nhất của từ này 23.»

Madeleine xem xét đồng thời sự trao đổi tình yêu giữa 
Chúa Cha và Chúa Con, ít nhất là chúng ta có thể hiểu 
cách diễn đạt hơi bí ẩn này : «Tổng hợp tình yêu của 
Thiên Chúa dành cho Ngài» ; tình yêu tư tế, tức là tình 
yêu của Chúa Giêsu và Giáo hội, Đấng dâng nhân loại 
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lên Chúa Cha và ban cho nhân loại tình yêu của Chúa 
Cha ; tình yêu hiến tế, tức là tình yêu trong chiều kích 
dâng hiến cuộc đời của Đức Kitô và cuộc đời chúng ta ; 
tình yêu liên đới hay đúng hơn là hiệp thông, tức là tình 
yêu thiết lập sự hiệp thông với Thiên Chúa và giữa con 
người với nhau. Và Madeleine nói với chúng ta : Bí tích 
Thánh Thể là tổng hợp của tất cả tình yêu này, tình yêu 
của Chúa Cha và Đức Kitô dành cho chúng ta và sự đáp 
trả tình yêu từ phía chúng ta.

Đời sống thiêng liêng của chúng ta thực sự đồng thời 
là : sự dâng hiến chính mình (với chiều kích hy sinh, 
tức là chết đi cho chính mình, từ bỏ chính mình trong 
cái chết của Đức Kitô để kết hợp với Thiên Chúa, vì 
để dâng hiến, chúng ta phải chấp nhận không thuộc về 
chính mình) ; sự trung gian trong Đức Kitô và trong 
Giáo hội cho nhân loại mà chúng ta dâng lên Chúa Cha 
và muốn truyền đạt sự sống của Thiên Chúa cho nhân 
loại (tình yêu tư tế) ; sự hiệp thông với anh chị em trong 
tình yêu của Thiên Chúa, Đấng mà chúng ta được kết 
hợp. Bí tích Thánh Thể thực sự là tất cả của chúng ta, 
như Madeleine sẽ nói, vì nó tóm tắt đời sống Kitô hữu 
trong mọi chiều kích : «Bí tích Thánh Thể là tất cả của 
chúng ta và toàn bộ ơn gọi của chúng ta là thêm vào đó 
những vẻ bề ngoài nhân loại và sự đau khổ hiện tại mà 
Chúa Giêsu không còn nơi đó. Chúng ta phải là dấu chỉ 



Thánh Lễ Và Phân Định Nơi Madeleine Delbrêl � 33

của Bí tích Thánh Thể.»

«Tổng hợp của tất cả tình yêu» mà Thiên Chúa đã 
biểu lộ cho chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô, Bí tích Thánh 
Thể trở thành «tất cả của chúng ta», điều này có nghĩa 
là nó hoàn toàn đủ cho chúng ta, nó chứa đựng tất cả 
những gì chúng ta cần, không cần phải tìm kiếm ở nơi 
khác. Nó không chứa đựng tình yêu của Đức Kitô đã 
trao nộp vì chúng ta, và thậm chí tình yêu của Thiên 
Chúa trong chính Ngài và Ngài cho chúng ta tham dự 
vào sao ?

Tuy nhiên, chỉ lãnh nhận Bí tích Thánh Thể là chưa 
đủ. Cuộc đời chúng ta còn phải trở thành Bí tích Thánh 
Thể ; và để làm được điều đó, chúng ta phải «thêm vào 
đó những vẻ bề ngoài nhân loại và sự đau khổ hiện 
tại mà Chúa Giêsu không còn nơi đó.» Đừng để bị 
đánh lừa bởi vẻ tầm thường của từ «vẻ bề ngoài». Trong 
sách giáo lý cũ, từ «vẻ bề ngoài» được dùng để chỉ bánh 
và rượu, «các hình sắc Thánh Thể», theo cách diễn đạt 
trong thần học ; người ta nói rằng Đức Kitô ẩn mình 
dưới vẻ bề ngoài của bánh và rượu. Và nếu Madeleine 
sử dụng từ này khi nói về Bí tích Thánh Thể, chúng ta 
có thể hợp lý cho rằng đó là có chủ ý.
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Nhưng ở đây, vẻ bề ngoài không chính xác là của 
bánh và rượu, mà là của nhân tính chúng ta ; bà nói 
về vẻ bề ngoài nhân loại. Bà muốn nói rằng các Kitô 
hữu lãnh nhận Bí tích Thánh Thể được đồng hóa bởi 
Bí tích Thánh Thể. Chúng ta trở thành Đức Kitô, Đấng 
mà chúng ta ăn thịt và uống máu. Chúng ta trở thành 
Bí tích Thánh Thể cho anh chị em mình. Nơi chúng ta, 
Đức Kitô vừa ẩn mình vừa tỏ mình dưới vẻ bề ngoài 
của chúng ta, những vẻ bề ngoài mà chúng ta có trách 
nhiệm mang lại cho Ngài.

Còn về sự đau khổ hiện tại mà Madeleine cũng đề 
cập, nó gợi nhớ ngay lời của thánh Phaolô : «Tôi bổ 
sung nơi thân xác tôi những gì còn thiếu trong cuộc khổ 
nạn của Đức Kitô.» Và bà thêm : «Chúng ta phải là dấu 
chỉ của Bí tích Thánh Thể» ; dấu chỉ của Bí tích Thánh 
Thể là bánh và rượu, được biến đổi thành Mình và Máu 
Đức Kitô. Nhưng giờ đây, chính chúng ta phải là dấu 
chỉ đó, nghĩa là chính chúng ta là bánh và rượu và đã trở 
thành Đức Kitô nhờ Thánh Thần.

Bí tích Thánh Thể thực sự là tất cả của chúng ta, nghĩa 
là nó chứa đựng toàn bộ mầu nhiệm của Đức Kitô, một 
mầu nhiệm tình yêu. Và nó cũng chạm đến mọi chiều 
kích của tình yêu nơi chúng ta. Với Bí tích Thánh Thể, 
chúng ta có thể yêu mến Thiên Chúa theo mọi hình thức 
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và sắc thái của tình yêu ; và điều này đơn giản vì Bí tích 
Thánh Thể là mầu nhiệm tình yêu của Đức Giêsu Kitô 
dành cho thế giới và chính Người đã sống tất cả những 
hình thức và sắc thái tình yêu đó. Bí tích Thánh Thể là 
tất cả của chúng ta theo hai nghĩa này. Và vì nó là tất cả 
của chúng ta, nó đồng hóa chúng ta với nó.

Nhưng khi chúng ta lãnh nhận nó, nó kêu gọi chúng 
ta, nó khơi dậy trong chúng ta một ơn gọi là «thêm vào 
đó những vẻ bề ngoài nhân loại và sự đau khổ hiện tại 
mà Chúa Giêsu không còn nơi đó.» Madeleine rất nhạy 
cảm với chiều kích đức tin này : mọi ân sủng đều khơi 
dậy một ơn gọi. Chúng ta đã trở thành Bí tích Thánh Thể 
cho người khác, và chúng ta phải thêm vào đó những 
«vẻ bề ngoài nhân loại» để có thể được trao hiến cho 
anh chị em như Đức Kitô được trao hiến trong Bí tích 
Thánh Thể của Người ; chúng ta phải thêm vào đó «sự 
đau khổ hiện tại» chỉ có thể mang ý nghĩa và sinh hoa 
trái trong hy lễ của Đức Kitô.

Madeleine chiêm ngắm mầu nhiệm Thánh Thể và tôn 
thờ nó khi thấy nó là tổng hợp của tình yêu. Nhưng 
ngay lập tức, mối quan tâm của bà là làm sao để mầu 
nhiệm đó trở nên hiệu quả nơi chúng ta và cho toàn thể 
nhân loại. Sau khi thấm nhuần mầu nhiệm Thánh Thể 
là gì, bà nghĩ đến hoa trái mà nó sẽ sinh ra nơi các Kitô 
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hữu cho đời sống tông đồ của họ.

Vì vậy, nơi Madeleine có một nỗi ám ảnh rằng đời 
sống Kitô hữu phải mang tính Thánh Thể, rằng Bí tích 
Thánh Thể phải được thể hiện trong cuộc sống. Đó là 
lý do tại sao đôi khi bà nói rằng, ngay cả khi không thể 
tham dự Thánh lễ vào một số ngày, chúng ta vẫn có thể 
sống Bí tích Thánh Thể ; như trong bài viết trên tạp chí 
Đời sống tâm linh năm 1947, mà chúng ta đã trích dẫn, 
bà tuyên bố rằng suốt cả ngày chúng ta phải giữ thái độ 
Thánh Thể : «Nếu chúng ta mất đi việc rước lễ và tất 
cả những gì sự hiện diện thể lý mang lại cho chúng ta, 
chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra hơn những gì, trong một 
Thánh lễ, phải kéo dài suốt cả ngày, cả như lễ dâng, lời 
chuyển cầu và hiệp lễ 24.»

Trong bản thảo chuẩn bị cho bài viết cuối cùng được 
công bố, bà thậm chí sử dụng một cách diễn đạt táo bạo 
hơn : «Bất kể Thánh lễ nào Thiên Chúa muốn dành cho 
chúng ta : Thánh lễ trong nhà thờ, Thánh lễ trong công 
việc, Thánh lễ giữa con cái chúng ta, Thánh lễ trên tàu 
điện ngầm... 25» Cách diễn đạt này có nghĩa là ân sủng 
của Bí tích Thánh Thể có thể được sống trong bất kỳ 
hoàn cảnh nào. Đôi khi, nhiều Kitô hữu không thể tham 
dự Thánh lễ hàng ngày. Tuy nhiên, vì họ vẫn «kết nối» 
với Bí tích Thánh Thể, chính Bí tích Thánh Thể mà họ 
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sống trong bổn phận hàng ngày của mình.

2) «Phụng vụ của những người không chức vụ»

Madeleine đôi khi sử dụng từ «vẻ bề ngoài», vốn là 
từ cổ điển trong từ vựng Thánh Thể, để biểu thị, trong 
bối cảnh tông đồ, người Kitô hữu ngày nay là «hiện 
thân» của Chúa Kitô đối với thế giới. Chúng ta có thể 
lắng nghe với những giai điệu mới một bài suy niệm thi 
vị được viết từ năm 1945 đến 1950, có tựa đề : «Phụng 
vụ của những người không chức vụ 26». Hãy dừng lại ở 
văn bản này. Madeleine nhắc đến sự hiện diện của mình 
vào một buổi tối tại quán cà phê ở Quảng trường Ý.

«Đêm nay, Ngài đã dẫn chúng con 
đến một quán cà phê 
tên là ‘Ánh Trăng’.
Ngài muốn được là chính Ngài, trong chúng con, 
trong vài giờ đêm nay.
Ngài muốn gặp gỡ, 
qua vẻ ngoài tầm thường của chúng con, 
qua đôi mắt mờ mịt, 
qua trái tim yếu đuối của chúng con, 
tất cả những người đến đây để giết thời gian.»
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Dĩ nhiên, chúng ta có thể đọc cụm từ «s» theo nghĩa 
thông thường. Nhưng chúng ta cũng có quyền tự hỏi 
liệu có phải đây là một ký ức về Bí tích Thánh Thể 
không. Và điều này càng rõ hơn khi bà viết thêm :

«Trong chúng con, bí tích tình yêu của Ngài được 
thực hiện.»

Tất nhiên, chúng ta không bắt buộc phải thấy ở đây 
một ám chỉ về Bí tích Thánh Thể. Madeleine có thể sử 
dụng từ «bí tích» theo nghĩa chung, như khi người ta 
nói rằng Giáo hội là bí tích của Chúa Giêsu Kitô, tức là 
dấu chỉ hữu hiệu của Ngài cho thế giới. Nhưng chẳng 
phải chúng ta trở thành bí tích của Chúa Giêsu Kitô nhờ 
các bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể sao ?

Dù sao, như Madeleine nói :

«Quán cà phê không còn là nơi tục tằu nữa,
góc đất này dường như đã quay lưng lại với Ngài.
Chúng con biết rằng, nhờ Ngài, chúng con đã trở 

thành
khớp nối bằng xương thịt,
khớp nối bằng ân sủng,
buộc nơi này phải quay về,
phải định hướng dù không muốn, giữa đêm đen,
hướng về Cha của mọi sự sống.
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Trong chúng con, bí tích tình yêu của Ngài được thực 
hiện.

Chúng con kết hợp với Ngài bằng tất cả sức mạnh 
của đức tin mờ mịt,

chúng con kết hợp với họ bằng sức mạnh của trái tim 
đập nhịp nhờ Ngài,

chúng con yêu Ngài,
chúng con yêu họ,
để mọi sự được hợp nhất trong chúng con 27.»

Chúng ta có thể trích dẫn thêm, nhưng chỉ muốn nhấn 
mạnh khát vọng tông đồ về sự hiệp nhất, vốn là mục 
đích tối hậu của Bí tích Thánh Thể và nằm trong dòng 
chảy của mầu nhiệm Nhập Thể. Đặc biệt, hãy lưu ý đến 
tựa đề : «Phụng vụ của những người không chức vụ» ; 
sự hiện diện của Madeleine trong quán cà phê đã biến 
nhóm người hỗn tạp này thành một cộng đoàn phụng vụ. 
Dĩ nhiên, Madeleine sống điều này trong hy vọng. Bà 
mang đến cho sự hiện diện của mình nơi quán cà phê, 
và do đó cho mọi sự hiện diện của Kitô hữu trong thế 
giới, một sức mạnh định hướng «hướng về Cha của mọi 
sự sống» và một sức mạnh tập hợp phi thường. Và nếu 
những vị khách của «Ánh Trăng» trở thành một cộng 
đoàn phụng vụ đang hình thành hoặc trong tương lai, 
chẳng phải là nhờ cộng đoàn phụng vụ mà Madeleine 
tham dự mỗi ngày, vốn là dấu chỉ và sự hiện thực trước 
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của điều đó sao ?

Nếu sự hiện diện của Madeleine biểu tượng cho việc 
biến những vị khách này thành một cộng đoàn phụng 
vụ hướng về Chúa Cha trong hy vọng mà không hay 
biết, thì chính vì bà đã trở thành, như bà nói, «khớp nối 
bằng xương thịt», «khớp nối bằng ân sủng», buộc cộng 
đoàn «kiểu mới» này quay về với Thiên Chúa. Bà đã trở 
thành như vậy «nhờ Ngài», bà nói với Chúa (và trong 
bối cảnh đã mô tả, chúng ta có thể thêm : nhờ Bí tích 
Thánh Thể mà Madeleine rước lấy). «Trong chúng con, 
bí tích tình yêu của Ngài được thực hiện» ; bà kết hợp 
với con người, với Thiên Chúa, bà là khớp nối, bà là 
giao ước. Điều này gợi nhớ đến văn bản đẹp đẽ có tựa 
đề «Ánh sáng và bóng tối», nơi bà nói về hai vực thẳm 
mà chúng ta bước đi giữa : «vực thẳm có thể đo lường 
được của những lời từ chối Thiên Chúa bởi thế giới», 
và «vực thẳm không thể dò thấu của những mầu nhiệm 
Thiên Chúa». Kitô hữu là người trung gian giữa hai vực 
thẳm gặp nhau này. Và bà thêm : «Thiên Chúa đã tạo 
nên chúng ta là giao ước. Chúng ta là một sự kiện của 
giao ước thần linh 28.»
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3) «Tại sao chúng ta yêu mến Cha de Foucauld»

Giao ước này, vốn định nghĩa Kitô hữu, được vang 
vọng trong văn bản bà viết về Charles de Foucauld năm 
1946, có tựa đề : «Tại sao chúng ta yêu mến Cha de 
Foucauld 29». Khi nhắc đến vị trí của Bí tích Thánh 
Thể trong cuộc đời của Cha, bà cho thấy cần có những 
người như ngài, những con người của giao ước :

«Hơn ai hết, Cha de Foucauld ý thức được vực thẳm 
ân sủng tiềm ẩn trong Nhà Tạm, nhưng cần có một dấu 
nối với thế giới, cần có những người được trao hiến, 
như sợi dây dẫn, như ổ cắm, như kết nối với toàn thể 
nhân loại nghèo khổ. Những con người này dẫn truyền 
ân sủng tốt hơn khi họ chấp nhận thể hiện trong chính 
mình sứ điệp cốt lõi của Tin Mừng mà Chúa rao giảng 
cho họ trong Bí tích Thánh Thể 30.»

Tác động của Bí tích Thánh Thể lên nhân loại không 
phải là phép màu. Nó đòi hỏi những con người, nam 
cũng như nữ, được trao hiến cho anh chị em mình như 
Chúa Kitô được trao hiến trong Bí tích Thánh Thể cho 
toàn nhân loại. Họ là những người «được tạo nên là giao 
ước» ; đó là Cha de Foucauld trong sa mạc, Madeleine 
trong quán cà phê «Ánh Trăng», và tất cả những ai chấp 
nhận được «dâng hiến». Chính họ kết nối Chúa Kitô 
trong Bí tích Thánh Thể với những người cùng thời. 
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Chính trong viễn tượng này mà chúng ta phải đọc những 
lời của Cha de Foucauld mà Madeleine trích dẫn: «Khi 
cân nhắc lý do chấp nhận chức linh mục, ngài không 
nói : ‘Ở đó, tôi có thể làm được nhiều hơn cho người 
lân cận, chỉ nhờ việc dâng hy lễ thánh, nhờ việc thiết 
lập một nhà tạm mà, chỉ nhờ sự hiện diện của Bí tích 
Thánh Thể, sẽ thánh hóa vô hình những vùng lân cận 
như Chúa chúng ta, trong lòng Mẹ Ngài, đã thánh hóa 
ngôi nhà của Gioan’ 31 ?»

Dù sao, Madeleine thấy ơn gọi truyền giáo của Cha 
de Foucauld gắn liền sâu sắc với «ơn gọi Thánh Thể». 
Bà nhận ra dấu chỉ này trong việc thi thể của Cha de 
Foucauld được tìm thấy cùng với Bí tích Thánh Thể bị 
xúc phạm bên cạnh : «Trên cùng một lớp cát, bên cạnh 
ngài là mặt nhật và, trong mặt nhật : bánh thánh, Mình 
Thánh Chúa chúng ta. Đó như một minh chứng cho sự 
tương đồng.» Sự tương đồng này đã được thực hiện 
trong cuộc đời của người sống giữa sa mạc : «Dường 
như ơn gọi này kết nối Cha với chính động lực của 
Chúa chúng ta, Đấng muốn hiện diện trên khắp mặt 
đất. Dường như nó trao hiến Cha cho Bí tích Thánh 
Thể để trở thành một sự sẵn sàng hoàn toàn, một lời 
‘xin vâng’ vĩ đại trước ân sủng bí tích.»



Thánh Lễ Và Phân Định Nơi Madeleine Delbrêl � 43

Và bà một lần nữa nhấn mạnh mạnh mẽ vai trò của 
Cha de Foucauld, người đã trở thành chính Bí tích 
Thánh Thể cho anh em mình :

«Dường như Charles de Foucauld trong suốt phần 
cuối cuộc đời chỉ có một sứ mệnh duy nhất là diễn tả 
bằng dấu chỉ cuộc đời mình dấu chỉ bí ẩn của Bí tích 
Thánh Thể. Dường như ngài được hàn kết, được kết nối 
với bánh thánh để được thực hiện bởi bánh thánh, một 
người bị hiến tế và cầu nguyện, trao vào tay con người 
để họ ăn, một người cực kỳ đơn giản, hoàn toàn có thể 
đồng hóa, hoàn toàn có thể ăn được. Con người bị ăn, 
luôn gắn liền với Thiên Chúa là lương thực, bị ăn bởi 
sự phục vụ không ngừng của anh em mình, và trở thành 
cùng với chính Thiên Chúa ấy, lời cầu nguyện và sự 
hiến tế.»

Và bà dám thiết lập mối liên hệ giữa những gì Charles 
de Foucauld sống trong sa mạc và những gì chúng ta 
sống trong những sa mạc của thành phố và làng quê :

«Nếu từ trái tim Sahara đã có những luồng ân sủng 
như vậy, nếu những làn sóng bác ái như thế đã được 
khởi động đến mức chúng ta vẫn cảm nhận được chúng 
đang chuyển động quanh mình, thì đó là vì một con 
người hoàn toàn đã chấp nhận bị Chúa Kitô trong nhà 
tạm chiếm hữu, chỉ sống vì Ngài, để trở thành, có thể 



44 � Bernard Pitaud

nói, người truyền tải lòng thương xót của Ngài.

Ngược lại, nếu quá nhiều nhà tạm trong các thành 
phố, các nhà giáo xứ, các làng quê của chúng ta giống 
như mồ chôn của một người yêu dấu, thì đó là vì chúng 
thiếu những con người phủ phục trước chúng, những 
người mà công việc duy nhất là đón nhận từ Bí tích 
Thánh Thể ân sủng biến họ thành những người cầu 
nguyện, hiến tế và trao ban cho anh em mình. Bất 
cứ nơi nào trong các nhà thờ đã có những người thờ 
phượng ‘trong tinh thần và sự thật’ : một Cha Sở Ars, 
một Benoît Labre, một Charles de Foucauld, ân sủng 
đã lay động các linh hồn và thế giới đã rung động.»

Madeleine nghĩ rằng đời sống truyền giáo ở Pháp chưa 
được Bí tích Thánh Thể truyền cảm hứng đủ. Theo bà, 
nhận thức về sự cấp bách của việc loan báo Tin Mừng 
cho hàng loạt người xa rời đức tin phải thúc đẩy chúng 
ta trước hết đến chân nhà tạm :

«Ở đây, Cha de Foucauld lại trở thành người thầy. 
Nếu giữa anh em chúng ta lúc này cần những tâm hồn 
bị ám ảnh bởi hố sâu ngăn cách giữa người ngoại đạo 
và chúng ta, thì cũng cần những tâm hồn bị ám ảnh bởi 
sự thiếu ‘kết nối’ giữa nhà tạm và các Kitô hữu : không 
có những tâm hồn này, chuỗi ân sủng sẽ thiếu những 
mắt xích.
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Liệu chúng ta có đủ hiểu rằng một trong những lý do 
sâu xa của sự tồn tại các giáo xứ chính là sự quây quần 
của các Kitô hữu gần ‘Thiên Chúa ở cùng chúng ta’ ? 
Có phải các giáo xứ của chúng ta đang thiếu động lực 
bí mật có thể khơi dòng ân sủng vì thiếu sự chạy đến với 
Đức Kitô đang hiện diện giữa dân Ngài ?

Người ta đã ngạc nhiên, và có lý, về thời gian các 
cộng đồng giáo xứ dành cho sự thánh hóa bản thân 
trong khi bao người ngoại đạo đang khổ xung quanh. 
Nhưng chẳng phải người ta có thể ngạc nhiên hơn nữa 
về thời gian ít ỏi mà chính các Kitô hữu ấy dành cho 
sự hiệp thông với Đức Kitô ? Sự ngạc nhiên này về 
chính cuộc sống của chúng ta, chính Cha de Foucauld 
đã khơi lên. 32»

Việc không công bố những văn bản như thế đã không 
may che khuất suốt bốn mươi năm một phần tư tưởng 
của Madeleine Delbrêl, không chỉ về Bí tích Thánh Thể 
như một thực tại tự thân, mà còn về vị trí của nó trong 
đời sống truyền giáo của Giáo hội. Một tư tưởng chắc 
chắn gây xáo trộn, và có thể vào một thời điểm nào đó 
chưa được hiểu trọn vẹn, nhưng nói lên rõ ràng cách Bí 
tích Thánh Thể là nguồn sống cho đời sống tông đồ của 
các Kitô hữu.
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Thực ra, tư tưởng của Madeleine mang tính truyền 
thống theo nghĩa sâu xa chứ không phải theo nghĩa hời 
hợt của một lời kêu gọi đơn thuần về lòng sùng kính 
Thánh Thể. Bà không yêu cầu chúng ta thực hiện các 
hành vi tôn thờ vì chính chúng, mà yêu cầu chúng ta 
tôn thờ Thánh Thể để, khi được thấm nhuần năng lượng 
của Thánh Thần ngự trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta 
trở thành những con người của Giao Ước cho thế giới 
này. Vì vậy, bà không giản lược việc tôn thờ thành một 
lòng sùng kính đơn thuần, như một cách đọc nhanh có 
thể khiến người ta nghĩ, mà xem đó là nơi chúng ta đón 
nhận từ nguồn mạch biến chúng ta thành Giao Ước cho 
anh chị em mình. Đó là một điều hoàn toàn khác.

Độc giả sẽ dễ dàng nhận thấy Madeleine kịch tính 
hóa cái chết của Cha de Foucauld khi nói rằng người ta 
phát hiện thi thể của ngài một tháng sau khi ngài qua 
đời 33. Điều này trái với sự thật. Thực tế, ngay sau khi 
những kẻ ám sát rời đi, thi thể của Cha de Foucauld đã 
được chôn cất bởi dân làng, những người đã dành cho 
ngài một nơi an nghỉ đầu tiên. Tại sao Madeleine lại đi 
ngược lịch sử như vậy ? Đó là vì bà muốn đặt cái chết 
của Charles de Foucauld song song với Thân Thể Thánh 
Thể của Đức Kitô, chính Ngài cũng bị ném xuống đất 
(không phải ra ngoài như bà nói, mà trong nhà nguyện).
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Trong cách giải thích của bà về cái chết của Cha de 
Foucauld, bà thấy ngài đồng hóa với Đức Kitô Thánh 
Thể, được trao vào tay con người. Đến mức trong viễn 
cảnh này, chúng ta có thể thấy trong phần kết bài viết 
của Madeleine đỉnh cao tư tưởng truyền giáo của bà : 
Charles de Foucauld đã thể hiện mình là tông đồ của 
dân cư sa mạc, bất kể họ là ai, bằng cách để Lời Chúa 
biến đổi nội tâm mình qua một sự hoán cải liên tục, 
như nhóm tập hợp quanh Madeleine Delbrêl và Cha 
Lorenzo đã viết từ năm 1931, với sự tham chiếu rõ ràng 
đến Charles de Foucauld : «Trở thành Đức Kitô để làm 
những gì Đức Kitô làm 34». Như vậy, được đồng hóa với 
Đức Kitô nhờ sự hoán cải trong vâng phục Lời Chúa, vị 
tông đồ đi đến tận cùng của sự đồng hóa này trong mầu 
nhiệm Thánh Thể. Đó là việc trở thành Đức Kitô đến 
cùng, được trao vào tay con người trong hy lễ của Ngài.

4) Thánh Thể và cầu nguyện

Madeleine cũng nói về Thánh Thể trong mối liên hệ 
với cầu nguyện. Bà chỉ ra cách cầu nguyện được đòi hỏi 
bởi các bí tích. Cầu nguyện là điều giúp chúng ta hiểu, 
cảm nhận và đồng hóa món quà được ban trong các bí 
tích. Nhưng từ đó, bà cho thấy các bí tích là «sự thông 
truyền chính con người của Chúa Giêsu», như bà nói. 
Do đó, chúng là món quà không thể thay thế, thiết yếu 
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cho đời sống Kitô hữu, từ đó cầu nguyện tuôn chảy :

«Mọi bí tích [...] thay đổi điều gì đó trong chúng ta 
qua sự thông truyền chính con người của Chúa Giêsu. 
Nếu chúng ta không ‘nhìn’ bằng cầu nguyện món quà 
vừa nhận được, chúng ta để nó tự phát huy tác dụng, 
nhưng không mang đến cho nó ý chí được tái sinh của 
chúng ta. [...] Ngược lại, vì cái gì đó vô hạn mà mọi sự 
tham dự vào Chúa mang trong mình, ân sủng bí tích 
nhận được dù hiếm, do hoàn cảnh, vẫn có thể được 
giữ sống động và biến đổi tùy theo mức độ hy vọng của 
chúng ta. 35»

Madeleine nhấn mạnh rằng ân sủng của bí tích phát 
huy hiệu quả nhờ động lực riêng của nó được hỗ trợ bởi 
lời cầu nguyện của người lãnh nhận bí tích. Việc lãnh 
nhận bí tích một cách thuần túy nghi lễ không giúp đón 
nhận ân sủng và để hoa trái của nó triển nở trong chúng 
ta. Chúng ta phải tôn trọng và hỗ trợ ân sủng của bí 
tích đã lãnh nhận. Và ngay cả khi, do hoàn cảnh, chúng 
ta không thể lãnh nhận bí tích thường xuyên (ở đây 
Madeleine hiển nhiên nghĩ đến Thánh Thể và có lẽ cả bí 
tích Hòa Giải), chúng ta vẫn có thể gặt hái hoa trái nếu 
giữ cho ân sủng bí tích sống động trong mình. Nó biến 
đổi chúng ta tùy theo mức độ chúng ta đón nhận nó.
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Suy tư này của Madeleine được giải thích rõ qua vài 
câu trong một ghi chú khác bà viết cho các bạn đồng 
hành năm 1952 : «Các bí tích là phương tiện Giáo hội 
dự liệu để ban cho chúng ta ân sủng thường ngày. Thật 
là một sự thiếu khôn ngoan lớn khi xem nhẹ hoặc bỏ 
qua chúng». Trong đoạn văn nhỏ này, bà cũng nhấn 
mạnh vị trí trung tâm và không thể thay thế của các bí 
tích trong đời sống như là nơi ban ân sủng. Nhưng bà 
còn thêm : «Nhưng cũng là một sự thiếu khôn ngoan 
lớn, dù ít thấy hơn, khi tôn trọng dấu chỉ của chúng hơn 
là ân sủng mà chúng ban tặng.»

Thật vậy, chúng ta có thể sống các bí tích một cách khá 
hình thức. Nhưng điều quan trọng nhất trong đời sống 
Kitô hữu không phải là các bí tích trong hình thức bên 
ngoài, mà là ân sủng mà các bí tích mang lại. Và chúng 
ta cần trước hết lưu tâm đến ân sủng này. Madeleine kết 
luận : «Không được dự Thánh lễ hằng ngày là một chế 
độ thiếu thốn có thể gây tổn hại ; nhưng không sống 
điều Thánh lễ đòi hỏi trong đời sống cũng có thể gây 
tổn hại không kém.» Điều cốt yếu chính là việc thực thi 
ân sủng đã lãnh nhận.

Điều này nhắc nhở chúng ta rằng ân sủng chúng ta 
sống mỗi ngày là ân sủng bí tích ; nó đến từ các bí tích. 
Và từ đó đặt ra câu hỏi : chúng ta có làm cho ân sủng 
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này sinh hoa trái trong đời sống mình không ? Và để 
làm được điều đó, chúng ta có dành cho các bí tích tầm 
quan trọng đích thực trong đời sống Kitô hữu không, 
không phải trước hết là tầm quan trọng về số lượng (dù 
điều này cũng không nên xem nhẹ ; một đời sống Kitô 
hữu không có thực hành bí tích sẽ ra sao ?), mà là tầm 
quan trọng về chất lượng ?

5) Bản ghi chú năm 1956

Trong bản ghi chú năm 1956 đã được trích dẫn trước 
đó, Madeleine một lần nữa nói ngắn gọn về Thánh Thể, 
nhấn mạnh khía cạnh hy tế của nó :

«Thánh lễ là hy tế của Đức Kitô ; là hy tế nên nó vừa 
là niềm vui vừa là nỗi đau : nỗi đau, vì những gì Chúa 
Giêsu chịu không thể xem nhẹ ; niềm vui vì nỗi đau ấy 
là nguyên nhân của bình an chúng ta có được như con 
cái Thiên Chúa, của sự hiệp nhất trong gia đình Chúa 
Cha, và của việc chúng ta được đến với tình yêu. 36»

Cách diễn đạt này gợi nhớ đến những gì bà đã viết 
từ năm 1927-1928 trong một bài thơ dài về Khuôn Mặt 
Chúa Kitô : «Thánh Nhan của nỗi đau với đôi mắt niềm 
vui. 37» Khái niệm hy tế rất hiện diện trong tư tưởng 
của Madeleine. Không ngạc nhiên khi thấy nó xuất hiện 
trong bối cảnh Thánh Thể, nhất là khi hy tế là một khía 
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cạnh thiết yếu của giáo lý Thánh Thể, bởi vì sự hiến 
dâng mạng sống của Đức Kitô chính là một hy tế.

Đối với Madeleine, khái niệm hy tế gắn liền với sự 
hiến dâng bản thân và sự thuộc về Thiên Chúa cùng tha 
nhân. Người Kitô hữu thuộc về Thiên Chúa và anh em 
mình qua việc hiến dâng chính mình cho họ. Nhưng sự 
thuộc về Thiên Chúa và tha nhân chắc chắn vấp phải 
khát khao luôn trỗi dậy là chỉ thuộc về chính mình và 
giữ lấy mình thay vì hiến dâng. Chính trong cuộc chiến 
tâm linh này mà hy tế được sinh ra.

Ví dụ, nếu chúng ta muốn cho đi điều gì đó, chúng ta 
buộc phải «hy sinh» một phần thuộc về mình. Vì thế, 
Madeleine Delbrêl dễ dàng nhìn toàn bộ đời sống Kitô 
hữu của mình dưới góc độ hy tế, vừa là cho đi vừa là từ 
bỏ, bởi lẽ luôn phải từ bỏ điều gì đó để trao tặng, hoặc 
từ bỏ chính mình để hiến dâng.

Theo Madeleine Delbrêl, hy tế bao gồm hai chiều 
kích của nỗi đau và niềm vui mà bà đề cập trong đoạn 
văn này : nỗi đau, vì từ bỏ luôn gây đau đớn ; niềm vui, 
nhờ sự tự do mà việc từ bỏ mang lại, giúp cho việc hiến 
dâng trở nên khả thi.
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Hy tế là một phần nội tại của toàn bộ đời sống Kitô 
hữu và lối sống tông đồ mà bà theo đuổi. Ví dụ, bà xem 
đời sống độc thân, khó nghèo, vâng phục như một hy 
tế, vì đó là từ bỏ những thứ thiết yếu đối với đời sống 
con người ; nhưng cầu nguyện cũng là hy tế đối với bà, 
vì phải từ bỏ hành động hoặc giải trí để dành thời gian 
gặp gỡ Chúa.

Khái niệm hy tế này khó hiểu đối với chúng ta ngày 
nay, vì nó bị đè nặng bởi hai yếu tố làm cản trở sự thấu 
hiểu : một mặt, một kiểu tôn giáo trong quá khứ đã quá 
nhấn mạnh vào khía cạnh tiêu cực của đời sống Kitô 
hữu và giam hãm người Kitô hữu trong một viễn tượng 
tử đạo ; mặt khác, một xã hội coi khoái lạc là giá trị tối 
thượng, khiến một số từ ngữ thậm chí không thể được 
thốt ra. Thêm vào đó, thời thơ ấu của chúng ta (ít nhất 
là với các thế hệ lớn tuổi hơn) chúng ta đã quen với việc 
thực hiện những hy sinh được gọi là nhỏ, nên ngày nay 
từ này gợi lên một cái gì đó vừa tầm thường vừa có thể 
đo đếm, không thực sự thúc đẩy sự triển nở đích thực 
trong đức tin. Ngược lại, đối với Madeleine, hy tế chỉ là 
mặt đòi hỏi của một sự vươn lên hướng về Thiên Chúa 
và tha nhân, dẫn đến niềm vui.
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Dù sao đi nữa, điều bà nói trong phần tiếp theo của 
bản ghi chú là nếu đời sống Kitô hữu được đặt dưới dấu 
chỉ của hy tế, thì nó cần đến Thánh Thể, vốn là hy tế 
của Đức Kitô, không có nó thì mọi hy tế khác đều trở 
nên vô hiệu :

«Chúng ta đã nhấn mạnh đủ về tính hy tế trong việc 
hiến dâng mình cho Thiên Chúa, về tầm quan trọng 
hàng đầu mà chúng ta dành cho ý chí hy sinh này, nhưng 
cũng về sự bất khả thi khi tách rời nó khỏi tình yêu 
dành cho những người con khác của Thiên Chúa, cho 
những thụ tạo nhân loại khác, để Thánh lễ dễ dàng hiện 
ra như bánh hằng ngày, như nhu cầu thiết yếu không 
ngừng của đời sống chúng ta. 38»

Hy tế nhằm mục đích yêu thương. Do đó, cần phải 
đón nhận từ hy tế của Đức Kitô hai thực tại song hành 
là nỗi đau và niềm vui, vốn làm nên bất kỳ hy tế nào.

Trong đoạn văn ngắn này, chúng ta cũng thấy rõ cách 
Thánh Thể, theo Madeleine, gắn liền với toàn bộ đời 
sống. Thánh Thể như hy tế thấm nhuần toàn bộ đời 
sống và giúp nó trở thành hy tế.

Madeleine còn nhắc lại chủ đề hy tế trong một vài 
câu của bức thư gửi các Nhóm về cầu nguyện. Bà nói 
về «cái chết đem lại sự sống trả giá cho đức tin của các 
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tín hữu. 39» Cách diễn đạt này thuộc về thần học cứu 
chuộc như một sự trả nợ, có lẽ được diễn tả hơi sơ lược. 
Nhưng lời ám chỉ này, trong khuôn khổ một bản ghi chú 
về cầu nguyện, cho thấy các bí tích và đặc biệt là Thánh 
Thể, đối với Madeleine, là trung tâm và nguồn mạch 
của lời cầu nguyện Kitô hữu.

6) «Thánh Thể và tình bác ái huynh đệ» 40

Bây giờ chúng ta hãy thử phân tích ngắn gọn ba trang 
tài liệu được tìm thấy cách đây vài năm, đã được đề cập 
trong phần giới thiệu và có tựa đề : «Thánh Thể và tình 
bác ái huynh đệ.»

Madeleine xây dựng suy tư của mình, dù không nói 
rõ, dựa trên mầu nhiệm Nhập Thể : «Ở đó, bà nói [tức 
trong Thánh Thể], Ngài [tức Đức Kitô] là một tổng thể 
[và bà nhấn mạnh «một tổng thể»] : người ta không thể 
chia cắt những gì Ngài dành cho Cha Ngài và cho tha 
nhân.» Nếu không thể chia cắt Ngài, thì chính Ngài 
cũng không bị phân chia, vừa là Thiên Chúa vừa là con 
người, hướng về Cha Ngài theo chiều hướng thần tính 
lôi kéo nhân tính của Ngài, và hướng về con người, nơi 
Cha Ngài lôi kéo Ngài qua nhân tính, nhờ đó Ngài liên 
kết với con người. Và Madeleine khuyên chúng ta nên 
có «can đảm để tin vào Đức Kitô trong Bí Tích Thánh 
Thể. Rồi, bà nói, Ngài sẽ dẫn chúng ta đến nơi Ngài 
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muốn và đến nơi Ngài hiện diện.» Những lời hơi bí ẩn; 
«nơi Ngài hiện diện», có lẽ là cùng một lúc bên Chúa 
Cha và bên nhân loại.

Sau đó, bà diễn tả điều khiến bà xúc động trước Bí 
tích Thánh Thể : khoảng cách không thể tin được giữa 
«những hình thức bên ngoài được giản lược đến mức 
tối thiểu» (chúng ta lại bắt gặp từ này, và điều này củng 
cố cho những gì chúng ta đã nói trước đó), «chỉ vừa đủ 
để nhận thấy sự hiện hữu», và «trong sự tối giản ấy, 
là cả một sự bao la của sự thờ phượng, của lời tạ ơn, 
của sự đền tội, của lời cầu bầu». Phần tiếp theo sẽ cho 
thấy rằng đây là sự thờ phượng của Đức Kitô, lời tạ ơn 
của Đức Kitô, sự đền tội và lời cầu bầu của Đức Kitô. 
Trong những dấu chỉ được giản lược gần như không 
còn gì, tức là chỉ còn lại cốt lõi, một chút bánh và rượu, 
lại chính là nơi Đức Kitô ngự trị, Ngài là sự bao la và 
sự bao la trong mọi thái độ của Ngài đối với Cha và đối 
với con người. Tất cả những gì liên quan đến sự trung 
gian của Đức Kitô đều được chứa đựng ở đây.

Tiếp theo, Madeleine sẽ trích dẫn và bình luận những 
câu trong Phúc Âm. Tôi điểm qua để xem điều gì khiến 
bà trăn trở :

«Tôi từ trời xuống» : điều khiến bà trăn trở ở đây là 
«chúng ta chỉ có thể trở thành tấm bánh cho người khác 
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với điều kiện tấm bánh ấy phải từ trời xuống». Mục 
đích của Bí tích Thánh Thể là để chúng ta trở thành 
Thánh Thể, tức là tấm bánh cho người khác. Và sự hiến 
dâng của chúng ta cho người khác chỉ đạt được sự chân 
thật và trọn vẹn «khi chúng ta đến từ trời». Và để đến 
từ trời, chúng ta phải nhận lãnh sự sống từ trời.

Một câu khác trong Phúc Âm Gioan : «bánh này ban 
sự sống cho thế gian». Madeleine nói rằng chúng ta 
phải ý thức điều này bằng toàn bộ con người mình, và 
sự ý thức ấy chỉ có thể là một hành động thờ phượng. 
Và hành động thờ phượng này, bởi vì được thực hiện 
trong trái tim của một tín hữu, có thể giải phóng cho 
toàn thế giới tất cả tiềm năng của ân sủng : «Ở đây có 
đủ để ban sự sống cho cả thế giới, nhưng điều Chúa 
Giêsu cần là trái tim biết phá bỏ giới hạn của mình», 
nói cách khác, trái tim con người chúng ta biết để cho 
mình được Chúa chiếm lĩnh và mở rộng đến kích thước 
của trái tim Thiên Chúa. Rõ ràng ở đây, mối quan tâm 
của Madeleine vẫn là tông đồ.

Điều tương tự cũng được áp dụng cho câu tiếp theo : 
«Lương thực tồn tại cho sự sống đời đời». Ở đây, một 
lần nữa, chính chúng ta trở thành Thánh Thể : «Chúng 
ta không có quyền ban cho người khác bất cứ điều gì 
không mang tính vĩnh cửu nếu chúng ta đến nhân danh 
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Chúa Giêsu. Chúng ta trao ban điều ấy dưới những 
hình thức mong manh, chóng qua, nhưng chúng ta 
không có quyền ban cho người khác điều gì không chất 
chứa sự vĩnh cửu.» Một lần nữa, chúng ta lại bắt gặp từ 
«hình thức», nhưng lần này áp dụng cho chính chúng 
ta. Chính chúng ta, dưới những hình thức mong manh 
và chóng qua, đã trở thành tấm bánh Thánh Thể cho 
người khác.

Phần cốt lõi trong suy tư của Madeleine sẽ tiếp tục 
theo hướng này : «Ta là bánh hằng sống» ; và Madeleine 
bình luận : «Chỉ khi trở thành Chúa Giêsu, chúng ta 
mới có thể trở thành tấm bánh...» Chỉ khi chúng ta thực 
sự hiệp thông với Chúa Giêsu, chúng ta mới có thể trở 
thành bánh hằng sống. Điều khiến bà trăn trở là chúng 
ta phải trở thành bánh hằng sống, nhưng dĩ nhiên, chúng 
ta chỉ có thể trở thành bánh hằng sống trong sự hiệp 
thông với Đức Kitô.

«Tất cả những gì Cha ban cho tôi sẽ đến với tôi.» 
Bà giải thích : «Đức Kitô... chờ đợi con người và ban 
cho họ tất cả những gì họ đến để xin.» Và bà nói thêm: 
«Biết rằng nếu chúng ta trung thành, thì không một ai 
bị mất đi, nếu chúng ta biết, trong mỗi cuộc gặp gỡ, 
hiến dâng chính mình dưới hình thức tấm bánh.» Nói 
cách khác : Đức Kitô không để mất bất cứ ai mà Cha 
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đã ban cho Ngài, bởi vì Ngài hiến dâng chính mình cho 
họ như bánh hằng sống. Vì vậy, chúng ta cũng sẽ không 
để mất bất cứ ai mà Đức Kitô trao cho chúng ta, nếu 
chúng ta cũng hiến dâng chính mình cho họ dưới hình 
thức tấm bánh.

«Ai ăn thịt tôi sẽ ở trong tôi và tôi ở trong người ấy.» 
Lời bình luận vẫn mang tính tông đồ : «Chấp nhận thực 
sự trở thành tấm bánh cho những người chúng ta gặp 
gỡ, đó là chấp nhận xóa bỏ ranh giới giữa họ và chúng 
ta.» Madeleine áp dụng mỗi lời này, vốn dành cho Đức 
Kitô, vào các Kitô hữu.

Vì vậy, chúng ta phải trở thành lương thực cho người 
khác :

«Bởi vì không nói : ‘Ta ban cho các ngươi’, mà là 
‘Hãy lấy mà ăn’, và khi đôi lúc chúng ta bối rối trước 
sự tự do của những người sử dụng chúng ta mà không 
cần khách sáo, thì chúng ta nên hợp nhất với tâm trạng 
của Chúa Giêsu khi Ngài nói : ‘Hãy lấy mà ăn’. Ở đây 
chứa đựng toàn bộ đường hướng của đức ái : trở nên 
hoàn toàn có thể được đồng hóa, được ăn như một thực 
phẩm mà giá trị duy nhất là có thể ăn được... Chúng 
ta phải trở thành thức ăn trong cuộc sống của những 
người chúng ta phục vụ... Trở thành lương thực cho họ, 
đó là được trao hiến cho họ.»



Thánh Lễ Và Phân Định Nơi Madeleine Delbrêl � 59

Trong Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu hiến dâng 
chính mình trọn vẹn, không phân biệt người nào. Chúng 
ta cũng thuộc về tất cả mọi người một cách trọn vẹn. 
Nhưng, chúng ta phải đón nhận đức ái này từ Bí tích 
Thánh Thể, nơi Chúa Giêsu là «một sự hiện diện cho 
toàn thế giới». Và «mỗi người chúng ta phải trở thành, 
theo gương Chúa Giêsu, người thờ phượng duy nhất 
cho toàn thế giới, bởi vì nếu trái tim chúng ta được trao 
hiến cho Bí tích Thánh Thể, thì nó hiện diện trong mọi 
trái tim con người».

Ở đây, chúng ta thấy rằng đối với Madeleine, sự thờ 
phượng và sự hiến dâng bản thân cho người khác có 
mối liên hệ sâu sắc. Bởi vì trong Bí tích Thánh Thể, 
Đức Kitô hiện diện với toàn thể nhân loại. Thờ phượng 
Ngài, đó là làm cho chính mình hiện diện với mọi người.

Trong một bức thư ngày 27 tháng 7 năm 1933, 
Madeleine đã gợi ý với người nhận thư, Madeleine 
Tissot, như bà đã giải thích rõ ràng trong đoạn văn mà 
chúng ta vừa bình luận, rằng lương thực Thánh Thể biến 
đổi chính chúng ta thành lương thực cho người khác :

«Tôi rất vui vì Chúa không ngừng yêu cầu bạn nhiều 
điều. Khi chúng ta dâng cho Ngài những gì chúng ta 
yêu quý, đó là chúng ta dâng một phần của chính mình, 
và nếu Ngài thường xuyên trở lại, đó là vì Ngài thấy 
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chúng ta ngon lành để ăn. Đây là một câu trả lời cho Bí 
tích Thánh Thể. 41»

Ở đây, Madeleine đẩy hình ảnh này đi rất xa, đến mức 
dường như chúng ta trở thành lương thực cho chính 
Chúa, điều này nhấn mạnh sự mãnh liệt của sự trao đổi, 
của sự hiệp thông giữa Đức Kitô và Kitô hữu. Trong 
truyền thống Kitô giáo, hiếm khi bắt gặp hình ảnh này 
được đẩy đến cực điểm của sự hiệp thông. Liệu đây có 
phải là kết quả từ kinh nghiệm cá nhân của bà ? Bà có 
tìm thấy điều này nơi các nhà thần bính vùng Rhine 
không ? Dù sao, chúng ta cũng bắt gặp điều này nơi Jan 
van Ruusbroec vào thế kỷ XIV. Đây là điều ông diễn tả 
trong Bảy nấc thang của tình yêu, khi để cho «linh hồn 
yêu mến» lên tiếng :

«Lạy Chúa, Chúa sống trong con, với ân sủng của 
Ngài, và Chúa làm con vui sướng hơn tất cả. Con buộc 
phải yêu mến Chúa, dâng lời tạ ơn và ca ngợi Chúa, 
những điều mà con không thể thiếu, bởi vì chúng là sự 
sống đời đời của con. Chúa là lương thực và thức uống 
của con. Càng ăn, con càng đói. Càng uống, con càng 
khát. Càng sở hữu, con càng khao khát sở hữu nhiều 
hơn. Hương vị của Chúa ngọt ngào hơn mật ong và mọi 
sự ngọt ngào có thể đo lường được. Cơn đói và khát 
khao luôn ở trong con, bởi vì con không thể tiêu thụ hết 
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Chúa. Có phải con đang ăn Chúa ? Hay Chúa đang ăn 
con ? Con không biết ; bởi vì trong thâm sâu, cả hai đều 
có vẻ đúng. 42»
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Kết Luận

Đã đến lúc phải kết thúc. Chúng tôi sẽ làm điều đó 
bằng cách nói về cuốn sách lễ của Madeleine mà 

bà gọi là «tập sách thực vật» của mình. Tại sao ? Bởi vì 
bà đã chèn vào đó rất nhiều tài liệu bổ sung ; trong tập 
sách ấy có những bức thư, nhiều thư từ mẹ bà, danh 
sách các thành viên trong Nhóm, một bài thơ của cha 
bà, vốn là một bản cáo trạng đanh thép nhắm vào chính 
gia đình mình.

Vậy là trong tập sách thực vật ấy có những người 
Madeleine yêu quý và cùng họ đến với Bí tích Thánh 
Thể. Cũng có cả những người yêu thương bà và được 
bà yêu thương nhưng sự chia ly khiến bà đau khổ, cha 
mẹ bà. Tại sao bà lại giữ bản cáo trạng của cha mình? 
Như một chứng nhân cho thập giá mà bà đã vác suốt ba 
mươi năm, và với nó, bà bước vào hy tế của Chúa Kitô, 
nơi bà có thể tìm thấy sức mạnh để mang vác ? Dù sao 
ta cũng có thể giả định như vậy. Bà còn giữ lại một số 
bức thư gợi nhớ về những nỗi đau lớn, về những người 
Madeleine đã yêu thương, giúp đỡ, nâng đỡ, những 
người đã đau khổ, đã qua đời, đã xa cách. Madeleine 
dự lễ mỗi sáng với rất nhiều người đồng hành cùng bà 
trong cuốn sách lễ. Ở đó, trong khoảng không gian nhỏ 
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bé ép giữa những trang sách, chất chứa biết bao yêu 
thương, bao nỗi đau và cũng thật nhiều niềm vui.
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SỰ PHÂN ĐỊNH TÂM LINH NƠI 
MADELEINE DELBRÊL
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Phần Mở Đầu

Lịch sử của nghiên cứu thứ hai này ít biến động 
hơn nhiều so với nghiên cứu trước đó. Nó được 

hình thành dần dần từ việc đọc lượng thư từ đồ sộ của 
Madeleine. Xuyên suốt các giai đoạn khác nhau trong 
cuộc đời, chúng ta thấy bà đối mặt với những lựa chọn 
trên nhiều lĩnh vực. Bà luôn chuẩn bị cho chúng theo 
đức tin của mình : điều bà tìm kiếm chính là ý muốn 
của Thiên Chúa. Tuy nhiên, bà không bao giờ quên 
những ràng buộc nhân sinh ảnh hưởng đến các khả năng 
lựa chọn.

Mặt khác, khi cuộc sống cho phép, bà dành thời gian, 
hay nói đúng hơn, bà dành cho Chúa thời gian để biểu 
lộ ý muốn của Ngài. Đây không phải là dấu hiệu do dự 
nơi bà, mà là minh chứng cho sự tôn trọng quá trình 
phát triển của con người, sự tự do của mỗi cá nhân, và 
việc đón nhận thực tại đang diễn ra, thứ phải được tích 
hợp vào tổng thể dữ liệu để đưa ra quyết định. Nhưng 
xuyên suốt hành trình của mình, bà luôn suy nghĩ và 
hành động theo những niềm tin sâu thẳm dẫn dắt mình 
đến quyết định cuối cùng. 
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Madeleine, như chúng ta đã biết, đã tham gia vào mọi 
hoạt động truyền giáo của Giáo hội Pháp trong suốt 
những năm bà sống ở Ivry từ 1933 đến 1964. Đây là 
giai đoạn đầy sáng tạo và sinh động trong công cuộc 
truyền giáo : sự phát triển của Công giáo Tiến hành, 
sự ra đời và lớn mạnh của các dòng tu như Tiểu Đệ và 
Tiểu Muội của Chúa Giêsu, dưới ảnh hưởng của Cha de 
Foucauld, sự thành lập Phái đoàn Truyền giáo Pháp và 
Phái đoàn Truyền giáo Paris, những nơi Madeleine gắn 
bó sâu sắc, cùng với sự dấn thân của các linh mục thợ 
thuyền, những người trải qua cuộc khủng hoảng đau 
đớn vào những năm 1950, cho đến Công đồng Vatican 
II, nơi Madeleine được nhiều giám mục mời tham vấn. 

Các tác phẩm của bà lưu lại dấu ấn của tất cả những 
hoạt động truyền giáo sôi nổi mà bà cùng các cộng sự 
tại số 11 phố Raspail, Ivry, tham gia. Chúng cũng phản 
ánh quá trình phân định liên tục : phân định trước chủ 
nghĩa Marx, phân định trong cuộc khủng hoảng của các 
linh mục thợ thuyền, phân định để tìm vị trí độc đáo cho 
«Đức Ái của Chúa Giêsu» trong Giáo hội, và phân định 
để chấp nhận một thành viên mới vào nhóm. Những 
ghi chép của bà thường hiện lên như một sự phân định 
trong hành động. Những trang sau đây sẽ cố gắng chỉ ra 
một số đặc điểm của quá trình này. 
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Tôi thấy thú vị khi điểm lại một số lựa chọn của 
Madeleine ở các giai đoạn khác nhau trong đời, từ đó 
làm nổi bật những điều đã hướng dẫn bà, những điều 
kiện bà cho rằng mình cần đặt mình vào để lựa chọn, 
và các tiêu chí bà dựa vào. Tôi chủ yếu tìm cách mô tả 
ngắn gọn quá trình này để làm rõ, trong từng trường 
hợp, điều gì đã thúc đẩy Madeleine từ sâu thẳm, mà 
không cố gắng tổng hợp thành một hệ thống.

Công việc này không dễ dàng, vì Madeleine chưa bao 
giờ xây dựng lý thuyết về vấn đề này. Bà chưa bao giờ 
nói : «Nếu bạn muốn phân định tốt, hãy làm theo quy 
trình sau.» Tuy nhiên, bà không ngần ngại chỉ ra những 
vấn đề then chốt trong hành trình phân định cụ thể của 
chính mình ; và ở đó, chúng ta có thể theo chân bà, vì 
bà diễn đạt rất rõ ràng.

Chúng ta sẽ bắt đầu với vấn đề chủ nghĩa Marx đặt ra 
cho bà. Sau đó, chúng ta sẽ lắng nghe bà khi tìm hiểu 
khả năng sáp nhập các Nhóm vào Hội dòng Caritas 
Christi. Tiếp theo, chúng ta sẽ đề cập ngắn gọn đến 
quan điểm của bà trong cuộc khủng hoảng các linh mục 
thợ thuyền năm 1954. Cuối cùng, chúng ta sẽ phân tích 
cách Madeleine đặt mình trong hai trường hợp phân 
định ơn gọi, một trong số đó liên quan đến chính các 
Nhóm.
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Dĩ nhiên, khuôn khổ nghiên cứu này không cho phép 
trình bày chi tiết từng loại phân định. Chúng tôi buộc 
phải giới hạn ở những điều cốt yếu. Mỗi điểm đều có 
thể được phát triển dài hơn. Đó cũng là lý do để độc giả 
quay lại với chính các văn bản của Madeleine - những 
tác phẩm sẽ hé lộ bí mật cho những ai dành thời gian 
suy ngẫm.



Thánh Lễ Và Phân Định Nơi Madeleine Delbrêl � 69

Bên Cạnh Những Người Marx, Một Sự Phân 
Định Không Nhượng Bộ

Vấn đề nảy sinh đơn giản từ những cuộc gặp gỡ 
hàng ngày của bà với các đảng viên cộng sản ở 

Ivry trong công việc trợ giúp xã hội. Họ nhanh chóng 
nhận ra phẩm chất của bà : sự cống hiến trọn vẹn cho 
người nghèo, sự sáng suốt, khả năng tổ chức. Trong 
thời kỳ «bắt tay hợp tác» họ không thể không mời bà 
làm việc cùng, gia nhập đảng, cụ thể là nhận thẻ đảng. 
Đây là một vấn đề hoàn toàn mới với Madeleine, người 
hầu như không biết gì về chủ nghĩa Marx trước khi đến 
Ivry.

Phản ứng đầu tiên của bà là gì ? Trong «Bài học Ivry 
43» bà giải thích rằng mình bắt đầu đọc Lênin và đọc lại 
Kinh Thánh. Khi đối mặt với một vấn đề cần giải quyết, 
bà luôn bắt đầu bằng cách đặt vấn đề rõ ràng, hiểu rõ 
các khía cạnh của nó, nắm bắt cốt lõi. Đó là vấn đề của 
sự trung thực trí tuệ, và chúng ta biết tầm quan trọng bà 
dành cho trí tuệ.

Đọc Lênin, vì bà muốn hiểu tận gốc mục tiêu của 
chủ nghĩa cộng sản. Đọc lại Kinh Thánh 44, toàn bộ chứ 
không chỉ những đoạn nói về công lý, vì bà muốn không 
bỏ sót bất kỳ lời nào của Chúa Kitô.
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Đây là dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng bà dành cho 
việc lắng nghe lời của người khác : người khác đã dành 
tâm huyết vào lời nói của họ ; lời nói đó tiết lộ động 
cơ sâu xa nhất của hành động họ thực hiện ; do đó, cần 
hiểu và tôn trọng nó. Đó cũng là dấu hiệu cho thấy vị 
trí bà dành cho Lời Chúa, nền tảng cuối cùng của mọi 
lựa chọn.

Và điều bà khám phá ra rất rõ ràng : nếu chủ nghĩa 
Marx và Tin Mừng đồng ý về sự cần thiết của công lý, 
thì chúng đối lập nhau trên hai điểm cơ bản. Một mặt, 
Tin Mừng yêu cầu chúng ta yêu thương mọi người, kể 
cả kẻ thù ; trong khi chủ nghĩa Marx đòi hỏi, để yêu 
thương một số người, phải ghét bỏ những người khác. 
Mặt khác, trong Tin Mừng, Chúa Giêsu luôn hướng về 
Thiên Chúa Cha ; còn chủ nghĩa Marx tìm cách loại bỏ 
vị Thiên Chúa có tình yêu phổ quát này.

Trên cơ sở đó, bà xây dựng sự phân định của mình: 
Tin Mừng kết nối con người với Thiên Chúa và với 
nhau. Chủ nghĩa Marx chia rẽ ; nó tách con người khỏi 
Thiên Chúa, tách con người khỏi nhau ; nó cũng tách 
rời điều mà Tin Mừng coi là một : tình yêu Thiên Chúa 
và tình yêu con người, vì tình yêu này bắt nguồn từ trái 
tim yêu thương của Thiên Chúa ; và kẻ nói mình yêu 
mến Thiên Chúa mà không yêu thương anh em mình là 
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kẻ nói dối 45 Madeleine nhìn thấy trong chủ nghĩa Marx 
tác phẩm của thần dữ, của kẻ mà Kinh Thánh gọi bằng 
tiếng Hy Lạp là «diabolos», kẻ gieo rắc chia rẽ, hay còn 
gọi là «cha của sự dối trá».

Thủ lĩnh thế gian này, như Madeleine nói, rất khéo 
léo trong việc để những điều mâu thuẫn cùng tồn tại, để 
những điều nên rõ ràng có hoặc không trở nên mơ hồ :

«Khi len lỏi vào công việc của con người, hắn làm 
điều đó với sự pha trộn khéo léo đến mức những hợp 
kim của hắn với nó khiến tình yêu và hận thù, kiêu ngạo 
và hy sinh, giết chết và hiến tế cùng tồn tại. Hắn cố 
gắng chiếu lên mỗi thời điểm, mỗi thời đại, mỗi nền văn 
minh, một bộ phim về thế giới của hắn. 46»

Kẻ gieo rắc chia rẽ làm rối tung mọi thứ : hắn dựa 
vào khát vọng công lý, vào sự phẫn nộ trước áp bức, 
vào khả năng hi sinh, sự tận tụy, để khơi dậy hận thù, 
giết chết, và cuối cùng là một hình thức áp bức khác. 
Madeleine sử dụng hình ảnh «bộ phim về thế giới của 
hắn» được chiếu lên thế giới, hình ảnh của ảo ảnh trộn 
lẫn cái giả với cái thật.

Với sự rõ ràng vốn có, nhưng trong trường hợp này 
không khỏi lo ngại về phản ứng của những người bạn 
Marx, Madeleine dũng cảm chỉ ra cách thần dữ tìm 
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thấy trong chủ nghĩa Marx một nền tảng lý tưởng 
để thực hiện trò lừa dối của mình. Khi trích dẫn lời 
bà ở đây, chúng tôi không muốn che giấu sự ngưỡng mộ 
chân thành mà bà dành cho những người Marx ở Ivry, 
vì sự dấn thân thực sự của họ cho những người bị bỏ 
rơi trong xã hội, vì cuộc chiến đấu dũng cảm cho công 
lý. Sự ngưỡng mộ, bà đã nói điều đó trong Thành phố 
Marxist, vùng đất truyền giáo với sự kiên định mạnh 
mẽ. 

Chúng tôi cũng không muốn bỏ qua tình bạn sâu sắc 
gắn bó giữa bà với nhiều người trong số họ, một tình 
bạn không bao giờ phai nhạt, cũng như sự hợp tác mà bà 
duy trì với họ trong nhiều hoàn cảnh. Nhưng bà khẳng 
định một cách đơn giản những gì hiện lên trước đức 
tin của mình, bởi vì bà phải làm điều đó, bởi vì bà nợ 
sự thật, bởi vì bà nợ Tin Mừng, vốn chỉ là lời có : chủ 
nghĩa Marx là công cụ của kẻ chia rẽ. 

Vì lý do này, bà viện dẫn điều sắc bén nhất trong sự 
phân định của Kitô giáo : sự khác biệt giữa có và không, 
giữa dối trá, cái ác tận gốc, cái ác của tội nguyên tổ, 
và sự thật của Thiên Chúa, Đấng yêu thương mọi con 
người bất kể họ là ai và chính vì thế là điều thiện tuyệt 
đối. Trong bối cảnh Ivry năm 1957, người ta không biết 
nên ngưỡng mộ điều gì hơn, lòng dũng cảm khi bà dám 
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đưa ra lời chất vấn tận gốc rễ này, hay chất lượng tình 
bạn của bà và những người bạn cộng sản, những người 
đã vượt qua thử thách này. 

Phân tích của bà vì thế không có sự nhượng bộ. 
Nó được triển khai dọc theo phần đầu của Thành phố 
Marxist, vùng đất truyền giáo với một phong cách dày 
đặc, thường khó hiểu, nhưng được thúc đẩy bởi cùng 
một nhận thức sắc bén : tinh thần của cái ác (trong chủ 
nghĩa Marx) «sử dụng sự phủ nhận lạnh lùng của chủ 
nghĩa vô thần, khả năng tôn giáo được duy trì bởi đảng, 
nó khai thác mọi thứ mà chủ nghĩa cộng sản có thể gọi 
là tình yêu, phẫn nộ, lòng trắc ẩn, lòng dũng cảm, sự 
hào phóng, những mạng sống đã hiến dâng, và ngay cả 
sự sỉ nhục, và ngay cả sự hy sinh. [...] Chủ nghĩa Marx 
cung cấp cho nó một thân thể chính trị của con người 
có khả năng đối mặt với chính thân thể của Con Người, 
một thân thể có khả năng chịu đựng nỗi đau của nhân 
loại để đạt được cái chết của thứ mà cuối cùng nó sẽ 
gọi là ‘tội lỗi của mình’ : Thiên Chúa 47».

Chủ nghĩa Marx do đó thực hiện khả năng chia rẽ 
của nó ở hai cấp độ : không chỉ nó đòi hỏi những ai 
muốn yêu thương một số người, người nghèo, người 
bị bóc lột, phải ghét những người khác, kẻ giàu có, kẻ 
áp bức, mà còn, và điều này đi xa hơn, bởi vì Thiên 
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Chúa là phiền toái do tình yêu phổ quát của Ngài, và 
bởi vì Ngài ngăn cản con người đi đến tận cùng cuộc 
đấu tranh chính trị của mình, nó thay thế thân thể của 
Đức Kitô đau khổ bằng thân thể của nhân loại tự chiến 
đấu bằng sức mạnh của chính mình để giành lấy sự cứu 
rỗi thuần túy tạm thời, và qua đó loại bỏ Thiên Chúa.

Do đó, Madeleine không ngần ngại nhìn thấy trong 
chủ nghĩa Marx một trong những mảnh đất màu mỡ nơi 
tinh thần của cái ác có thể thỏa sức thể hiện khả năng 
quyến rũ lòng hào hiệp của con người để đặt họ vào sự 
tự mãn và phủ nhận Thiên Chúa :

«Nếu tinh thần của cái ác đã tạo ra tội lỗi bằng cách 
tách con người khỏi Thiên Chúa, thì dường như chưa 
bao giờ nó đặt sự đứt đoạn này ở một điểm vừa then 
chốt vừa mơ hồ đến thế ; nó đã đặt nó, chính xác là 
giữa điều răn thứ nhất và thứ hai của Chúa 48 : nó 
đòi hỏi sự ghét bỏ Thiên Chúa nhân danh tình yêu con 
người. 49»

Tầm nhìn mà Madeleine Delbrêl đặt lên để đánh giá 
về chủ nghĩa cộng sản do đó trước hết là thần học. Bà 
nhìn thấy chủ nghĩa Marx như một giai đoạn trong cuộc 
chiến mà tinh thần của cái ác đã tiến hành từ thuở ban 
đầu để nhổ bỏ tình yêu khỏi nguồn cội của nó, để chia 
rẽ hai điều răn.
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Cách nhìn này dẫn Madeleine đến việc không đưa 
ra những lựa chọn cụ thể một cách cơ hội, mà dựa 
trên chân lý. Với cha của sự dối trá, không có chuyện 
lừa gạt, bởi trong trò chơi đó, hắn mạnh hơn. Phải đối 
mặt với hắn bằng sức mạnh của sự thật. Và đối với bà, 
sự thật, trước hết là sự thật của «một cuộc gặp gỡ ban 
đầu mà những cuộc gặp gỡ khác là hệ quả», «cuộc gặp 
gỡ của riêng tôi với Chúa Kitô. Qua đó, tôi đã đo lường 
một lần và mãi mãi những gì con người có thể trao 
tặng và những gì họ thiếu. Tôi đã cảm nhận như một sự 
thật giá trị mà mọi thứ có được khi con người kết nối 
với Thiên Chúa và, ngược lại, sự mất giá không khoan 
nhượng đe dọa những điều tốt đẹp mà con người phi 
tôn giáo cố gắng giành lấy. 50»

Chính trong sự tham chiếu đến chân lý này mà 
Madeleine sẽ đưa ra những lựa chọn cụ thể của mình 
trước những lời mời gọi của những người bạn cộng sản. 
Trong «Bài học Ivry», bà đã làm rõ lập trường của mình:

«Tại Ivry, tôi đã đồng ý làm việc với họ vì những mục 
tiêu xác định, giới hạn trong thời gian, mỗi khi những 
mục tiêu đó trùng khớp với các điều răn của Chúa. Tôi 
đã từ chối mỗi khi hành động cùng các đồng chí của tôi 
là hành động trực tiếp hoặc gián tiếp chống lại Thiên 
Chúa. Mỗi khi cần thiết, tôi đã đưa ra nguồn tham chiếu 
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của mình : lời của Đức Kitô. Tôi nói thêm rằng tôi cũng 
từ chối ‘nhảy từ hành động này sang hành động khác’ 
mà không có thời gian suy nghĩ và cầu nguyện giữa 
chúng - điều này đã giúp tôi tránh được những cơ chế 
mù quáng... Điều này đã tiếp diễn trong ba mươi năm. 
51»

Bà buộc mình mỗi lần phải phân định, đi theo con 
đường đòi hỏi khắt khe của những người mà đức tin vào 
Thiên Chúa thúc đẩy họ không trốn tránh tiếng gọi của 
người nghèo và chọn gặp gỡ trên chiến trường này tất 
cả những ai cũng dấn thân vào cuộc chiến này, nhưng 
gặp gỡ họ mà không có sự mập mờ. Bà đã chọn chiến 
đấu cho công lý mà không theo đuổi bạo lực Marx, 
không ghét bỏ kẻ bất công, mà ngược lại yêu thương 
họ, như Đức Kitô đã yêu thương những kẻ dẫn Ngài 
đến cái chết.

Không thể sống thái độ này mà không đào sâu vào 
nguồn cội của mọi tình yêu và không khao khát với một 
mong muốn bền vững sự cứu rỗi của toàn thể nhân loại. 
Nguồn cội và mục đích, đó là hai điểm xác định, theo 
Madeleine, thái độ của Kitô hữu trong sự hiện diện 
của họ bên cạnh những người Marx. Nguồn cội, đó 
là tình yêu của Thiên Chúa tràn ngập trái tim của Kitô 
hữu dành cho mọi người, không loại trừ ai ; mục đích, 



Thánh Lễ Và Phân Định Nơi Madeleine Delbrêl � 77

đó là sự cứu rỗi của toàn thể nhân loại, điều chỉ có thể 
đạt được trong và qua tình yêu.

Nếu chúng ta đào sâu vào nguồn cội tình yêu của 
Thiên Chúa, thì tình yêu của chúng ta dành cho nhân 
loại sẽ là món quà của tình yêu Thiên Chúa ; chúng ta 
sẽ không thể bị cuốn theo bạo lực của thế gian. Chắc 
chắn, cám dỗ vẫn tồn tại : Kitô hữu «có thể quên rằng 
chỉ có Thiên Chúa hiện hữu, rằng thế giới tự nó không 
tạo ra sự sống, chân lý hay tình yêu. 52» Nhưng chúng 
ta sẽ không nhượng bộ nếu chúng ta gắn kết với nguồn 
cội ; chúng ta sẽ trở thành người mang đến cho anh chị 
em mình một tình yêu đến từ một Đấng khác và ngăn 
cản trái tim con người của chúng ta coi mình là nguồn 
gốc của tình yêu.

Ngược lại, trái tim chúng ta sẽ như được thấm đẫm, 
tràn ngập bởi một tình yêu chiếm lấy nó và đưa nó vượt 
qua chính nó, hướng đến mục đích tối hậu của nhân 
loại. Mục đích đó là sự cứu rỗi, không phải sự cứu rỗi 
tạm thời mà là sự cứu rỗi là sự xuất hiện của Vương 
quốc Thiên đàng : «Điều chúng ta được kêu gọi không 
phải là một sự cứu rỗi tạm thời nào đó của nhân loại, 
mà là cùng một sự cứu rỗi mà Đức Kitô đã mang đến, 
một sự cứu rỗi siêu nhiên, đòi hỏi những phương tiện 
siêu nhiên, những phương tiện chỉ đến từ trên cao. 53»
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Người ta thường trách Giáo hội đã biến tình yêu 
Thiên Chúa thành một thứ tình yêu ru ngủ khiến Kitô 
hữu không cần chiến đấu cho công lý. Người ta cũng 
thường buộc tội Giáo hội lấy cớ thiên đàng để bỏ mặc 
người nghèo trong đau khổ. Madeleine cùng nhiều 
người khác làm chứng rằng việc phục vụ cụ thể những 
người nhỏ bé và nghèo khó có thể chiếm trọn một cuộc 
đời, một cuộc đời được nuôi dưỡng bởi chính tình yêu 
nguyên thủy của Thiên Chúa và mang lại cho nó một 
chiều kích không ngờ tới.

Khi tình yêu dành cho người nghèo từ chối để lại chỗ 
cho sự ghét bỏ người giàu, nó đạt được một khả năng 
phi thường về sự dịu dàng, tính phổ quát và tự do mà 
chúng ta thấy tỏa sáng trong cuộc đời của Madeleine. 
Và sự tinh tế của tình yêu cụ thể mà bà thể hiện qua 
từng ngày tương xứng với mục tiêu vĩnh cửu bao la mà 
bà theo đuổi.

Điều đáng ngạc nhiên là Madeleine, dù nói với 
những người theo chủ nghĩa Marx những lời khó 
nghe, lại mong muốn sống giữa họ với một đời sống 
tông đồ. Trong mắt bà, sự táo bạo của sự thật không 
chia rẽ, mà mở ra đối thoại nếu sự thật được nói lên với 
lòng bác ái. Một trong những mục tiêu của bà khi viết 
cuốn Thành phố Marx, vùng đất truyền giáo chính là 
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để những người bạn cộng sản của bà đọc và cảm nhận 
được phần nào điều bà ấp ủ trong tim, dù rằng «những 
ghi chép nói về họ không thể không đánh dấu những 
khác biệt vốn đã khiến chúng ta xa lạ từ trước, nhưng 
không vì thế mà cắt đứt những gì không nên cắt đứt 
hoặc từ bỏ những gì cần được tìm kiếm 54».

Những gì không nên cắt đứt là tình bạn đã có, được 
xây dựng qua việc phục vụ người nghèo ở Ivry ; những 
gì cần được tìm kiếm là một cuộc gặp gỡ vượt xa hơn 
những gì đã tồn tại, mà bà không thể bằng lòng. Tại sao? 
Bởi vì Tin Mừng truyền lệnh cho bà phải yêu thương 
những người xa cách bà nhất, thậm chí là những người 
chống đối bà :

«Đối với tôi, những người cộng sản không chỉ là 
những kẻ phủ nhận sự thật, những kẻ vô tín, những kẻ 
bách hại, họ còn là người thân cận nhất của tôi : ‘bảy 
mươi lần bảy’ có phải đã được nói cho họ không ? Đây 
là một phần của câu hỏi chứ không phải điều nhỏ nhặt. 
Những người theo chủ nghĩa Marx đang ở trong một 
đêm tối sâu thẳm đến nỗi nó làm lu mờ vinh quang của 
Thiên Chúa. Không yêu thương họ, có phải là làm lu 
mờ vinh quang ấy thêm một lần nữa hay không ? 55»
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Câu trả lời của Madeleine rất rõ ràng. Vâng, bà yêu 
thương những người theo chủ nghĩa Marx ở Ivry, không 
chỉ bằng tình bạn nhân loại, xuất phát từ cuộc sống và 
công việc chia sẻ cùng nhau, mà bằng chính tình yêu 
của Thiên Chúa, bởi họ đang ở trong đêm tối và thiếu 
đi ánh sáng của Tin Mừng.

Để hoàn chỉnh, cần thêm một yếu tố quan trọng khác 
trong bức tranh phân định này : việc Madeleine không 
bao giờ bày tỏ quan điểm ngoài Giáo Hội, không phải 
theo nghĩa bà chỉ lặp lại những gì Giáo Hội nói, mà theo 
nghĩa bà không muốn bị tách khỏi Giáo Hội, không 
muốn bị coi là một Kitô hữu ngoại biên, mà ý kiến có thể 
được lắng nghe chỉ vì bà đã sống lâu trong môi trường 
cộng sản và có nhiều bạn bè ở đó. Bà đã cảm nhận được 
sự phản đối, kiểu như : «bà không giống phần còn lại 
của Giáo Hội», ngay từ trang đầu của Lời mở đầu cuốn 
Thành phố Marx, vùng đất truyền giáo, bà đã tuyên bố :

«Từ Giáo Hội, tôi muốn viết nó ở đây trên mọi dòng, 
nhiều lần như tôi viết từ Thiên Chúa [...] hỡi người 
cộng sản (như anh gọi tôi là Kitô hữu), hỡi người cộng 
sản, anh càng khinh miệt Giáo Hội, mỗi lần như thế, 
tôi càng yêu anh hơn vì tôi muốn anh hiểu rằng, vượt 
lên tất cả những gì người ta nói về Giáo Hội, tất cả 
những gì người ta nói với Giáo Hội, Giáo Hội kêu lên, 
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và thường bằng tiếng kêu im lặng khổng lồ của mình, 
tình yêu mà Chúa Giêsu Kitô không ngừng ban cho 
Giáo Hội dành cho anh cũng như cho tôi. Nếu tôi yêu 
anh, hỡi người cộng sản, không phải là bất chấp Giáo 
Hội, mà là nhờ Giáo Hội, là trong Giáo Hội. Anh nói 
đó là Giáo Hội của tôi và anh nói đúng, nhưng điều 
anh không nói và còn đúng hơn nữa, đó là tôi thuộc 
về Giáo Hội. Giáo Hội của Madeleine ? Vâng ; nhưng 
Madeleine của Giáo Hội, vâng và hơn thế nữa [...] 56.»

Ngày nay, chủ nghĩa Marx đối với nhiều người là một 
vấn đề đã lỗi thời, và sự phân định của Madeleine có thể 
khiến chúng ta cảm thấy khá bình thường. Nhưng chắc 
chắn một điều, vào thời đó, nó không hề bình thường. 
Không có nhiều tiếng nói khác, trong những năm tháng 
đó, được bày tỏ với cùng sức mạnh, cùng sự thật và 
cùng lòng bác ái như thế. Tiếng nói của Madeleine đã 
được những người bạn cộng sản của bà lắng nghe, và 
họ vẫn là bạn của bà, dù họ bày tỏ sự bất đồng. Chẳng 
phải chúng ta có thể tìm thấy trong sự phân định của bà 
một nguồn cảm hứng cho cuộc đối mặt của chính mình 
với các hình thức vô thần ngày nay sao ?

Dù sao đi nữa, trong bức thư ngày 10 tháng 7 gửi cho 
Jacques Loew mà chúng ta đã trích dẫn, Madeleine đề 
cập đến nhiều tiêu chí phân định có thể áp dụng cho 
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nhiều tình huống ngày nay. Thật khó để sắp xếp chúng 
theo thứ tự, vì chúng đan xen trong văn bản.

Tiêu chí có vẻ trung tâm là sự thật của Đức Kitô :

«Đức Kitô mà chúng ta phải sống phải được thể hiện 
trong cuộc đời chúng ta : Người không phải chỉnh sửa 
hay thích nghi. Sự sống không thích nghi với người 
sống, sự thật không thích nghi với đôi mắt nhìn thấy 
nó. Đức Kitô là chính Người. Chúng ta không thể biến 
Người thành khác đi. Chúng ta không thể biến Người 
thành thứ gì khác ngoài tình yêu. Chúng ta không thể 
thay đổi tình yêu của Người, vốn trước hết là tình yêu 
dành cho Thiên Chúa và sau đó là tình yêu dành cho 
con người. 57»

Không phải bà coi tình yêu dành cho con người là thứ 
yếu so với tình yêu dành cho Thiên Chúa. Mà là tình 
yêu dành cho con người chỉ đạt đến sự thật trọn vẹn 
khi nó là sự thể hiện nhân loại của tình yêu Thiên Chúa 
dành cho con người. Đức Kitô là «Đức Kitô của Thiên 
Chúa», như bà vẫn nói. Trung thành với sự thật của Đức 
Kitô đòi hỏi chúng ta phải trung thành với chiều kích 
thần linh trong mọi hành động của Người, càng nhân 
loại hơn khi nguồn gốc của chúng là thần linh. Thông 
điệp của chúng ta sẽ có ích gì nếu nó trở thành một «chủ 
nghĩa thần bí nhân loại» như những «chủ nghĩa thần bí 
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nhân loại» khác, hoặc tệ hơn nữa, nếu nó hòa tan vào 
một trong những chủ nghĩa thần bí giả tạo đó, dù là chủ 
nghĩa cá nhân tư bản dẫn đám đông đến cảnh nghèo 
khổ, hay chủ nghĩa tập thể Marx hy sinh cá nhân cho 
đám đông ?

Ơn cứu độ mà chúng ta loan báo được đề xuất cho 
tất cả mọi người, nhưng không phải một cách chung 
chung:

Và đây là tiêu chí phân định thứ hai của Madeleine: 
ơn cứu độ mà chúng ta loan báo được đề xuất cho tất cả 
mọi người, nhưng không phải một cách chung chung: 
«Tất cả sẽ là những người Người đến tìm kiếm. Mỗi 
người là người Người đến cứu độ», bà đã nói trong bài 
suy niệm thi ca của mình có tựa đề «Ngày mới 58».

«Vương quốc của Thiên Chúa là cuộc gặp gỡ giữa 
Thiên Chúa và một nhân loại được tạo thành từ 1+1+1. 
Nó không xuất hiện từ một đám đông vô danh, mà được 
đón nhận bởi Phêrô, Giacôbê và Gioan, và được họ 
truyền đạt cách cá nhân cho những Phêrô, Giacôbê và 
Gioan khác. 59» «Chúng ta không thể yêu thế giới hơn 
con người. 60»
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Tiếp xúc với chủ nghĩa Marx, ý thức về con người 
nơi Madeleine không hề phai nhạt, mà ngược lại, càng 
được củng cố. Bà đã trải nghiệm cuộc gặp gỡ cá nhân 
chói lòa với Thiên Chúa. Bà chắc chắn rằng cuộc gặp 
gỡ này không chỉ có thể xảy ra với bất kỳ ai, mà còn 
được Thiên Chúa mong muốn như vậy, được Người 
khao khát bằng một khao khát lớn lao :

«Thế giới không quan trọng. Con người mới quan 
trọng vì thế giới là những gì họ đang có. [...] Thế giới 
là những người sống mỗi ngày tạo nên và phá hủy nó. 
Không phải bằng việc làm để thế giới trở nên tốt đẹp 
hơn : chính mỗi con người tốt hơn sẽ tạo nên một thế 
giới tốt đẹp hơn. 61»

Những niềm tin này, bắt nguồn từ đức tin của bà, đã 
dẫn đến nhiều hệ quả trong cuộc đời bà, đặc biệt là việc 
trung thành với chân lý của Chúa Giêsu Kitô, bà luôn 
hiện diện trước hết với những người nhỏ bé và nghèo 
khó :

«Không thể thay đổi tình yêu hướng về những người 
bất hạnh : những kẻ tội lỗi, những người bệnh tật, những 
người khóc thương người chết, những người nhỏ bé : 
những người bị thiệt thòi, những người nghèo khó về ân 
sủng hay tình yêu, những người nghèo về tiền bạc. 62»
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Tuy nhiên, trung thành với cùng một chân lý, bà không 
thể chỉ hướng về những người này : «Nếu cuộc sống 
của chúng ta sống nhiều với một số người hơn những 
người khác, điều đó không cho phép chúng ta chỉ trao 
trái tim mình cho một số người mà bỏ rơi những người 
khác. 63» Và thực tế, Madeleine đón tiếp mọi người ; bà 
không chọn lựa. Vì mỗi người đều được Thiên Chúa 
tôn trọng vô cùng, bà biết cách làm chứng mà không áp 
đặt đức tin của mình :

«Không thể thay đổi sự bạo lực của Ngài, vốn chỉ là 
bạo lực của chân lý, đặt con người trước mặt chân lý và 
để họ tự do điều chỉnh cuộc sống theo đó. Ngài không 
ép buộc cuộc sống của họ từ bên ngoài, Ngài làm nó 
bùng nổ từ bên trong. Ngài không từ chối tình yêu của 
mình với bất kỳ ai chỉ vì họ thuộc tầng lớp xã hội xấu. 64» 

Thập Giá

Tiêu chuẩn phân định thứ ba mà Madeleine đề 
xuất là Thập Giá. Trong bức thư gửi Jacques Loew mà 
chúng ta đang bình luận, bà đề cập đến điều này một 
cách kín đáo và như thoáng qua. Nhưng trong biết bao 
văn bản khác, bà đã không phát triển chiều kích này của 
mầu nhiệm, vốn cũng chạm đến chân lý của Chúa Kitô? 
Thập Giá của Chúa Kitô xuất hiện dưới nhiều hình thức 



86 � Bernard Pitaud

tùy theo hoàn cảnh cuộc sống. Trong trường hợp chủ 
nghĩa Marx, Madeleine đã sống nó đặc biệt trong nỗi 
đau tông đồ, biểu hiện của khoảng cách giữa bà và 
những người bạn theo chủ nghĩa Marx, những người 
càng thân yêu thì càng xa lạ về mặt đức tin. Nhưng 
chính điều này lại thúc đẩy động lực làm chứng của bà.
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Vị Trí Của Nhóm Trong Giáo Hội

Giờ đây, chúng ta hãy chuyển sang một sự phân 
định khác, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng 

trong cuộc đời của các nhóm : nỗ lực gia nhập Học viện 
Giáo dân Caritas Christi, do cha Perrin, một linh mục 
Dòng Đa Minh, sáng lập.

Từ lâu, câu hỏi về mối liên kết với một nhóm rộng lớn 
hơn và được Giáo hội công nhận chính thức đã được đặt 
ra. Câu hỏi này trở nên cấp thiết hơn trong những năm 
1954-1955. Các thành viên của Tổ chức Bác ái vẫn còn 
ít ỏi. Sức khỏe của Madeleine không tốt lắm, và đôi khi 
bà bị chỉ trích trong nhóm. Sự dấn thân của bà trong 
cuộc khủng hoảng mà Giáo hội Pháp đang trải qua lúc 
đó, cùng những thử thách nặng nề trong gia đình, đã 
đẩy bà đến giới hạn của khả năng thể chất và tinh thần. 
Nhu cầu có một vị thế được công nhận càng trở nên cấp 
thiết.

Dĩ nhiên, Tổng giáo phận Paris không phủ nhận sự 
tồn tại của họ, và linh mục Lorenzo là người đại diện. 
Dù vậy, nhóm không thuộc bất kỳ danh mục nào và 
không được chính thức công nhận. Ngay từ năm 1943, 
họ đã tìm cách liên kết với Phái đoàn truyền giáo Pháp 
65 nhưng không thành công. Nhóm, với hình thức sống 
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độc đáo của mình, không phù hợp với khuôn khổ được 
quy định trong Provida Mater Ecclesia, hiến chương 
thành lập các Học viện Giáo dân. Tuy nhiên, từ năm 
1956, những nỗ lực tìm kiếm hướng đến Học viện Giáo 
dân Caritas Christi ngày càng tăng.

Liệu có thể có sự hợp nhất không ? Đây không phải 
là nơi để kể lại lịch sử của mối quan hệ dài lâu giữa «Tổ 
chức Bác ái» và Học viện Giáo dân ; lịch sử này vốn 
cực kỳ phức tạp và vẫn cần được ghi chép lại. Nó chủ 
yếu được thể hiện qua thư từ giữa Madeleine Delbrêl 
và vị Hồng y tương lai Veuillot, một nghiên cứu sắp tới 
sẽ cố gắng khám phá. Ở đây, chúng tôi chỉ muốn làm 
nổi bật một số khía cạnh chính trong sự phân định của 
Madeleine lúc bấy giờ.

Trước hết, đối với bà, đây không phải là việc tìm 
kiếm một sự điều chỉnh thực tế đơn thuần ; cuộc tìm 
kiếm của bà trước hết là một cuộc tìm kiếm đức tin ; 
đó là ý muốn của Thiên Chúa đang được đặt ra. Ngày 
12 tháng 12 năm 1957, bà kết thúc một bức thư gửi các 
bạn đồng hành, thông báo về cuộc gặp gỡ với những 
người phụ trách Caritas Christi : «Hãy đến bên cạnh tôi 
gần Đức Trinh Nữ Maria, nơi tôi đang tìm nương náu 
lúc này, nơi tôi tìm nương náu để tiến về phía trước, lặp 
lại những lời của Mẹ : Việc này sẽ xảy ra cách nào ? 66»  
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Sự không biết trước mà bà đối mặt là sự không biết 
của đức tin, nơi cần phó thác cho hành động của Thiên 
Chúa.

Vài dòng trước đó, bà đã viết : «Cuộc gặp đầu tiên 
của chúng tôi đã thuyết phục chúng tôi về sự cần 
thiết phải làm mọi thứ để mỗi bước đi đầu tiên là một 
bước tiến chân thành và nhiệt thành vào mầu nhiệm 
Giáo hội.» Không chỉ trong nỗ lực xích lại gần này, 
Madeleine muốn đảm bảo cho Tổ chức Bác ái một vị 
thế giáo luật, mà bà còn muốn rằng, thông qua hành 
động này, nhóm sẽ dấn thân sâu hơn vào mầu nhiệm 
Giáo hội. Chân trời đã được vẽ rõ : họ không lao vào 
cuộc tìm kiếm sự an toàn hay yên ổn để đảm bảo một 
tương lai không chắc chắn. Nhưng việc xích lại gần với 
Caritas Christi phải giúp họ tiến bộ trong đức tin, đặc 
biệt là chiều kích giáo hội của đức tin đó.

Và vì đây là việc bước vào mầu nhiệm Giáo hội, 
Madeleine dấn thân bằng sự vâng phục. Khi quyết 
định được đưa ra vào cuối năm 1957 để thử nghiệm 
chính thức với Học viện Giáo dân, người đầu tiên của 
nhóm, bà đặt mình dưới sự hướng dẫn của những người 
phụ trách Caritas Christi để được đào tạo như một phần 
của thử nghiệm : «Hành động đào tạo đầu tiên này có ý 
nghĩa vượt xa một cử chỉ cá nhân đơn thuần : nó còn là 
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bước đi đầu tiên của Caritas C. và Tổ chức Bác ái trên 
con đường họ đang dấn thân. 67»

Nhưng rồi, vài tuần sau, vào ngày 6 tháng 1 năm 
1958, linh mục Lorenzo đột ngột qua đời trên sân ga 
tàu điện ngầm. Người ta biết rằng vị linh mục này đã 
hướng dẫn nhóm từ những ngày đầu, vừa là nhân chứng 
vừa là người bảo vệ linh cảm ban đầu ; ông là người mà 
không có ông, nhóm không đưa ra bất kỳ quyết định 
quan trọng nào, người giúp họ tìm thấy sự khách quan 
cần thiết trong những lựa chọn cần làm. Một tuần sau 
khi cha Lorenzo qua đời, Madeleine đã viết thư cho 
Đức cha Veuillot, người mà bà có mối quan hệ từ năm 
1953, để thông báo về toàn bộ tình hình ; dĩ nhiên, ngài 
không thể hoàn toàn thay thế cha Lorenzo do khoảng 
cách xa xôi 68. Nhưng liệu ngài có thể, dù từ xa, cung 
cấp một sự hỗ trợ tương tự không ?

Madeleine lo ngại, trong số những điều khác, rằng 
cái chết của cha Lorenzo có thể dẫn đến những kết luận 
vội vàng từ một số thành viên của hai nhóm, hoặc để 
đẩy nhanh quá trình đang diễn ra, hoặc để làm chậm nó 
lại. Nói cách khác, bà sợ một cách hiểu cảm tính về sự 
ra đi của ngài ; từ phía Caritas Christi : sự cám dỗ xem 
đây như dấu hiệu của «sự chín muồi đột ngột của một 
kinh nghiệm đang manh nha ; ít nhất là dấu hiệu của 
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một kết quả tích cực 69», với mong muốn giúp đỡ dẫn 
đến một sự gần gũi nhanh chóng trong khi cần có thời 
gian để phân định ; từ phía Nhóm Bác Ái : sự cứng nhắc 
ở những người vốn đã dè dặt.

Dù bị chấn động bởi cái chết của người đã đồng hành 
cùng bà từ lâu, Madeleine không rơi vào cái bẫy : cái 
chết của cha Lorenzo không thay đổi các điều kiện 
khách quan của lựa chọn cần thực hiện. Bà nhắc lại các 
tiêu chí thực sự cần áp dụng trong quá trình phân định 
hiện tại : cuộc gặp gỡ sắp diễn ra với Caritas Christi 
trong giai đoạn thử nghiệm này sẽ mang lại kết quả : 
«Cần phải biết, bà nói, những kết quả này là tốt hay 
xấu. Cũng cần biết chúng tốt hơn hay kém hơn so với 
kết quả trong quá khứ. 70»

Đó là lý do họ cần một cái nhìn từ bên ngoài để giúp 
họ phân định ; và vì cha Lorenzo không còn nữa, cần 
tìm một người khác, một nhân chứng có thẩm quyền 
của Giáo hội. Một cách tự nhiên, bà hướng về Đức cha 
Veuillot. Họ may mắn khi vị Hồng y tương lai này sẽ 
hỗ trợ họ rất nhiều trong hành trình tìm kiếm, nhờ sự 
khách quan và sự tôn trọng lớn dành cho tự do của họ.

Hơn nữa, ngay sau khi cha Lorenzo qua đời, Madeleine 
đã liên lạc với Hồng y Feltin để thông báo về tình hình, 
và từ đó, có thể nhờ ngài cho ý kiến sau này. Vì mục 
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tiêu của nhóm là đi sâu hơn vào kinh nghiệm của Giáo 
hội, bà đã thực hiện các biện pháp cụ thể để đạt được 
mục tiêu ban đầu.

Tuy nhiên, không nên nghĩ rằng bà trở nên phụ thuộc. 
Người ta biết rõ sự tự do mà bà có với cha Lorenzo. Ở 
đây, bà cũng không từ bỏ sự tự do đó. Vì sự phân định 
cũng phải tính đến một yếu tố cốt lõi : sự trung thành 
với những gì nhóm đã trải qua cho đến nay, với những 
linh cảm cơ bản, và cuối cùng là với ơn gọi của họ. Cần 
giữ lại chỉ «những gì thiết yếu», nhưng phải giữ «trọn 
vẹn». Sự gắn kết không nên diễn ra «bằng mọi giá 71».

Khi Đức cha Veuillot chấp nhận trở thành nhân chứng 
có thẩm quyền bên cạnh nhóm và Hồng y Feltin, thay thế 
vai trò của cha Lorenzo, khi bà cảm nhận được tình yêu 
thương sâu sắc mà nhóm nhận được từ Caritas Christi, 
từ Đức cha Veuillot, và từ Tổng Giám mục Paris, khi 
mọi trách nhiệm đã được sắp xếp rõ ràng, bà có thể nói :

«Nếu, để theo đuổi ý Chúa và giữ vững sự ngay thẳng, 
chúng ta không còn sự hiện diện quen thuộc trước đây, 
thì chúng ta lại nhận được ngay lập tức, để bảo đảm sự 
ngay thẳng đó, tất cả những gì khách quan cần thiết [và 
bà nhấn mạnh từ khách quan]. Nhưng để điều tốt có thể 
được rút ra từ điều xấu, cần phải trả một ‘cái giá đắt’. 
Tất cả những người tôi đã nhắc đến chắc chắn cũng 
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như chúng ta đã đóng góp phần của mình. Tuy nhiên, 
chúng ta có thể tin rằng ‘hạt giống trong lòng đất’ và 
giá trị Phúc Âm của nó đã được tính vào để sớm giải 
quyết mọi chuyện. Trong một số sự kiện, khó mà không 
nhận ra sức nặng dường như có từ cái chết của những 
người bạn của Chúa. 72»

Với Madeleine, cái chết của cha Lorenzo không phải 
là dấu hiệu trực tiếp của lựa chọn cụ thể cần thực hiện, 
mà qua sự hiệp thông vào mầu nhiệm Thập Giá, nó tạo 
điều kiện cho một sự sắp xếp mới trong quá trình phân 
định.

Điều gây ấn tượng ở Madeleine Delbrèl chính là 
khả năng của bà trong việc vạch ra chân trời đức tin, 
nơi mục tiêu phân định được xác định. Ở đây, chân 
trời đức tin là bước vào mầu nhiệm Giáo hội. Nhưng 
điều này phải được thực hiện trong sự tôn trọng ơn gọi 
của hai nhóm và ơn gọi cá nhân. Một mặt, cần làm mọi 
cách để đảm bảo tính khách quan của sự phân định, và 
đó là điều Madeleine đã làm khi thiết lập các điều kiện 
giáo hội cần thiết, đồng thời kêu gọi nhìn nhận kết quả 
từ quá trình tìm hiểu với Caritas Christi ; mặt khác, sự 
phân định phải diễn ra trong tự do thiêng liêng ; ơn gọi 
không thể bị ép buộc, vì Thiên Chúa không thể tự mâu 
thuẫn. Ơn gọi ban đầu của «Nhóm Bác Ái» có thể được 
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làm phong phú, đào sâu, nhưng không thể bị phủ nhận 
hoặc thay đổi căn bản.

Nhưng có một yếu tố khác mà Madeleine khám phá 
ra trong quá trình phân định dài và đau đớn này, dưới sự 
hướng dẫn của Đức cha Veuillot, người mà bà đã nhờ 
đồng hành thiêng liêng sau cái chết của cha Lorenzo. 
Khá sớm, ngay từ những ngày đầu «thử nghiệm», đã 
xuất hiện ít hy vọng rằng việc sáp nhập «Nhóm Bác 
Ái» vào Caritas Christi có thể diễn ra trong điều kiện 
thuận lợi. Ơn gọi của hai nhóm, dù có những điểm 
tương đồng, vẫn quá khác biệt, cũng như lối sống của 
họ. Madeleine và Đức cha Veuillot đều nhận ra điều 
này rất nhanh.

Tuy nhiên, ngài mời gọi bà tiếp tục thực hiện thử 
nghiệm đến cùng, để tạo ra sự từ bỏ triệt để với nhóm 
mà bà đã gánh vác trách nhiệm từ lâu. Ngài buộc bà 
phải đi sâu hơn vào sự thờ ơ theo nghĩa của Thánh 
Inhã, từ bỏ mọi thứ. Từ sự từ bỏ này, từ sự phó thác 
hoàn toàn vào bàn tay Thiên Chúa, nhóm sẽ được tái 
sinh và tìm lại sức sống của ơn gọi ban đầu mà những 
khủng hoảng liên tiếp đã làm suy yếu. Những điều kiện 
giáo hội do Madeleine thiết lập đã phát huy đầy đủ vai 
trò của chúng. Hồng y Feltin, Tổng giám mục Paris, đã 
đảm nhận trách nhiệm cuối cùng đối với nhóm mà ngài 
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giao phó cho sự bảo trợ của Đức cha Veuillot : «Nhóm 
Bác Ái» cuối cùng đã tìm thấy vị trí thực sự của mình 
trong Giáo hội. Cuối cùng, quyết định không tiếp tục 
thử nghiệm việc sáp nhập đã được đưa ra vào Lễ Phục 
Sinh năm 1958.
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Cuộc Khủng Hoảng Của Các Linh Mục-Thợ

Chúng tôi sẽ dành ít thời gian hơn cho giai đoạn 
này trong cuộc đời của Madeleine. Ở đây, không 

phải là vấn đề phân định thuộc về bản thân bà hay nhóm 
của bà. Bà cho phép mình đưa ra ý kiến về một vấn đề 
mà bà đã tham gia sâu sắc, vì bà đã góp mặt trong những 
giai đoạn đầu của Sứ mệnh nước Pháp và Sứ mệnh Pa-
ris, vì bà quen biết nhiều linh mục-thợ, một số sống ở 
Ivry, và trong những năm trước đó, ý kiến của bà thường 
được tham khảo.

Chúng tôi sẽ lấy một bức thư làm bằng chứng cho 
sự phân định của bà, bức thư bà viết cho một linh 
mục-thợ vào ngày 18 tháng 11 năm 1953. Bức thư 
này đã được trích dẫn đầy đủ trong cuốn sách kỷ niệm 
100 năm Madeleine Delbrêl, người được biết đến và 
không được biết đến 73, ở phần cuối của nghiên cứu về 
mối quan hệ giữa Madeleine với Phái đoàn truyền giáo 
Pháp.

Văn bản không phải là một cuộc tìm kiếm với những 
do dự vốn có của mọi cuộc tìm kiếm. Madeleine chắc 
chắn chưa bao giờ nghĩ đến việc đưa ra một lập trường 
có thể tách bà khỏi Giáo hội, hay đúng hơn là tách Đức 
Kitô khỏi Giáo hội. Đối với bà, việc chống lại Giáo hội 
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nhân danh Đức Kitô là điều mâu thuẫn. Bức thư này là 
kết quả của một quá trình suy tư nội tâm lâu dài, trải 
qua trong đau khổ.

Bà bắt đầu bằng cách nói rằng bà viết cho vị linh 
mục-thợ này vì ông là người bà hiểu rõ nhất, nhưng bức 
thư cũng dành cho tất cả những người khác. Tại sao bà 
cảm thấy cần phải lên tiếng ? Đơn giản vì đây là vấn đề 
của Giáo hội :

«Bởi vì, nếu tuần này con không viết cho một ai trong 
các cha, tôi sẽ cảm thấy mình tự tách khỏi Giáo hội khi 
không sống trọn vẹn mảnh đời của con bên cạnh mảnh 
đời của các cha, và im lặng không phải là sống trọn 
vẹn.»

Madeleine sống theo nhịp điệu của Giáo hội. Bà sẽ 
không sống trọn vẹn nếu không đóng góp phần mình 
vào sự phân định mà các thành viên khác của Giáo hội, 
những người bà quen biết, đang thực hiện trong đau 
khổ. Bà không thay thế sự phân định của họ, bà chỉ đưa 
ra ý kiến của mình. Bà làm điều đó với nhiệt huyết của 
đức tin, đặc biệt vì người mà bà viết thư đã nói với bà 
trước chuyến đi đến Rome 74, một năm rưỡi trước đó, 
và bà nhắc lại với ông : «Con sẽ ở cùng các cha vào thứ 
Ba tại Saint-Pierre.»
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Sau đó, bà bày tỏ nỗi lo lắng của mình, được nuôi 
dưỡng bởi những tin tức về một cuộc họp diễn ra vào 
thứ Sáu trước đó ; một số linh mục-thợ đã ám chỉ rằng 
họ sẽ từ chối rời bỏ công việc vào ngày 1 tháng 3 năm 
1954, thời hạn chót do Rome và các giám mục Pháp đặt 
ra. 

Chúng ta biết rằng nỗi lo lắng của Madeleine rất phức 
tạp. Những lo lắng của bà không chỉ đến từ một phía. 
Bà hiểu rõ sự hào hiệp của các linh mục-thợ, sự chân 
thành trong cam kết của họ (bà nói với người nhận thư: 
«Con gần như chắc chắn rằng các cha sẽ từ chối khả 
năng hiểu những gì thuộc về các cha của con. Dù sao 
đi nữa, con vẫn nói với các cha rằng trong các cha 
có một tình yêu quá lớn đến nỗi Đức Kitô cũng hiện 
diện trong các cha»), bà hiểu nỗi thất vọng lớn lao của 
những người đã dấn thân vào nỗ lực truyền giáo này, bà 
cảm nhận rằng nhiều công nhân sẽ coi sự quan tâm này 
như một sự phản bội, bà thấy những lợi ích mà một số 
thế lực bảo thủ trong Giáo hội sẽ thu được. 

Nhưng bà cũng nhận ra những giới hạn của một thử 
nghiệm mà bà cho rằng chưa được chuẩn bị đầy đủ ; và 
trên hết, đối với bà, không thể tách rời hai yếu tố trong 
thuật ngữ mới mà bà đã tạo ra : «Đức Kitô - Giáo hội». 
Vì vậy, bà biết mình phải nói gì và không ngần ngại 
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nói ra. Nhưng điều đặc biệt nổi bật ở đây một lần nữa 
là khả năng của bà trong việc đặt sự phân định của 
mình trong bối cảnh của đức tin. Ở đây, bối cảnh đó 
là đau khổ, là Thập giá, và vị trí của đau khổ trong 
đức tin. 

Cần phải đọc lại đoạn văn chói lọi này :

«Con sợ rằng, giống như một người phụ nữ không 
biết rằng sinh nở là đau đớn, và không hiểu gì về sự xé 
lòng của chính mình, và sẽ làm tê liệt cả những gì đang 
xé nát và những gì đang sinh ra trong mình, các cha giữ 
lại 75 sứ mệnh trong mình. Khi đứa trẻ còn trong bụng 
mẹ, nó nằm trong một cơ thể trưởng thành. Được sinh 
ra là đối với nó, trở nên nhỏ bé, giới hạn... Tuy nhiên, 
nó phải trở thành đứa trẻ nhỏ bé trước tiên để trở thành 
một con người. Chính con người đó mà nhân loại đang 
chờ đợi, không phải là người trưởng thành mà các cha 
đang là. Nếu Sứ mệnh không thể vượt qua nỗi đau của 
các cha, nó có thể vẫn tồn tại trong giai cấp công nhân, 
nhưng như một đứa trẻ chết mà người phụ nữ mang 
trong mình trên đường phố.»

Ở đây, bà đơn giản diễn tả một trải nghiệm con người; 
bà là phụ nữ, bà diễn tả trải nghiệm của phụ nữ. Bà biết 
rằng sự sinh sôi phải trả giá bằng đau đớn. Nhưng bà 
đã đặt trải nghiệm con người này trong bối cảnh đức 
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tin :

«Tôi nghĩ rằng Giáo hội luôn được sinh ra trong thời 
gian theo cách đó, vừa là một vừa là nhiều. Đó luôn là 
những cơn co thắt đã nghiền nát các thánh nhân. Họ 
được kêu gọi để sinh sôi ; khi họ chấp nhận rằng những 
gì trưởng thành trong họ sẽ ra khỏi họ, nghèo nàn và 
thu nhỏ lại qua những cơn chấn động đau đớn và đẫm 
máu, nhưng có tổ chức, của sự vâng lời, Đức Kitô - 
Giáo hội tiếp tục được sinh ra trong thế giới.»

Đó là trải nghiệm của chính Đức Kitô, bị nghiền 
nát bởi đau khổ, mà Madeleine đề nghị mọi người 
sống. Bà đã biết từ lâu rằng mầu nhiệm Thập giá là một 
mầu nhiệm nội tại trong mọi công cuộc tông đồ, cũng 
như mầu nhiệm Nhập thể.

Đó là bối cảnh mà Madeleine đặt sự phân định của 
mình, bối cảnh của Thập giá. Bà làm điều đó bằng 
cách nhắc nhở người nhận thư rằng đó là vấn đề liên 
quan đến hiệu quả của sứ vụ tông đồ của ông. Liệu bà 
có được lắng nghe không ? Rõ ràng là không ! Người 
nhận thư vẫn tiếp tục làm việc.

Liệu ông có hiểu rằng đối với Madeleine, đây không 
phải là một lời khuyên mang tính đạo đức, mà là biểu 
hiện của một niềm tin đã ăn sâu trong trải nghiệm tâm 
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linh của bà từ lâu ? Liệu ông có hiểu rằng bà mời gọi 
ông đến với sự hiệp thông với Đức Kitô chịu đóng đinh 
chứ không phải sự cam chịu không chút cao thượng, 
đến với sự bước vào tuổi thơ thiêng liêng chứ không 
phải sự phủ nhận chính mình ?

Chúng tôi không biết liệu ông có trả lời Madeleine 
hay không ; và trong những hoàn cảnh đau đớn như 
vậy, không ai có quyền phán xét người khác. Bản thân 
Madeleine cũng đã tránh làm điều đó. Điều quan trọng 
đối với chúng tôi là đánh giá mức độ mà sự phân định 
của Madeleine Delbrêl được đặt một cách kiên định vào 
trung tâm của đức tin.
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Sự Phân Định Ơn Gọi

Trong cuộc đời Madeleine, có những trường hợp 
khác về phân định ơn gọi, chẳng hạn như việc 

đồng hành với một số người mà bà phải hỗ trợ bằng 
cách này hay cách khác, hoặc vì họ mong muốn gia 
nhập «La Charité», hoặc vì họ nhờ bà can thiệp vào 
hành trình của mình. Chúng ta có một ví dụ rất hay 
trong một số bức thư được công bố trong tập hai của 
Tuyển Tập Toàn Tập 76. Tên viết tắt của người phụ nữ 
trẻ được đề cập đã được các biên tập viên rút gọn thành 
phụ âm đầu tiên : H., điều này khi đọc lên nghe không 
được hài hòa ; nhưng sự kín đáo là cần thiết. Điều chúng 
ta biết là người phụ nữ trẻ này đang cân nhắc vào Dòng 
Carmel.

Bức thư đầu tiên của Madeleine về vấn đề này được 
gửi cho linh hướng của H. Đây là một cách làm khá bất 
thường, đặc biệt là khi bà thừa nhận mình «không có 
trách nhiệm chính thức đối với H.» Nhưng bà đã được 
H. tham vấn về ơn gọi của mình. Thông qua «nhiều câu 
hỏi» mà H. đặt ra, bà đã có cơ hội hiểu rõ về bà. Vì lý do 
này, bà cảm thấy có quyền thông báo cho vị linh hướng 
về những gì mình đã nói với H. Đối với bà, đây là vấn 
đề liêm chính vì bà đã can thiệp vào quá trình phân định 
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của người phụ nữ trẻ.

Nhưng phần cuối bức thư giúp hiểu rõ hơn một lý 
do khác cho hành động của Madeleine : bà không chỉ 
nói về người được hướng dẫn, mà còn đưa ra nhận xét 
về mối quan hệ giữa H. và vị linh hướng. Như chúng 
ta biết, Madeleine không thiếu sự táo bạo. Đây là một 
bằng chứng nữa. Nhưng đối với bà, đây là sự thật mà 
bà phải nói với vị linh mục này ; và Madeleine không 
bao giờ lùi bước trước sự thật ; khi bà cho rằng người 
đối thoại có thể hưởng lợi từ nó, bà kết luận rằng mình 
phải nói ra suy nghĩ của mình.

Rõ ràng, chính tình yêu đã cho phép bà nói với sự rõ 
ràng không do dự, điều đôi khi có thể gây ra phản ứng 
ít nhất là ngạc nhiên nơi người nhận. Và cũng chính 
tình yêu đó khiến bà nói không hung hăng, với sự khách 
quan buộc người khác phải lắng nghe.

Madeleine nói gì về H. ? Trước hết, bà đưa ra nhận 
xét trên phương diện y tế và tâm lý. Bản thân bà đã 
nhận thấy các dấu hiệu của sự bất ổn tâm lý, «một sự 
nhạy cảm, dễ xúc động, một tính cách cá nhân mà tôi 
thấy khó phù hợp với đời sống dòng kín.» Nhưng những 
dấu hiệu này được củng cố bởi cuộc trò chuyện với mẹ 
của H. Cuộc trò chuyện này cho bà thấy rằng từ thời 
thơ ấu, H. đã có «triệu chứng mất cân bằng thần kinh» 
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mà mẹ cô đã mô tả. Ngoài ra, tính cách quá xúc động 
dễ dàng khiến cô rơi vào những «cơn phấn khích» liên 
tiếp và cực đoan.

Ấn tượng cá nhân của bà, được xác nhận bởi những 
lo lắng của mẹ H., khiến Madeleine đặt nghi vấn về ơn 
gọi Carmel. Cuộc sống khép kín có thể quá khó khăn 
cho một người đôi khi bị chi phối bởi thần kinh. Mặt 
khác, sự thu hút với Dòng Carmel có thể chỉ là một cơn 
phấn khích khác, cực đoan như những lần trước và có 
khả năng sẽ không đi đến đâu, giống như những lần 
trước.

Tuy nhiên, có thể tự hỏi liệu Madeleine có quá vội 
vàng nghe theo mẹ của H. không. Bà nói thêm : người 
mẹ này không có đức tin. Liệu bà ta có động cơ nhấn 
mạnh những hạn chế tâm lý của con gái mình không ? 
Madeleine không đi sâu vào loại câu hỏi này, nhưng có 
thể cảm nhận rằng bà đã lường trước phản đối, đặc biệt 
là vì bà không ảo tưởng về giới hạn của mẹ H. Bà viết 
trong cùng bức thư : «Tôi bắt đầu hiểu rõ bà X. Bà ấy 
cũng rất dễ bị kích động, đam mê và xúc động. Bà ấy 
cũng là một người mẹ hết lòng.»

Nhưng Madeleine nhận xét rằng sự lo lắng của người 
mẹ dường như chân thành hướng về con gái chứ không 
phải bản thân : «Trong tất cả những điều khiến mẹ cô 
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đau khổ trước sự ra đi của con, nỗi lo về nguy cơ mất 
cân bằng nghiêm trọng trong cuộc sống dòng kín chắc 
chắn là một trong những yếu tố nặng nề nhất.» Thái độ 
của bà ta do đó xuất phát từ sự vị tha. Nhưng quan trọng 
hơn, chính H. cũng thừa nhận rằng mẹ cô hiểu cô hơn ai 
hết và những lời trách móc của bà luôn đúng. 

Do đó, có sự thống nhất giữa các quan điểm khác 
nhau, giúp Madeleine củng cố tính khách quan trong 
đánh giá của mình. Những khía cạnh khác trong sự 
phân định của bà liên quan sâu hơn đến đức tin. Điều 
đầu tiên được khẳng định rõ ràng : «Tôi nghĩ rằng nếu 
H. ra đi, cô ấy không hành động như một Kitô hữu đối 
với gia đình.» 

Khẳng định này có thể khiến chúng ta ngạc nhiên 
ngày nay. Chúng ta quen với những ơn gọi đi ngược lại 
mong muốn của cha mẹ, và nếu lý do về sự cân bằng 
cá nhân không gây ấn tượng, chúng ta sẽ thấy lạ khi 
Madeleine khuyên H. không nên làm trái ý cha mẹ và 
thậm chí nói rằng cô không hành động như một Kitô 
hữu khi vào Dòng Carmel. Phúc Âm không nói rằng 
Chúa Kitô đến không phải để mang lại hòa bình mà 
là gây chia rẽ trong gia đình sao ? Đó là lý do để lắng 
nghe kỹ những gì Madeleine nói. Trước hết, bà nhắc 
nhở rằng không thể đặt bình đẳng giữa bí tích Rửa tội, 
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vốn cần thiết cho ơn cứu độ, và một ơn gọi đặc biệt như 
vào Dòng Carmel. Ơn gọi này có thể xung đột với các 
bổn phận khác ; và một số bổn phận có thể quan trọng 
hơn. Trong khi đối với bí tích Rửa tội, không có sự lựa 
chọn thay thế, thì có thể phải từ bỏ một ơn gọi đặc biệt 
vì hoàn cảnh mở ra một ơn gọi khác.

Điều cản trở H. vào Dòng Carmel không chỉ là lý 
do tâm lý, mà còn là những gì Madeleine gọi là «bổn 
phận cơ bản» mà cô phải «đảm nhận với cha mẹ.» Thật 
đáng tiếc là bức thư không cung cấp thêm thông tin về 
hoàn cảnh gia đình của người phụ nữ trẻ.

Tuy nhiên, có thể thu thập một số manh mối ; người 
mẹ, như đã thấy, rất yếu đuối, đến mức có thể chết vì sự 
ra đi của con gái : «Tôi tin chắc rằng bà ấy thực sự có 
thể chết vì điều này và H. cũng nghĩ vậy.» Cần những 
lý do rất nghiêm trọng để chấp nhận rủi ro gây ra cái 
chết của người thân. Madeleine gợi ý rằng, «cha mẹ 
sẽ đau khổ hơn con cái» trong những trường hợp như 
vậy. Nhưng khi cha mẹ không có đức tin, như trường 
hợp này, nỗi đau còn lớn hơn và có thể dẫn đến hậu 
quả nghiêm trọng, đặc biệt nếu có những yếu tố dễ tổn 
thương khác. Do đó, ngay cả khi ơn gọi là chân thật, 
vẫn có xung đột về bổn phận.



Thánh Lễ Và Phân Định Nơi Madeleine Delbrêl � 107

Và đó là lúc Madeleine cho rằng bổn phận với cha mẹ 
là bổn phận cơ bản, nghĩa là quan trọng hơn những bổn 
phận khác. Ngay cả một ơn gọi đặc biệt cũng không thể 
biện minh cho việc gây tổn hại nghiêm trọng đến cha 
mẹ, chưa kể đến việc đe dọa sức khỏe hoặc tính mạng 
của họ.

Chúng ta không biết liệu cha mẹ của H. có cần chăm 
sóc đặc biệt không, họ có già không, hay H. có phải là 
người con duy nhất có thể chăm sóc họ không. Giả sử 
những điểm khác nhau này có làm tăng thêm khó khăn 
trong vấn đề Madeleine nêu ra, thì dù sao chúng cũng 
không nằm trong phạm vi phân định. Đối với Madeleine, 
chỉ cần coi việc không khiến cha mẹ đau khổ đến mức 
bị tổn thương nặng nề hoặc phải chịu đựng «một thử 
thách quá sức» là nhiệm vụ thiết yếu. Bà còn nói thêm 
rằng bà không thấy cách nào để «đặt hành động này 
trong tình yêu của Chúa Kitô 77».

Mọi sự phân định đều phải dựa trên bác ái. Một 
hành động trực tiếp chống lại bác ái (và đây chính là 
điều mà theo quan điểm của Madeleine sẽ xảy ra cụ thể 
nếu H. vào Carmel) không thể được coi là một hành 
động tốt.
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Ở đây, có vẻ như Madeleine đang nói từ kinh nghiệm 
của bản thân. Sự tương đồng giữa hoàn cảnh của H. và 
của bà cách đây hai mươi năm thật đáng kinh ngạc. Bà 
cũng từng mong muốn vào Carmel. Không ai biết quá 
trình phân định nào đã khiến bà từ bỏ ý định đó. Không 
tài liệu nào mô tả điều này. Tuy nhiên, truyền khẩu luôn 
ám chỉ rằng tình hình gia đình có thể giải thích cho sự 
thay đổi định hướng của bà.

Vào thời điểm bà tìm kiếm ơn gọi, cha bà bị mù. 
Mối quan hệ giữa cha mẹ bà ngày càng căng thẳng. 
Jules Delbrêl bắt đầu có những hành vi kỳ quặc khiến 
tình hình trở nên bế tắc. Khi Madeleine rời đi Ivry-sur-
Seine, cuộc chia ly đã không thể đảo ngược. Nhưng bà 
vẫn có thể ở gần gia đình, điều mà không thể thực hiện 
được nếu bà vào Carmel.

Khi Madeleine nói về «những nghĩa vụ cơ bản» mà 
người ta phải thực hiện đối với cha mẹ, liệu bà có đang 
hướng dẫn H. dựa trên chính trải nghiệm của mình 
không ? Điều này rất có khả năng. Những nghĩa vụ cơ 
bản đó, bà đã thực hiện cho cha mẹ cho đến khi họ qua 
đời, chăm sóc cả hai với sự ân cần và dịu dàng, đi từ 
người này sang người kia mà không bao giờ thể hiện sự 
thiên vị, không để mình bị ngăn cản bởi những cơn giận 
dữ thường xuyên của cha. Những người cầu toàn có thể 
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nghi ngờ rằng bà đang áp đặt trải nghiệm của mình lên 
hoàn cảnh của người khác. Nhưng chắc chắn chính xác 
hơn khi thấy ở đây biểu hiện của một kinh nghiệm sâu 
sắc, giúp bà nhanh chóng và rõ ràng hiểu được vấn đề 
trong một tình huống tương tự.

Madeleine chưa kết thúc việc phân định ơn gọi của 
H. Bà đề cập đến điểm thứ ba khiến bà nghi ngờ về 
sự phù hợp của Carmel đối với bà gái trẻ : «Tôi nghĩ 
rằng trong H. có sự hỗn hợp.» Và hỗn hợp đòi hỏi phải 
được sàng lọc, chính là sự phân định. Đó là việc rà soát 
kỹ lưỡng hỗn hợp này để xem điều gì còn lại.

Madeleine sẵn sàng giả định rằng Chúa đang gọi H. 
vào Carmel. Nhưng dù thế nào, «tiếng gọi đó [...] bị 
pha trộn [...] với những thứ khác». Trước hết, có «tuổi 
trẻ» trong thái độ của bà ; và ở đây, tuổi trẻ có nghĩa là 
thiếu niên, thiếu sự trưởng thành. Làm sao Madeleine 
nhận ra điều này ? Qua việc «sự nhiệt tình của H. không 
chỉ là lòng quảng đại. Nó bị vướng bận bởi rất nhiều 
ích kỷ». H. chỉ thực sự thương cảm cho những vấn đề 
của chính mình ; nếu ai đó đặt câu hỏi về ơn gọi của cô, 
cô rơi vào trạng thái giống như những bà gái trẻ đau 
khổ vì tình yêu. Nhưng ngay khi không còn liên quan 
đến bản thân, cô tỏ ra vô cảm trước nỗi đau của người 
khác, «cô lấy lại sức khỏe và sự sôi nổi». Cô giống như 
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tất cả những người trẻ chỉ nhìn thấy điều họ yêu thích 
và ngoài ra, có thể phớt lờ mọi thứ «với sự tàn nhẫn 
hoàn toàn».

Madeleine rất nghiêm khắc. Nhưng bà đã phát hiện 
ở H. một sự khép kín thực sự với bản thân, thiếu sự mở 
lòng với người khác, điều này khiến bà đặt câu hỏi về 
tính chân thực trong mong muốn của bà. Bà đưa ra sự 
phân biệt giữa ý chí và bản năng. Bản năng là ích kỷ, 
chỉ nghĩ đến việc thỏa mãn bản thân, và vì thế mà bất 
chấp mọi thứ khác, nó thuộc về bản chất động vật. Ý 
chí là một khả năng của con người ; người hành động 
bằng ý chí cho thấy họ đã đạt đến một nhân cách hóa 
thực sự ; ý chí quan tâm đến người khác, dành chỗ cho 
họ ; nó cũng tìm cách hài hòa với lý trí bằng cách mang 
đến một trái tim biết khao khát. «Sự cho đi chân thành» 
không xuất phát từ bản năng, mà từ ý chí.

Nhưng Madeleine đi xa hơn nữa. Bà đi vào mối 
quan hệ giữa người được hướng dẫn và vị linh hướng. 
Tuy nhiên, bà thận trọng : bà hiểu rất rõ rằng vị linh 
hướng có thể coi sự can thiệp của bà là không đúng 
lúc. Nếu bà vẫn mạo hiểm làm điều đó, trước hết là vì 
bà muốn ông biết những gì bà đã nói với H. : «Vì cô 
ấy đã đẩy con vào chân tường, lòng trung thực cơ bản 
đòi hỏi con phải nói với cha những gì con đã nói với cô 
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ấy.» Những câu hỏi của H., nhiều như bà đã nói, có lẽ 
đã buộc bà phải nói nhiều hơn dự định ; dù sao chúng 
cũng đã đưa bà vào lĩnh vực liên quan đến mối quan hệ 
với vị linh hướng. 

Nhưng chuyện đã rồi ; Madeleine là người thực tế ; 
giờ đây, vì lòng trung thực, bà phải thông báo cho vị 
linh hướng, vì bà đã can thiệp vào mối quan hệ và bằng 
nhận định của mình, bà đã thay đổi tình thế. Nhân tiện, 
hãy lưu ý rằng bà lại sử dụng từ «cơ bản». Lúc nãy, bà 
nói về «nghĩa vụ cơ bản», giờ đây là lòng trung thực 
«cơ bản». 

Đây là một thuật ngữ khá quen thuộc với bà. Điều gì 
là cơ bản đối với Madeleine, đó là điều thuộc về bản 
chất của sự việc, điều tự nó được coi là hiển nhiên. 
Chính theo nghĩa này mà bà từng nói về sự tôn thờ đối 
với Chúa như «một hành động công bằng cơ bản». Vì 
Chúa là Chúa, nên việc tôn thờ Ngài là điều cơ bản, 
nghĩa là : không tôn thờ Ngài sẽ trái với bản chất của 
Ngài. 

Trong bức thư mà chúng ta đang phân tích, Madeleine 
sử dụng từ cơ bản để nhấn mạnh rằng những điều 
thiết yếu đang bị đe dọa, những thực tại nền tảng 
mà thiếu chúng, con người không còn là con người, 
người Kitô hữu không còn là Kitô hữu. Ở đây, đó là 
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bác ái đối với cha mẹ : nếu không thực hành tình yêu 
với cha mẹ, người ta không thể thực sự thực hành nó 
với bất kỳ ai, vì mối liên hệ với cha mẹ là nền tảng đối 
với một con người. 

Và đó cũng là lòng trung thực, nhưng là sự trung 
thực cốt yếu, thể hiện ở việc không giấu ai đó những 
gì mình đã nói về họ với một người khác có mối liên 
hệ tin cậy với họ. Không được phá vỡ những mối liên 
hệ nền tảng này, vì chúng thực chất là những mối liên hệ 
thiêng liêng và được duy trì bởi tình yêu và lòng trung 
thực. Như vậy, đối với Madeleine, sự phân định đưa 
bà vào một quá trình của sự thật. Bà nợ những người 
tham gia vào quá trình phân định này sự thật mà bà đã 
tìm kiếm và nói ra. Nói sự thật trong trường hợp này, 
có phải là cách tốt nhất để bà thực hành bác ái không ?

Hãy quay lại nội dung mà bà sẽ nói với vị linh 
hướng của H. về bà : «Con cũng nghĩ rằng H. chịu ảnh 
hưởng của cha. Con không biết liệu cô ấy có đang lợi 
dụng điều này một cách cụ thể cho vấn đề vào Carmel 
hay không, nhưng ảnh hưởng mà cha tác động lên cô ấy 
cũng bị pha trộn.» Madeleine không thích sự pha trộn 
và bà thẳng thắn nói ra. Thực chất, ảnh hưởng của vị 
linh hướng là kép : một mặt, nó «rất mở rộng, nâng cao 
và thánh hóa», mặt khác, nó «rất rõ ràng mang tính 
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con người». Madeleine cắt nghĩa thẳng vào vấn đề. Bà 
phát hiện ra sự mơ hồ của sự quyến rũ đang hoạt động 
ngay trong chính lời đề nghị của Tin Mừng. Mối quan 
hệ này không chỉ dẫn đến Chúa Kitô ; Ngài giải phóng, 
còn sự quyến rũ thì trói buộc.

Nhưng bà kết thúc bằng cách khẳng định niềm tin của 
mình đối với người mà bà vừa chỉ trích : «Con sẽ nói 
thêm điều mà con cũng đã nói với cô ấy : sự tin tưởng 
tuyệt đối mà cá nhân con dành cho cha. Tôi hoàn toàn 
chắc chắn rằng điều con đề cập hoàn toàn không phụ 
thuộc vào cha.» Bà từ chối nghĩ rằng người đối thoại 
của mình là nguyên nhân gây ra sự mơ hồ trong ảnh 
hưởng của ông. Và nếu bà tiết lộ điều này cho ông, đó 
là để ông có thể giúp đỡ người được hướng dẫn tốt hơn.

Do đó, Madeleine đã đi đến tận cùng của sự thật, 
một cách gần như có phương pháp, qua từng giai 
đoạn. Sự phân định, ban đầu chỉ được coi là phân định 
về ơn gọi của H., giờ đây cũng trở thành sự phân định 
về mối quan hệ giữa người được hướng dẫn và vị linh 
hướng. Nó kết thúc trong sự tín nhiệm được đổi mới 
dành cho vị linh hướng ; sự tín nhiệm này là biểu hiện 
của đức ái giúp cho sự thật trở nên có thể chấp nhận 
được, lòng nhân hậu ngăn cản sự táo bạo trong lời nói 
trở nên không thể chịu đựng. Madeleine từ chối việc 
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phán xét ý định. Bà ấy nói điều mình thấy, nhưng tôn 
trọng con người.

Bây giờ chúng ta cần phân tích một số lá thư sau 
đó mà Madeleine gửi cho chính H. Những lá thư này 
phần lớn xác nhận những gì chúng ta đã tìm thấy trong 
những lời bà ấy nói với vị linh hướng.

Ngày 18 tháng 1 năm 1948, Madeleine viết : «[Mẹ 
của cô] chắc chắn là mầu nhiệm mà Chúa Giêsu muốn 
cô gặp gỡ và yêu mến qua đó.» 78 Bà ấy nhắc lại điều đã 
nói trực tiếp với người phụ nữ trẻ và qua thư gửi vị linh 
hướng : bổn phận đối với cha mẹ là những bổn phận 
cơ bản, và chính trong mối quan hệ này, Chúa Giêsu sẽ 
được H. gặp gỡ.

Tại sao bà ấy lại kháng cự lại cuộc gặp gỡ này với 
Chúa Giêsu ? Madeleine không đưa ra nhận định. Bà 
ấy không muốn đi sâu vào những góc khuất tâm lý của 
H. «Chỉ có Ngài biết nơi nào trong chúng ta chứa đựng 
những điểm nhạy cảm của sự ích kỷ và kiêu ngạo.» 
Nhưng sự kháng cự của chúng ta cũng là nơi Chúa 
Giêsu chạm vào trái tim chúng ta : «Ngài chạm đến trái 
tim chúng ta bằng cách cắm những mũi kim vào những 
điểm kỳ lạ trong cuộc đời chúng ta. Hãy để Ngài làm 
điều đó. Ngài là một vị lương y tốt nhưng khắc nghiệt.» 
Rõ ràng, Madeleine thật khó hiểu : bà ấy nhìn thấy sự 
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hiện diện của Chúa Giêsu ngay trong sự kháng cự của 
chúng ta ; những điều này không chỉ là dấu hiệu của sự 
từ chối yêu thương, mà còn cho chúng ta thấy sự hiện 
diện của một vị lương y tốt nhưng khắc nghiệt, người sẽ 
chữa lành ngay tại nơi mà căn bệnh trú ngụ.

Cái nhìn của Madeleine khiến chúng ta ngạc nhiên : 
nếu sự chống đối của chúng ta mạnh mẽ đến vậy, chẳng 
phải là vì Thiên Chúa đang ở đó, tha thiết mời gọi chúng 
ta hoán cải sao ? Sức mạnh của sự phòng thủ của chúng 
ta có phải là thước đo sức hút mà Thiên Chúa, đang 
hiện diện cách mãnh liệt, tác động lên chúng ta không ?

Và Madeleine tiếp tục :

«Điều chắc chắn là chúng ta chỉ có thể yêu mến Ngài 
khi chúng ta để Ngài thực hiện trong chúng ta sự hư 
không sống động của thụ tạo và sự hư không chết chóc 
của tội lỗi. Khi Ngài hoàn thành việc dạy chúng ta rằng 
chúng ta chỉ là như thế, sự sống của Ngài sẽ trỗi dậy 
trong chúng ta.»

Có thể diễn giải : khi chúng ta đã phân định được nơi 
diễn ra cuộc chiến, thì không được trốn tránh. Nhưng 
cuộc chiến này không khoan nhượng. Chúng ta phải 
biến mất để Ngài chiếm lấy vị trí đó. Chúng ta phải 
để Ngài thực hiện trong chúng ta, nghĩa là làm cho 
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trở thành hiện thực, biến thành thực tại, «sự hư không 
sống động của thụ tạo và sự hư không chết chóc của 
tội lỗi.» Madeleine đang thể hiện một cách rất cá nhân 
truyền thống tâm linh cho rằng con người chẳng là gì 
trên nhiều phương diện : trước hết là như một thụ tạo, 
vì không có Thiên Chúa, con người chẳng là gì ; con 
người không thể tự nhận bất cứ điều gì, sự sống của họ 
chỉ đến từ Thiên Chúa ; sau đó là như một tội nhân, và 
tội lỗi, bản thân nó, hoàn toàn chẳng là gì, nó chỉ là sự 
chết. Chúng ta phải hiểu rằng chúng ta chỉ là như thế, 
chẳng là gì : hư không như thụ tạo và hư không như 
tội nhân. Chính vào lúc đó, sự sống của Ngài có thể 
tuôn trào trong chúng ta, như «một vinh quang vĩ đại 
cho Ngài, và một phép lạ cứu độ cho những con người 
nghèo khó mà Ngài yêu thương.»

Thực tế, sự phân định mà H. thực hiện về ơn gọi 
của mình dẫn cô ấy đến nơi sâu thẳm bên trong, nơi 
cô ấy phải hoàn toàn từ bỏ chính mình để Thiên Chúa 
hành động trong cô ấy. Có lẽ đây là điều mà Inhaxiô 
thành Loyola gọi là sự thờ ơ : phải chết đi đủ với chính 
mình để ơn gọi được đón nhận như một món quà từ 
Thiên Chúa. Dù sao, chúng ta cũng thấy rõ rằng H. chỉ 
có thể chọn lựa khi bà ấy để cho tự do sâu thẳm nhất 
của mình được chạm đến, khi bà ấy chấp nhận từ bỏ 
mình cho Đấng muốn chiếm trọn chỗ trong chúng ta. 
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Chỉ khi Thiên Chúa thực hiện sự thật trong chúng ta 
thì mới có thể phân định được. Sự thật về hành động, 
tương lai, các mối quan hệ của chúng ta chỉ xuất hiện 
thông qua sự thật được thực hiện trong chính bản thân 
chúng ta.

Một tháng sau, Madeleine sẽ viết thêm cho người bạn 
của mình, trong một lá thư rất ngắn, rằng sự thật này chỉ 
được thực hiện từ từ. Trong lúc chờ đợi, chúng ta buộc 
phải chấp nhận sự pha trộn mà cô ấy vẫn thường than 
phiền : «Hãy chấp nhận là một hỗn hợp của ân sủng và 
sự dữ.» Người ta nghĩ đến dụ ngôn cỏ lùng. Như một 
cây cối, cần phải ở dưới ánh mặt trời, nghĩa là, phơi 
mình dưới ánh mặt trời là chính Thiên Chúa. «Sự dữ sẽ 
từ từ bốc hơi và ân sủng sẽ còn lại.»

Nhưng sự bốc hơi của sự dữ không diễn ra mà không 
có đau đớn : «Nhưng sự dữ không bốc hơi nếu Thiên 
Chúa không nói cho chúng ta biết tên của nó, và thật 
tàn nhẫn khi chấp nhận nghe điều đó.» Sự thật không 
hình thành trong chúng ta nếu sự thật của Thiên Chúa 
không được mặc khải. Nhưng sự thật này thật tàn nhẫn 
khi chúng ta chấp nhận lắng nghe ; vì Thiên Chúa chiếm 
trọn chỗ trong chúng ta. Madeleine có lẽ đang cảnh báo 
người đối thoại của mình rằng cuộc chiến sẽ khốc liệt.
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Thật không may, chúng ta không có những lá thư 
của H., những lá thư của Madeleine, dù ngắn ngủi, thực 
chất chỉ là những lời đáp lại. Người ta có thể hiểu rằng 
người phụ nữ trẻ này đang chân thành tìm kiếm sự thật 
về chính mình. Ngày 17 tháng 8 cùng năm, Madeleine 
trở lại chủ đề này : «... Tôi chúc cô tìm thấy sự thật vì 
cô khao khát nó. 79». Nhưng ngay lập tức, bà ấy sửa lại; 
chỉ có Thiên Chúa không chỉ có thể thực hiện sự thật 
trong chúng ta, mà còn khiến chúng ta khao khát sự thật 
: «Tôi chúc cô rằng Thiên Chúa thực hiện cho cô ‘lời 
khấn sự thật’ vì chỉ có Ngài mới có thể giúp chúng ta 
sống điều đó... và Ngài rất am hiểu.»

Có phải người bạn của bà ấy đã dùng từ «lời khấn» ? 
Việc Madeleine sử dụng dấu ngoặc kép dường như cho 
thấy điều đó. Nhưng bà ấy nhắc nhở rằng sự thật không 
bao giờ là kết quả của nỗ lực thuần túy con người. Hơn 
nữa, khi sự khám phá sự thật diễn ra một cách thuần túy 
nhân loại, nó thường đi kèm với nỗi buồn : «Tôi chúc 
cô... rằng sự mặc khải sự thật trong cô không tách rời 
khỏi niềm vui mà phần đầu thánh lễ gắn liền với việc 
khám phá sự thật.» Để làm được điều đó, cần có cái 
nhìn của Chúa Giêsu, «đôi mắt của Chúa Giêsu, Đấng 
không nhìn thấy sự dữ, Đấng không đưa sự dữ ra khỏi 
hư không của nó ngoại trừ để chữa lành và làm cho nó 
sống lại.» 
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Vào tháng 8 năm 1951, Madeleine sẽ gửi cho H. một 
tấm bưu thiếp, bức ảnh chụp hình tượng «Bocca della 
Verità», «Miệng của Sự Thật» ở lối vào nhà thờ Santa 
Maria in Cosmedin tại Rome, cùng một lời bình khá bí 
ẩn, nhưng ngụ ý rằng cái miệng nhăn nhó kia chính là 
«chân dung của những người bạn của sự thật sau một 
vài lần gặp gỡ [với sự thật]. Họ cần nhiều cuộc gặp gỡ 
khác để tìm lại nụ cười.» Madeleine rất kiên định trong 
suy nghĩ. Cuộc gặp gỡ với sự thật không dễ dàng đối 
với người tìm kiếm nó. Ở đây, bà ấy nói điều đó với H. 
bằng sự hài hước, nhưng dù sao bà ấy cũng nói ra. Sự 
nhấn mạnh này hẳn phải tương ứng với cuộc chiến tâm 
linh khốc liệt mà người phụ nữ trẻ đang trải qua.
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Một Phân Định Cho Đời Sống Của Nhóm

Một lá thư gửi đến một thành viên của Đội Nhóm, 
người đang trăn trở về đời sống đội nhóm và có 

lẽ cả về vị trí của bản thân, cho chúng ta thấy một ví dụ 
khác về sự phân định của Madeleine. Chúng ta sẽ theo 
dõi diễn tiến của lá thư này, được viết vào ngày 7 tháng 
1 năm 1953 80. Văn phong rất súc tích, đôi chỗ gần như 
điện tín, với những phân chia rõ ràng ; điều này cho 
thấy ở Madeleine một ý chí làm sáng tỏ, sắp xếp mọi 
thứ, đồng thời cũng là mong muốn phân loại rõ ràng 
những vấn đề đặt ra. Chúng ta đã có thể đánh giá cao ở 
bà khả năng làm rõ, chọn lọc, gỡ rối những điều phức 
tạp để làm nổi bật các yếu tố của một sự lựa chọn và từ 
đó giúp việc quyết định trở nên dễ dàng hơn.

Ở đây, bà bắt đầu bằng cách định nghĩa đời sống 
đội nhóm theo quan điểm của mình : «phương tiện 
chung để đạt đến cùng một mục đích.» Ngay lập tức, 
chúng ta thấy rằng đời sống đội nhóm không phải là 
cứu cánh tự thân. Nó có một mục đích ; vì vậy, nó 
thuộc về phương tiện. Nhưng điều gây ấn tượng nhất là 
Madeleine, trong suy nghĩ của mình, không xuất phát 
từ cá nhân hay những khó khăn mà người đó gặp phải, 
mà bà bắt đầu từ bản chất của đời sống đội nhóm. Do 
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đó, bà buộc người đó không được đặt mình trong mối 
tương quan với bản thân, không được khép kín trong 
chủ quan của mình, mà phải đo lường bản thân với một 
mục tiêu cần theo đuổi.

Sau đó, bà chuyển sang những khó khăn có thể phát 
sinh, và những khó khăn này cũng được xem xét dựa 
trên định nghĩa mà bà vừa đưa ra. Do đó, chúng liên 
quan đến đời sống đội nhóm như một phương tiện để 
cùng nhau đạt được một mục tiêu chung. Khó khăn đầu 
tiên có thể đến từ việc mục đích không giống nhau đối 
với mỗi thành viên. Và Madeleine nhận xét : «Trong 
trường hợp đầu tiên, vấn đề cần được giải quyết với 
chính mình trong mối tương quan với Thiên Chúa.» Bà 
không nói rằng cần phải thống nhất về mục đích, thậm 
chí bằng cách thương lượng. Bà nói rằng mỗi thành 
viên phải tự nghiên cứu vấn đề trong mối tương quan 
với Thiên Chúa. Có thể phản bác rằng thiếu một yếu tố 
trong quy trình : bà chưa nêu rõ mục đích là gì. Bà sẽ 
nhắc lại điều này sau, nhưng hiện tại bà chỉ ra rằng mục 
đích không phụ thuộc vào các thành viên, mà vào Thiên 
Chúa. Đây là điều mà bà gọi ở những nơi khác là «ơn 
gọi của Bác Ái.» Và ơn gọi không phải do người dấn 
thân vào đó tạo ra, mà được ban tặng bởi chính Thiên 
Chúa.
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Khó khăn tiếp theo có thể đến từ việc «đời sống 
đội nhóm không đủ là phương tiện, không cung cấp 
đủ phương tiện.» Nếu vậy, có thể khắc phục bằng nỗ 
lực của tất cả mọi người. Điều tương tự cũng xảy ra 
khi đội nhóm «tồn tại quá nhiều trong chính nó, nó trở 
thành một cứu cánh tự thân.» Đội nhóm rõ ràng không 
phải là cứu cánh tự thân. Madeleine có lẽ nghĩ đến đời 
sống tông đồ hướng ngoại của mỗi thành viên trong đội 
nhóm. Cuối cùng, có thể quên rằng «đội nhóm là một 
phần của chính mình», nghĩa là quên rằng chính các 
thành viên làm nên sự sống của đội nhóm và nếu mỗi 
người không đóng góp phần của mình, đội nhóm chỉ có 
thể héo mòn. Giải pháp thì dễ nói nhưng khó thực hiện.

Chỉ sau khi đặt ra những nền tảng khách quan này, 
Madeleine mới đề cập đến người mà bà đang viết thư. 
Không vòng vo, bà nói thẳng : «Theo tôi, khó khăn lớn 
nhất đối với bạn là điều đầu tiên.» Khẳng định rõ ràng 
này chắc chắn là kết quả của những cuộc đối thoại dài 
với người đó, mà chúng ta hầu như chỉ thấy được «kết 
quả» ở đây. «Nguyên nhân», tức là cách người đó nhận 
thức và trải nghiệm khó khăn của mình, vẫn còn là một 
bí ẩn đối với chúng ta. Phần tiếp theo của lá thư ít nhiều 
hé lộ điều gì đó.
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Chúng ta biết được trong những dòng sau rằng thành 
viên này đang trải qua một sự bất ổn ; điều này khiến bà 
ấy đặt câu hỏi về sự tham gia của mình trong đội nhóm. 
Có thể đoán, qua câu trả lời của Madeleine, rằng bà ấy 
đã cố gắng giải thích sự bất ổn của mình bằng nhiều lý 
do : bà ấy tự hỏi liệu độc thân có thực sự là ơn gọi của 
mình không, và nhận được câu trả lời : «Tôi không nghĩ 
rằng bạn không hợp với đời sống độc thân.» Một vấn 
đề về mối quan hệ với gia đình cũng được đề cập ; liệu 
bà ấy có nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình ? 
Lời của Madeleine cũng rất rõ ràng : «Tôi nghĩ rằng - 
trong mọi trường hợp - việc bạn ‘gắn bó’ với gia đình 
như một trung tâm sẽ là một sai lầm.»

Người đọc ngạc nhiên trước những khẳng định này, 
có thể bị coi là độc đoán, dứt khoát giải quyết những 
vấn đề phức tạp, nếu không biết rằng Madeleine vốn là 
người thận trọng và biết lắng nghe. Thực tế, phần tiếp 
theo giúp chúng ta hiểu. Madeleine đã nhận ra một điều 
gì đó khác giải thích cho sự bất ổn. Và điều này cho 
phép bà gạt bỏ nhanh chóng những lý do được đưa ra, 
vốn chỉ là những cái cớ ít nhiều có ý thức. Đây là điều 
bà ám chỉ khi nói về một lý do khác mà người đó đưa 
ra, mong muốn độc lập và khuynh hướng cá nhân chủ 
nghĩa : «Tôi nghĩ rằng vấn đề không nằm ở sự độc lập 
hay chủ nghĩa cá nhân, những thứ chỉ là công cụ cho sự 
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bất ổn của bạn vì nó xuất phát từ nơi khác.»

Vậy sự bất ổn đến từ đâu ? Chúng ta đã biết rằng nó 
đến từ cách nhìn nhận mục đích của đội nhóm khác với 
những người khác và đặc biệt là khác với cách được 
ghi trong ơn gọi của đội nhóm. Ở đây, chúng ta phải 
bổ sung một chút vào những gì Madeleine chưa làm rõ 
trong diễn tiến rất logic của suy nghĩ. Mục đích của đội 
nhóm chắc chắn là bác ái, vì đây là tên của đội nhóm. 
Và đó là lý do bà nói : «Sự bất ổn này đến từ một xung 
đột - ít nhất là tôi tin vậy - giữa hai quan niệm về tình 
yêu tha nhân.» Chúng ta đi đến vấn đề cốt lõi : đây thực 
sự là một vấn đề về ơn gọi, vì nó liên quan đến cách 
hiểu về tình yêu. Nhưng Madeleine đã đặt cuộc tranh 
luận vào đúng chỗ của nó, và bà giải thích về hai quan 
niệm của tình yêu :

«Một quan niệm từ lâu đã là của bạn, dựa trên ‘sự 
phục vụ’ hiệu quả, đòi hỏi hy sinh, theo tinh thần trưởng 
thành của hướng đạo. Cho đi một cái gì đó thuộc bất 
kỳ lĩnh vực nào, tôn giáo, đạo đức, vật chất, cho những 
người thiếu thốn, điều này đòi hỏi nỗ lực của bản thân, 
một sự hy sinh được đánh đổi bằng một cuộc sống khắc 
khổ. Quan niệm khác là của nhóm, dâng hiến bản thân 
cho Đức Kitô để trở thành Người, sống Người, tiếp 
tục sự cứu rỗi là của Người, hiệu quả nằm trong kế 
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hoạch nhiệm mầu của sự cứu rỗi này, không có ‘học 
thuyết’ hành động nào ngoài việc để cho bản thân được 
Đức Kitô uốn nắn, được Người truyền sinh khí, để yêu 
thương mỗi người như Người yêu thương, từng bước 
khi chúng ta gặp gỡ Người.»

Nói cách khác, Madeleine phân biệt giữa một tình 
yêu là sự quảng đại thực sự, đòi hỏi hy sinh, nơi người 
ta cho đi rất nhiều từ chính mình, và một tình yêu cuối 
cùng đến từ Đức Kitô vì người đó đã để mình được 
Người chiếm lấy. Và chính hình thức thứ hai này phù 
hợp với ơn gọi của Bác Ái : yêu mến Đức Kitô vì chính 
Người, đủ để trở thành Người, như Madeleine nói, để 
Người uốn nắn và yêu thương bằng chính tình yêu của 
Người. Có thể nhận thấy rằng Madeleine viết tất cả các 
đại từ chỉ Đức Kitô với chữ in hoa, như để nhấn mạnh 
vị trí quan trọng của việc dâng hiến bản thân cho Đức 
Kitô trong ơn gọi của các thành viên Bác Ái. Loại tình 
yêu đầu tiên là cao thượng, hào phóng, nhưng nguồn 
gốc của nó dường như xuất phát từ trái tim của chính 
con người. Ngược lại, nguồn gốc của loại tình yêu thứ 
hai nằm trong trái tim của Chúa Kitô.

Khi được tình yêu của Chúa Kitô ngự trị như vậy, 
người ta ít tìm cách hành động hơn là sống, ít muốn tự 
định đoạt hay lựa chọn hành động của mình hơn là để 
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Chúa Kitô chọn lựa trong ta : «Điều này giả định rằng 
thay vì chọn làm ‘một điều gì đó’ cụ thể, ta chấp nhận 
để Chúa Kitô trở thành ‘một ai đó’ ngày càng lớn hơn 
trong ta, để từ hai thực tại này, một tình yêu chân thật 
có thể tuôn trào thành hành động.»

Madeleine kết thúc bức thư bằng cách nói rằng mục 
đích của nhóm không gì khác hơn là trở thành phương 
tiện của tình yêu. Và quả thật, nếu nhóm không trở thành 
phương tiện đó, nó sẽ không đạt được mục đích. Vì vậy, 
Madeleine có thể nói với người nhận thư : «Trước khi 
xem liệu có hay không một đời sống nhóm chân thật 
nhờ bạn và cho bạn, điều cần biết là bạn có thực sự gắn 
bó với mục đích hay không.» Thật vậy, tiêu chuẩn đầu 
tiên để đánh giá tính chân thật của đời sống nhóm 
chính là sự gắn kết với mục đích mà nhóm đề ra. Nếu 
không, người ta sẽ không bao giờ tìm thấy thái độ 
đúng đắn.
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Kết Luận

Chúng ta đã xem xét nhiều hình thức phân định 
mà Madeleine đã thực hiện trong các hoàn cảnh 

khác nhau của cuộc đời. Như đã nói từ đầu, chúng tôi 
không cố gắng tạo ra một bản tổng hợp. Tuy nhiên, khi 
kết thúc nghiên cứu ngắn này, chúng ta không thể khô-
ng nhận thấy rằng khi tiến hành phân định thiêng liêng, 
Madeleine luôn đặt hành trình tìm kiếm của mình trên 
nền tảng của cái mà chúng tôi gọi là «một chân trời đức 
tin». Tùy trường hợp, đó có thể là tình yêu của Thiên 
Chúa dành cho toàn thể nhân loại, như trong thái độ của 
bà đối với chủ nghĩa Marx ; là Giáo hội như nơi hiện 
thực hóa các ơn gọi riêng biệt, liên quan đến vị trí của 
nhóm «Bác Ái» trong bối cảnh Giáo hội ; là mầu nhiệm 
Thập giá Chúa Kitô, trong cuộc khủng hoảng của các 
linh mục thợ thuyền ; hoặc là chân lý mà Thiên Chúa 
muốn thực hiện nơi chúng ta, hay sự khác biệt giữa 
lòng quảng đại và sự hiệp thông với Chúa Kitô, trong 
việc phân định ơn gọi cá nhân. Mỗi lần như vậy, Made-
leine phát triển suy tư và làm rõ sự phân định của mình 
dựa trên một chân lý đức tin, điều cho phép bà đặt nền 
tảng khách quan cho các lựa chọn.
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Chúa Kitô gợi ý cho ngài giữa Lễ Ngũ Tuần và tháng 
7 năm 1897: «Suy nghĩ của con về cái chết. Hãy nghĩ 
rằng con phải chết như một vị tử đạo, trơ trụi, nằm dài 
trên đất, không ai nhận ra, đầy máu và vết thương, bị 
giết một cách dữ dội và đau đớn... và hãy mong ước 
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điều đó xảy ra hôm nay... Để ta ban cho con ân sủng vô 
biên này, hãy trung thành canh thức và vác thập giá.» 
Xem Charles de Foucauld, Kẻ lữ hành trong đêm, ghi 
chú linh đạo 1888-1916, 1979, Paris, Nhà xuất bản 
Nouvelle Cité, trang 35.
34	 Xem Madeleine Delbrél: Nguồn gốc của một linh 
đạo, sách đã dẫn, trang 57.
35	 Niềm vui của đức tin, 1956, ghi chú về cầu nguyện 
dành cho các nhóm, sách đã dẫn, ấn bản đầu tiên trang 
209; ấn bản thứ hai trang 246.
36	 Như trên, trang 209; trang 247.
37	 Về vấn đề này, xem Madeleine Delbrél: Được biết 
đến và chưa được biết đến, sách đã dẫn, từ trang 275 
đến 288.
38	 Như trên, trang 210; trang 247.
39	 Cộng đoàn theo Tin Mừng, Nhà xuất bản Seuil, 
Paris 1973, trang 158-159.
40	 Đáng chú ý là Christine de Boismarmin đã xác 
định niên đại của văn bản này là năm 1950; bản gốc 
không ghi ngày tháng; nhưng nếu thông tin của Christine 
de Boismarmin là chính xác, «Thánh Thể và tình bác ái 
huynh đệ» được viết cùng năm với các ghi chú cho Bài 
thuyết trình về Cha de Foucauld tại Rambouillet.
41	 Ngỡ ngàng trước Thiên Chúa, sách đã dẫn, trang 
207.
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42	 Bảy nấc thang của tình yêu, 5. Bản dịch của 
nhà xuất bản Tu viện Bellefontaine, trong Jan van 
Ruusbroec, Tác phẩm I, 1990.
43	 Tiêu đề của một bài thuyết trình cho sinh viên 
Paris vài tuần trước khi bà qua đời, ngày 16 tháng 9 
năm 1964; được công bố trong Chúng ta, những người 
của phố, sách đã dẫn, ấn bản đầu tiên trang 303-320; ấn 
bản thứ hai trang 281-293. Sẽ xuất hiện trong tập X của 
Tuyển tập Tác phẩm.
44	 Tất nhiên, bà không đọc toàn bộ tác phẩm của 
Lênin, mà chỉ đọc một tập sách nhỏ do Nhà xuất bản 
Éditions Sociales phát hành: Lênin và tôn giáo.
45	 Xem Thư thứ nhất của Thánh Gioan 4,20, làm nền 
tảng cho toàn bộ suy tư của Madeleine.
46	 Thành phố Marx xứ truyền giáo, sách đã dẫn, ấn 
bản thứ hai trang 84; ấn bản thứ ba trang 70.
47	 Thành phố Marx xứ truyền giáo, sách đã dẫn, ấn 
bản thứ hai trang 85; ấn bản thứ ba trang 71.
48	 Được Madeleine nhấn mạnh trong văn bản.
49	 Thành phố Marx xứ truyền giáo, sách đã dẫn, ấn 
bản thứ hai trang 85; ấn bản thứ ba trang 71.
50	 Thành phố Marx xứ truyền giáo, tác phẩm đã dẫn, 
ấn bản 2, tr. 48 ; ấn bản 3, tr. 40.
51	 Chúng ta những người của phố phường, ấn bản 1, 
tr. 312 ; ấn bản 2, tr. 286. Sẽ xuất hiện trong tập X của 
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Tuyển tập Toàn thư.
52	 Kết hợp với Chúa Kitô giữa đời thường, tập II của 
Tuyển tập Toàn thư, thư ngày 10 tháng 7 năm 1950 gửi 
Jacques Loew, tr. 198.
53	 Như trên, tr. 204.
54	 Thành phố Marx vùng đất truyền giáo, ấn bản 2, 
tr. 46 ; ấn bản 3, tr. 39.
55	 Như trên, ấn bản 2, tr. 44 ; ấn bản 3, tr. 38.
56	 Như trên, ấn bản 2, tr. 42 ; ấn bản 3, tr. 36.
57	 Kết hợp với Chúa Kitô giữa đời thường, tác phẩm 
đã dẫn, tr. 200-201.
58	 Khiếu hài hước trong tình yêu, tác phẩm đã dẫn, 
tr. 59.
59	 Kết hợp với Chúa Kitô giữa đời thường, tác phẩm 
đã dẫn, tr. 199.
60	 Như trên.
61	 Như trên.
62	 Như trên, tr. 201.
63	 Như trên.
64	 Như trên.
65	 Xem Madeleine Delbrêl người được biết đến và 
chưa được biết đến, Nouvelle Cité 2004, tr. 181 và tiếp 
theo.
66	 AMD, thư chưa xuất bản.
67	 Vẫn trong cùng lá thư ngày 12 tháng 12.
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68	 Đức cha Pierre Veuillot lúc đó đang ở Rome, tại 
văn phòng thư ký Nhà nước.
69	 AMD, ghi chú chưa xuất bản dành cho các thành 
viên của Nhóm, ngày 15 tháng 1 năm 1958.
70	 Như trên.
71	 AMD, thư chưa xuất bản gửi Đức cha Veuillot, 
ngày 18 tháng 1 năm 1958.
72	 AMD, thư chưa xuất bản gửi các thành viên của 
Nhóm, ngày 29 tháng 1 năm 1958.
73	 Tác phẩm đã dẫn, tr. 226-227.
74	 Đó là ngày thứ Ba, 6 tháng 5 năm 1952, khi 
Madeleine đã dành cả ngày để cầu nguyện tại Vương 
cung thánh đường Thánh Phêrô.
75	 Được Madeleine nhấn mạnh.
76	 Kết hợp với Chúa Kitô giữa đời thường, tác phẩm 
đã dẫn : thư ngày 3 tháng 6 năm 1947 gửi cha Mass; thư 
ngày 18 tháng 1 năm 1948 gửi H. ; thư ngày 17 tháng 8 
năm 1948 gửi H.
77	 Rõ ràng là sự phân định mà Madeleine thực hiện 
trong dịp này mang tính cụ thể và không thể rút ra kết 
luận chung có giá trị cho mọi tình huống và mọi thời 
đại. Điều kiện sống của người già không giống nhau 
(như nghỉ hưu, chăm sóc, v.v.). Đặc biệt, mối quan hệ 
của H. với gia đình cũng có những nét riêng.
78	 Như trên, tr. 163.
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79	 Như trên, tr. 167.
80	 AMD, thư chưa xuất bản.
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Thánh Lễ Và Phân Định 
Nơi Madeleine Delbrêl

Như tựa đề gợi ý, cuốn sách này mở ra cho độc 
giả góc nhìn về hai chiều kích quan trọng trong 

cuộc đời và sự nghiệp của Madeleine Delbrêl : Thánh 
Thể và sự phân định.

Nếu vai trò của Lời Chúa trong đời bà đã được biết 
đến rộng rãi, thì Thánh Thể lại ít được đề cập hơn. Tuy 
nhiên, cả hai đều mang ý nghĩa tương đồng trong mầu 
nhiệm Nhập Thể : con người được Lời Chúa ngự trị trở 
nên «sẵn sàng cho sứ vụ truyền giáo», còn trong Thánh 
Thể, họ được hòa vào «nhịp sống của Chúa Giêsu, Đấng 
mong muốn hiện diện khắp mặt đất».

Madeleine Delbrêl đã sử dụng những chìa khóa 
phân định qua các biến cố và hoàn cảnh cụ thể. Những 
lựa chọn của bà trở nên khách quan và thực tế nhờ xuất 
phát từ đức tin. Bối cảnh lịch sử đa dạng của thời đại 
giúp định hướng cho ngày nay. Bà đồng hành với mọi 
người, không bị ràng buộc bởi định kiến.

Hai nghiên cứu này giúp hiểu sâu hơn về sự kết hiệp 
mật thiết giữa Madeleine Delbrêl và Chúa Giêsu, khiến 
Hồng y Veuillot nhận xét : «Bí mật đời Madeleine chính 
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là sự kết hiệp với Chúa Giêsu đến mức cho phép bà dám 
làm mọi điều và tự do tuyệt đối. Nhờ đó, lòng bác ái của 
bà trở nên cụ thể và hiệu quả cho nhân loại.»

Bernard Pitaud hiện là người đứng đầu tỉnh dòng 
của Hội linh mục Saint-Sulpice. Với kinh nghiệm lâu 
năm nghiên cứu tác phẩm Madeleine cùng chuyên 
môn giảng dạy về linh đạo Trường phái Pháp, cha trình 
bày qua các bài luận, hội thảo hoặc cá nhân. Trải nghiệm 
cá nhân của cha về phân định thiêng liêng mang đến 
cho cuốn sách sức sống đặc biệt, giúp độc giả đón nhận 
nhiều hoa trái.


