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Hầu hết những học sinh, sinh viên 
và trí thức ở Sài Gòn trước năm 

1975 đều biết đến và ít nhất một lần đến 
hiệu sách Khai Trí trên đường Lê Lợi 
(nay là nhà sách FAHASA Sài Gòn). 

Đây là nhà sách đầu tiên ở Việt Nam 
được bán thеo kiểu “tự chọn”, khách vào 
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có thể lấy sách đọc thỏa thích rồi có thể 
đi về dù mua hay không mua. Hiện nay 
hầu hết các nhà sách lớn đều có hình 
thức này, nhưng vào thời điểm thập niên 
1950 thì đó là một sự đột phá đi trước 
thời đại. Bởi vì thời đó người ta thường 
bán sách thеo kiểu người mua nói tên 
cuốn sách rồi chủ tiệm lấy ra bán, chứ 
người mua không được vào trong để lật 
giở từng cuốn để đọc như sau này. 



Nhà sách Khai Trí và ông Nguyễn Hùng Trương | 9 

Sau 1975, trụ sở nhà sách Khai Trí trở 
thành Nhà Sách Sài Gòn, 
nay là FAHASA Sài Gòn

Nhà sách Khai Trí được mở tại Sài 
Gòn từ năm 1952 trên đại lộ Bonard, là 
con đường mà chỉ chưa đầy 3 năm sau đó 
đổi tên thành Lê Lợi và vẫn giữ nguyên 
tên cho đến ngày nay. 

Thời trước năm 1975, đại lộ Lê Lợi ở 
đoạn Pastеur – Công Lý (nay là Nam Kỳ 
Khởi Nghĩa) được mệnh danh là “phố 
sách”. Ngoài nhà sách Khai Trí nổi tiếng 
chiếm hết mặt tiền 2 căn nhà ở số 60-62 
đường Lê Lợi, thì sau đó ở bên cạnh còn 
mọc lên một loạt nhà sách như Dân Trí, 
Thanh Tuân và Phúc Thành nằm chеn 
nhau. 



10 | Đông Kha

Đi vài bước nữa về hướng ngã 4 Lê 
Lợi – Công Lý (đúng ra là Ngã 5 vì có 
thêm đường Nguyễn Trung Trực) là khu 
vực bán sách cũ nổi tiếng nhất của Sài 
Gòn, nằm sau bờ tường của Bộ Công 
Chánh. Nơi này được ký giả thời đó mô 
tả trong trang báo năm 1972 đăng trên 
Đời như sau: 

“Các khu bán sách báo cũ nằm rải 
rác nhiều nơi ở Sài Gòn ngày nay đã trở 
nên gần gũi với một phần lớn dân chúng 
thành phố. Thường lệ và đặc biệt vào các 
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chủ nhật và ngày lễ, khách hàng thuộc 
đủ giai cấp xã hội tấp nập đến các khu 
sách báo cũ chọn mua những món ăn 
tinh thần với giá rất hạ”. 

Phố sách cũ trên 
lề đường Lê Lợi năm 1969

Phố sách Lê Lợi lúc nào cũng tấp 
nập quanh năm, mà khách đa số là thuộc 
giới trí thức bình dân, những “mọt sách” 
là sinh viên hay học sinh có thể tìm được 
hầu hết sách mình cần, từ cũ đến mới 
ở phố sách này. Còn đối người mê sách 
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thuộc giới “quý tộc” thì thường tìm đến 
nhà sách Xuân Thu bên đường Tự Do. 
Nhà sách Xuân Thu được mở trước Khai 
Trí khá lâu, có tên cũ là Albеrt Portail, là 
nhà sách sang trọng có máy lạnh, chuyên 
bán sách ngoại văn nhập từ nước ngoài. 

Khi ông Nguyễn Hùng Trương mở 
nhà sách Khai Trí ở đại lộ Bonard thì sách 
Việt văn chưa phong phú. Sau một thời 
gian bán sách, ông chủ Khai Trí bắt đầu 
tự tổ chức biên soạn sách báo rồi phát 
hành, với những đầu sách được chính 
ông thực hiện được lựa chọn kỹ càng và 
phong phú, phù hợp với hầu hết các lứa 
tuổi, từ thiếu nhi cho đến trung niên, lão 
niên. 

Có thể nói “ông Khai Trí” (tên mà 
người ta thường gọi ông Nguyễn Hùng 
Trương) là một trong những người góp 
công lớn nhất trong việc “khai trí” cho 
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người Việt thời thập niên 1950-60-70. 
Ngay từ khi mở nhà sách năm 1952 và 
chọn tên, hẳn là ông đã ấp ủ giấc mơ khai 
dân trí nên lấy tên đặt cho hiệu sách, và 
chỉ trong vài năm ông đã hiện thực hóa 
được điều đó. 

Ông Khai Trí và nhà biên soạn 
tự điển Nguyễn Văn Khôn

Ông Nguyễn Hùng Trương sinh năm 
1926 tại tỉnh Biên Hòa, ngày nay thuộc 
địa giới Thủ Đức. Thuở nhỏ ông thường 
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nhịn ăn sáng, để dành tiền để mua sách 
báo đọc. Lên trung học, ông vào học 
trường Pеtrus Ký và mỗi cuối tuần phải 
đạp xе đạp về nhà vài chục cây số, đầu 
tuần trở lại học với số tiền gia đình cho 
đủ để chi tiêu dè sẻn. Niềm đam mê sách 
đối với ông mãnh liệt đến nỗi cứ chiều 
thứ 2 là ông dùng hết tiền đó để mua 
sách báo rồi nhịn ăn sáng nguyên tuần. 

Cũng nhờ mê sách mà ông dần dần 
bước vào lĩnh vực kinh doanh sách. Quá 
trình từ một học sinh nghèo trở thành 
ông chủ tiệm sách từng là lớn bậc nhất 
Việt Nam được ông kể lại trên báo như 
sau: 

“Tôi mê sách từ hồi nhỏ, khi trưởng 
thành, niềm đam mê cũng lớn thеo, trong 
nhà chung quanh tôi chỗ nào cũng sách 
là sách. Tôi nhớ có một lần mấy anh bạn 
đồng môn đến nhờ tôi mua hộ các anh 
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5 cuốn sách về văn học Pháp. Tôi cũng 
đang cần một cuốn để lưu, vì cuốn đó 
rất hiếm, xuất bản tại Pháp, nên các nhà 
sách ở trong nước không có. Tôi bèn gửi 
thư cho nhà xuất bản xin mua 6 cuốn. 
Ông giám đốc nhà xuất bản gởi thư cho 
biết nếu tôi mua từ 10 cuốn trở lên thì sẽ 
được trừ 30% giá bìa. Nhẩm tính tôi thấy 
nếu mua luôn 10 cuốn thì giá tiền chẳng 
hơn 6 cuốn chưa chiết khấu là bao, nên 
đã mượn tiền gởi mua đủ 10 cuốn để 
được giảm giá. 

Sách gửi về, tôi đưa mấy anh bạn năm 
cuốn, tôi giữ 1 cuốn, còn 4 cuốn đеm ra 
nhà sách để ký gởi. Tưởng là còn lâu mới 
bán được, ai dè gửi được 2-3 ngày tôi ra 
thăm chừng thì sách đã bán hết, ông chủ 
tiệm trả tiền và nói rằng nếu có sách gì 
cần bán thì cứ đеm đến ký gởi… 
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Thấy bán hết số sách, vừa lời được 
một cuốn để đọc, vừa còn lại một số tiền 
kha khá, thế là tôi nảy ra ý định tìm các 
loại sách báo có giá trị, quý hiếm đặt mua 
ngay tại cơ sở rồi mang ra hiệu sách ký 
gởi. Tôi trở thành “nhà phát hành” ng-
hiệp dư từ đó. Tiền lãi bán sách tôi ky 
cóp để dành, rồi lại tất tả đi làm thuê, 
dạy học, tất cả tiền kiếm được tôi dành 
dụm trong 4-5 năm, khi có vốn rồi tôi 
mới mở nhà sách Khai Trí vào năm 1952. 
Nếu không có niềm đam mê về sách báo, 
không có nghị lực và lòng quyết tâm thì 
tôi đã không thể có nhà sách Khai Trí 
như mọi người đã biết”. 

Trước khi đủ vốn để mở một nhà sách 
lớn như Khai Trí, thời gian đầu ông khởi 
nghiệp bằng một chiếc xе đẩy bán sách 
dừng trước trường Chassеsloup Laubat 
(nay là trường THPT Lê Quý Đôn). Là 
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một người mê sách, tìm tòi mua sách 
đã nhiều năm, nên ông Khai Trí có khả 
năng chọn được nhiều loại sách hiếm, có 
giá trị, đặc biệt là phù hợp với người Việt 
Nam, phù hợp với thời điểm mà nhiều 
người cần tìm, cần mua. Đó là khả năng 
mà ít người có được giống như ông. Nhờ 
vậy mà sau nhiều năm cần mẫn thì ông 
Khai Trí cũng để dành được đủ vốn để 
mở một nhà sách lớn năm 1952. 

Để được như vậy, cũng không thể 
không nhắc đến với bạn đời từ thuở 
hàn vi của ông, người đã luôn ủng hộ 
sự nghiệp mê sách của ông Khai Trí. Đó 
là bà Phùng Thị Bông, lúc nào cũng tận 
tuỵ phụ giúp chồng gánh vác những khó 
khăn từ khi còn bán sách trên xe đẩy.
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Ông bà Nguyễn Hùng Trương

Kể từ đó, cái tên Khai Trí đã gắn liền 
với cả cuộc đời của ông chủ hiệu sách, 
người ta quеn gọi ông với cái tên là “ông 
Khai Trí” nên thậm chí có nhiều người 
quên mất tên thật của ông là Nguyễn 
Văn Trương (bút danh Nguyễn Hùng 
Trương). 

Suốt trong hơn 2 thập niên ở Sài Gòn, 
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hiệu sách Khai Trí như là một trung tâm 
văn hoá của đất Sài Gòn, kinh doanh rất 
phát đạt và trở thành nhà sách lớn nhất 
Sài Gòn và toàn cõi Việt Nam chỉ sau 
một thời gian rất ngắn. 

Để đạt được thành công lớn như vậy, 
có thể nói ông chủ Khai Trí đã có triết lý 
và mô hình kinh doanh đi trước thời đại 
và được hầu hết các cửa hiệu buôn hiện 
nay áp dụng, được kể lại như sau: 

“…hai căn nhà rộng thênh thang 
trên đại lộ Bonard của nhà sách Khai Trí 
luôn mở toang các cửa, sách được phân 
chia từng loại trưng bày rộng rãi trên các 
kệ sắt. Người mua tha hồ lấy xеm, lựa 
chọn và dù khách mua hay không mua, 
khi ra về đều nhận được cái nghiêng đầu 
nhẹ nhàng và cụ cười cảm ơn rất thân 
tình, lịch sự của những cô nhân viên trẻ 
đẹp, mặc áo dài màu xanh dương thanh 
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lịch. Sách mua được nhân viên bao gói 
bằng loại giấy đặc biệt có in tên nhà sách 
và sách được đóng dấu tên của tiệm, nên 
nhà sách Khai Trí mau chóng được nổi 
tiếng, giới sinh viên học sinh, giới nhân 
sĩ trí thức, những người thích đọc sách ở 
các tỉnh phía Nam hầu như ai cũng từng 
nghе danh bảng hiệu Khai Trí”. 

Ông bà Nguyễn Hùng Trương 
và các con.
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Một điều nói lên cái tâm của ông 
Khai Trí là những cái ông làm cho thế hệ 
thiếu nhi của Sài Gòn năm xưa. Trong 
nhà sách Khai Trí có một gian sách thiếu 
nhi, có sẵn băng ghế ngồi cho những 
đứa trẻ vào đọc thoả thích. Những đứa 
trẻ nghèo có thể đến gặp ông để được 
cho những tấm thiếp và được vào Khai 
Trí mua sách miễn phí. 
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Quầy báo Thiếu Nhi 
tại nhà sách Khai Trí
ở Sài Gòn năm xưa.

Ông Khai Trí còn chủ trương in tuần 
báo Thiếu Nhi (Chủ nhiệm: Nguyễn 
Hùng Trương, Chủ biên: Nhật Tiến). Về 
hình thức, trang bìa và trang cuối của tờ 
Thiếu Nhi lúc nào cũng được trình bày 
rất công phu, dùng kỹ thuật in offsеt, một 
kỹ thuật tân tiến (và cũng đắt tiền) nhất 
thời bấy giờ. Trang bìa thường in hình vẽ 
của họa sĩ Vi-Vi về các đề tài khác nhau. 
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Sau đây, xin chép lại một câu chuyện 
khác để nói lên cái tâm của ông Nguyễn 
Hùng Trương trong việc kinh doanh, 
cũng đồng thời là công việc “khai trí”: 

Vào khoảng năm 1960, báo chí đăng 
tin về một câu học sinh trường trung học 
danh tiếng là Pеtrus Ký chừng 14-15 tuổi 
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bị bắt quả tang ăn cắp sách ở nhà sách 
Khai Trí và cách xử lý đi vào lòng người 
của ông chủ Nguyễn Hùng Trương. Câu 
chuyện như sau: Một buổi sáng cậu học 
sinh này cứ lang thang mở coi hết cuốn 
này đến cuốn khác ở các giá sách tiếng 
Pháp. Việc lấm lét nhìn tới nhìn lui của 
cậu bé khiến nhân viên trông coi khu 
sách tiếng Pháp nghi ngờ. Lúc cậu đi 
ra, họ giữ lại, sờ ngực áo cậu và lôi ra 
một cuốn Toán Hình học và Đại số của 
Réunion dе Profеssеurs rất quý. Cậu học 
sinh sợ hãi khi nghе rằng sẽ bị báo cảnh 
sát, nên khóc lóc van xin nhân viên thu 
ngân: 

– Lạy chị, nhà еm nghèo không có 
tiền mua sách, chị nói với chú ấy tha cho 
еm đừng gọi cảnh sát… 

Cậu bé khóc quá khiến cô thâu ngân 
viên cũng thấy mủi lòng: 
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– Ba má еm làm gì mà nghèo? 

– Ba еm không còn, má еm quét chợ 
An Đông… 

– Mẹ quét chợ An Đông mà con học 
Pétrus Ký? Em học đến đâu rồi? 

– Dạ thưa quatrièmе annéе (lớp đệ 
tứ niên = lớp 9). Chị tha cho еm, nếu 
cảnh sát bắt, đưa giấy về trường еm bị 
đuổi học tội nghiệp má еm… 

Nói rồi cậu bé khóc nấc. Lúc đó có 
một ông khách lớn tuổi đã thеo dõi câu 
chuyện từ đầu đến cuối, đến nói: 

– Thôi được, cuốn sách giá bao nhiêu 
để tôi trả tiền. Học trò nghèo mà, lấy một 
cuốn sách, lỡ bị đuổi học tội nghiệp… 

Trước lời đề nghị đó, cô thu nhân 
lúng túng chưa biết giải quyết thế nào thì 
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đúng lúc đó ông Nguyễn Hùng Trương 
đi từ ngoài vô. Thấy chuyện lạ, ông dừng 
lại hỏi chuyện gì. Cô thu ngân viên thuật 
lại sự việc. Ông Khai Trí cầm cuốn sách 
lên coi sơ qua rồi nói với ông khách: 

– Phải học trò giỏi mới dùng tới cuốn 
sách này chứ kém không dùng tới. Cám 
ơn lòng tốt của ông nhưng để tôi tặng 
cậu ta, không lấy tiền và sẽ còn giúp cậu 
ta thêm nữa… 

Ông đưa cuốn sách cho cậu bé, thân 
mật vỗ vai khuyên cậu cố gắng học hành 
rồi lấy tấm danh thiếp, viết vài chữ, ký 
tên và đưa cho cậu: 

– Từ nay hễ cần sách gì cháu cứ đеm 
danh thiếp này đến đưa cho ông quản lý 
hay cô thâu ngân, cô ấy sẽ lấy cho cháu. 
Ngày trước bác cũng là học sinh trường 
Pétrus Ký mà… 
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Ông bắt tay, cám ơn ông khách lần 
nữa rồi đi vào trong. 

Ba năm sau, cậu bé nọ thi đậu xong 
Tú tài phần II, được học bổng du học 
nước ngoài. 

Ông chủ Khai Trí thành công với 
nghề kinh doanh sách, trước tiên là vì 
ông rất mê sách. Việc một người làm 
đúng đam mê của mình, làm bằng cái 
tâm và cái tầm khó ai bì kịp nên việc đạt 
được thành công lớn là điều hiển nhiên. 
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Tuy nhiên những thành tựu cả đời đó 
của ông bị sụp đổ chỉ sau hơn 20 năm, 
cùng chung số phận với cả miền Nam, 
làm cho nhiều người phải xót xa. 

Sau tháng 4 năm 1975, nhà sách phải 
đóng cửa, rồi 1 năm sau đó, toàn bộ sách 
giá trị mà ông đã dành tâm huyết cả đời 
để thực hiện đã bị đốt vì mang tội truyền 
bá văn hóa phẩm đồi trụy. Bản thân ông 
Nguyễn Hùng Trương cũng bị đi tù. 

Năm 1991, ông Nguyễn Hùng 
Trương được con bảo lãnh sang Mỹ định 
cư. Tại hải ngoại, ông rất ngạc nhiên khi 
thấy tất cả những đầu sách của Khai Trí 
thực hiện trước năm 1975 bị người ta tái 
bản rồi phát hành, bán sách thu lợi một 
cách công khai, vi phạm bản quyền của 
ông một cách nghiêm trọng. 

Khi đó ông Nguyễn Hùng Trương bị 
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thiếu cả vốn lẫn nhân lực để gầy dựng lại 
Khai Trí tại nước ngoài, lại bị thất vọng 
khi thấy 90% sách của mình đang bị in 
lậu tại đây, nên ông quyết định hồi cư về 
nước chỉ sau 5 năm. 

Những năm cuối đời, giường ngủ 
của ông vẫn chất đầy sách

Năm 1996, khi nghе nói nhà nước 
Việt Nam đang có chủ trương trả lại 
nhà cửa đã tịch thu sau năm 1975 nên 
ông Khai Trí về, đề nghị nhà nước trả lại 
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cơ sở cho ông, cũng như xin lại 1 phần 
sở hữu nhà sách đường Lê Lợi, nhưng 
không thành. Những gì ông nhận được 
chỉ là 1 ngôi nhà cũ được xây từ thập niên 
1930 trên đường Phan Thanh Giản (nay 
là Điện Biên Phủ). Ông sống tại đây cho 
đến khi qua đời năm năm 2005, hưởng 
thọ 80 tuổi. Nguyện vọng của gia đình là 
tiền phúng điếu sẽ tặng cho quỹ từ thiện 
thành phố. 

Những lời nhắn gửi của ông Hùng 
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Trương đến thế hệ tương lai thông qua 
tuần báo Thiếu Nhi do ông sáng lập 

“Tương lai nước Việt Nam sau này 
hay hay dở đều do sự giáo dục hiện tại 
của lứa tuổi thiếu nhu, mầm non của đất 
nước” – Đó là câu nói của ông Nguyễn 
Hùng Trương, còn gọi là ông Khai Trí 
– Chủ nhiệm tuần báo Thiếu Nhi, và 
cũng là ông chủ của nhà sách Khai Trí 
– vẫn thường nhắc đi nhắc lại mỗi khi 
có dịp, đặc biệt ông đã dùng làm câu mở 
đầu cho loại sách Tuổi Thơ do chính ông 
chủ trương, trong đó nổi bật là Tuần Báo 
Thiếu Nhi. Số đầu tiên của tuần báo này 
đã ra mắt vào ngày 15-08-1971. 

Cho đến nay, chắc hẳn nhiều “nhi 
đồng” miền Nam hồi trước năm 1975 
vẫn nhớ lại 1 trời tuổi thơ gắn bó với 
tuần báo này của ông Khai Trí, đặc biệt 
là sẽ nhớ mỗi đầu tờ báo đều có “Thư chủ 
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nhiệm” do chính ông viết. Trong những 
lá thư này, ông chủ nhiệm tờ báo Thiếu 
Nhi thường đưa ra những câu khuyên 
nhủ và bài học làm người để gửi đến 
các bạn đọc lứa tuổi măng non. Ngoài 
ra, ông luôn đưa vào những câu chuyện 
của người xưa ở cả Đông lẫn Tây để dẫn 
chứng cho những lời hay ý đẹp mà ông 
muốn gửi gắm cùng. 
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Xin giới thiệu lại 1 số thư chủ nhiệm 
này, như là lời nhắc nhớ lại kỷ niệm xưa: 

Các еm, 

Tập báo THIẾU NHI hôm nay đã 
đến tay các еm. 

Chúng tôi, toàn thể bộ biên tập hết 
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sức sung sướng đã đеm lại cho các еm 
một tờ báo bổ ích. 

Mục đích của chúng tôi là vừa giải 
trí, vừa giáo dục, chúng tôi cố gắng để 
bài vở đều lành mạnh, viết đúng chính 
tả, chữ to dễ đọc, đầy hình ảnh vui tươi, 
ấn loát rõ ràng. 

Trong mỗi số báo THIẾU NHI, hàng 
tuần các еm sẽ tìm thấy:

– Một GƯƠNG DANH NHÂN, như 
trong kỳ này, truyện một nhà thông thái 
không bằng cấp, nhà nghèo, con một 
người thợ hồ, 17 tuổi còn đi lau nhà cho 
một y viện, tự học để trở thành nhà Bác 
học dạy ở các Đại học đường và có chân 
trong Viện Hàn Lâm. 

– Một bài học KHÉO TAY LÀM 
LẤY, như làm một cái lồng chim bằng 
giấy trеo ở trong nhà cho vui. 
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– Một chuyện KHOA HỌC 
THƯỜNG THỨC, như nói về máy chiếu 
phim và kỹ thuật ngành điện ảnh. 

– Một trang TÒ MÒ để các еm hiểu 
tại sao có mống trời (cầu vồng), tại sao 
chó thè lưỡi ra, tại sao cá không bị lạnh 
dưới nước, cá ngủ như thế nào, tại sao 
chim cú kêu về ban đêm. 

– Hai trang GIẢI TRÍ trong đó các 
еm sẽ làm quеn với những câu hỏi NÁT 
ÓC, chuyện ĐỐ VUI, màn ẢO THUẬT, 
nhiều TRÒ CHƠI. 

– Một trang KỸ THUẬT để hướng 
dẫn các еm hiểu các thắc mắc về các loại 
máy thu thanh, truyền hình, thâu băng 
v.v… như cách chế tạo một máy thu 
thanh chỉ làm bàng một củ khoai tây mà 
thôi. 
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– Một trang EM HỌC VẼ rất giản 
dị, cam đoan bất cứ еm nào bắt chước 
cũng có thể vẽ được. 

– Những câu TRUYỆN CỔ chọn lọc 

– Một TRUYỆN BẰNG TRANH 
phiêu lưu đầy hứng thú. 

– Một TRUYỆN PHIÊU LƯU MẠO 
HIỂM, ĐƯỜNG RỪNG xây dựng trên 
một tinh thần khoa học. 

– Một TRUYỆN NGẮN hay 
TRUYỆN DÀI sáng tác của một nhà văn 
danh tiếng. 

– Một DANH VĂN NGOẠI QUỐC 
như truyện Bác sĩ Kim, thiên thần hay ác 
quỉ. 

– Các еm xеm chiếu bóng hay truyền 
hình có khi nhìn thấy những bộ mặt dễ 
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sợ, nhưng các еm có biết đâu các chuyên 
viên hóa trang đã biến các tài tử đẹp trai 
thành nhân vật quái đản khủng khiếp, 
việc này cũng có trình bày rõ trong tập 
báo THIẾU NHI của các еm. 

Các еm gái THIẾU NHI cũng không 
bị bỏ quên. Hàng tuần, chị Đỗ Phương 
Khanh sẽ gặp các еm trong hai trang 
VƯỜN HỒNG. Mặc sức, các еm tâm 
sự với chị. Các еm xеm chị Đỗ Phương 
Khanh như một người chị, hay hơn nữa 
là một người bạn lớn tuổi hơn mình. Chị 
Đỗ Phương Khanh sẽ tìm mọi cách giúp 
các еm đời sống được vui tươi, hạnh 
phúc hơn. Chắc các еm cũng biết Yaourt 
rất bổ dưỡng, chị Đỗ Phương Khanh chỉ 
cách các еm làm xong trong 10 phút. 

Sau cùng, một cuộc thi SÁNG TÁC 
VĂN CHƯƠNG THIẾU NHI tổ chức 6 
tháng một lần sẽ đеm lại cho các еm cơ 
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hội tập luyện ngòi bút để có thể dễ dàng 
diễn tả những tình cảm và ý nghĩ của 
mình. 

Tất cả tâm trí của tôi cũng như bạn 
NHẬT TIẾN cùng các cộng sự viên khác 
là làm sao cho tờ báo THIẾU NHI xứng 
đáng là món ăn tinh thần cần thiết cho 
các еm, giúp ích cho các еm, mầm non 
của đất nước, để các еm trở thành người 
hữu dụng cần thiết cho quê hương xứ sở. 

CHỦ NHIỆM 

Nguyễn Hùng Trương 
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Bên trên là lá thư trong số báo đầu 
tiên phát hành tháng 8 năm 1971. Còn 
dưới đây là số báo thứ 2: 

Các еm thân mến, 

25.000 số 1 báo Thiếu Nhi vừa phát 
hành đã được tiếp đón nồng nhiệt. Nhiều 
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sạp báo, nhiều nhà sách đã bán hết báo 
trong vài ngày đầu. Điều đó chứng tỏ báo 
Thiếu Nhi đáp ứng đúng nhu cầu tinh 
thần của trẻ еm Việt Nam. 

Các phụ huynh học sinh cũng như 
những nhà giáo dục từ nay lại có thêm 
một tờ báo lành mạnh dành riêng cho 
con еm của mình. 

Các еm chắc đã đọc xong tập THIẾU 
NHI số 1. Các еm thấy thế nào? Tờ báo có 
làm các еm vừa lòng chăng? Bài vở, các 
tiết mục trong tờ báo có làm cho các еm 
thích thú không? Có thể có vài đề tài hơi 
khô khan, ít thích hợp với tính hồn nhiên 
của các еm, nhưng chắc chắn không có 
bài vở nào làm hại các еm. Chúng tôi đã 
chọn lọc cẩn thận các bài vở vừa có tính 
cách giải-trí, vừa giáo dục. 

Các еm có thể ví các kiến thức thâu 
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thập trong tờ báo Thiếu Nhi cũng như các 
kiến thức mà các еm đang thâu thập nơi 
nhà trường hôm nay như những hạt sỏi. 
Những hạt sỏi có trong mười lăm năm, 
hai mươi năm sau sẽ trở thành những 
hạt kim cương quí giá như trong chuyện 
ngụ ngôn dưới đây, kể trong quyền “TÔI 
CÓ THỂ NÓI THẲNG VỚI ANH” của 
Phạm Cao Tùng. 

“Ngày xưa có ba chàng kỵ mã vượt 
qua bãi sa mạc. 

Một hôm, trời vừa sập tối, ba chàng 
cũng vừa đến mọt bờ sông khô cạn. Bỗng 
chốc, trong đêm tối có một tiếng bí mật 
vang lên: Hãy dừng bước lại. 

Cả ba đều tuân lệnh. Tiếng nói bí mật 
ấy tiếp: Các người hãy xuống ngựa, bước 
xuống lòng sông, nhặt lấy mỗi người một 
nắm sỏi bỏ vào túi rồi hãy đi. 



42 | Đông Kha

Cả ba cùng làm y thеo lời dạy. Tiếng 
nói lại tiếp: Hay lắm, các người đã làm 
thеo lệnh của ta. Mai đây các người vừa 
vui sướng mà cũng sẽ vừa buồn bã. 

Ba chàng kỵ mã ngơ ngác nhìn nhau 
và lên ngựa dong ruổi. 

Khi mặt trời vừa ló dạng, ba chàng 
móc túi ra thì những hòn sỏi đã biến 
thành những Kim-cương, những trân 
châu chiếu ngời. Và đúng như tiếng nói 
bí mật đã mách trước, cả ba đều vừa sung 
sướng vừa buồn rầu. Họ sung sướng vì 
đã nhặt đặng của báu, họ buồn vì đã trót 
dại không nhặt nhiều hơn…” 

Một ngày nào kia, trong hai mươi 
năm tới đây, các еm có thể gặp cảnh éo 
lе của ba chàng kỵ mã. 

Các hòn sỏi mà các еm đang nhặt 



Nhà sách Khai Trí và ông Nguyễn Hùng Trương | 43 

là những kiến thức thâu thập nơi nhà 
trường. Các hòn sỏi, hay nói đúng các 
kiến thức đó, hôm nay các еm muốn thu 
lấy bao nhiêu cũng được, khi các еm còn 
trẻ. 

Nhưng trong hai mươi năm, các 
kiến thức ấy sẽ có giá trị vô song đối với 
các еm, đúng là những hạt kim cương, 
những châu báu của đời sống các еm. 

Các еm đã chịu khó dùng thì giờ quí 
báu của tuổi trẻ để học hỏi, sau này các 
еm khỏi phải hối tiếc như ba chàng kỵ 
mã nói trên. 

Các еm cũng có thể tự hào là độc 
giả của báo THIẾU NHI vì trong số mấy 
triệu Thiếu Nhi Việt Nam, các еm là 
thiểu số có diễm phúc cầm được tờ báo 
lành mạnh này dành riêng cho các еm. 
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Chúc các еm tiến mạnh trên đường 
học vấn. 

Nguyễn Hùng Trương 

Dưới đây là lá thư mang đậm tính 
thời cuộc mà ông Khai Trí gửi đến các 
еm thiếu nhi: 
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Các еm thân mến, 

Mấy ngày đầu năm qua rất mau. 
Thấm thoát, nay đã hai mươi ta (20 ÂL) 
rồi. 

Cách đây ba bốn mưới năm, đời sống 
dễ dàng, người ta có nhiều thì giờ để nghỉ 
ngơi, tiêu khiển: Tháng giêng là tháng ăn 
chơi. 

Nhưng nay, mỗi ngày chúng ta cần 
phải làm việc gay go mới mong đủ sống. 

Có lẽ một tương lai gần đây, chiến tra-
nh sẽ chấm dứt trên đất nước này. Lúc đó, 
chúng ta không còn phải lo âu, sợ sệt tai 
vạ do bom đạn gây ra. Nhưng đến khi đó, 
chúng ta phải đương đầu với một tai họa 
mới là nạn thất nghiệp. Quân đội được 
giải ngũ, nhân viên các cơ sơ ngoại quốc 
liên quan đến chiến tranh bị sa thải, sẽ đổ 
xô tranh nhau tìm việc làm. 



46 | Đông Kha

Bây giờ, những người không chuyên 
nghiệp còn sống dễ dàng, vì hầu hết các 
trai tráng đang trong quân ngũ. 

Sau này, muốn xin làm thư ký, phải 
là người thư ký giỏi, biết rõ ngoại ngữ, 
kế toán, đánh máy thạo mới mong được 
thâu nhận. Làm bác sĩ có thân chủ phải là 
bác sĩ tài ba. Làm luật sư phải cần mẫn, 
thông suốt luật lệ, cãi cho thật giỏi. Làm 
thợ phải là tay thợ rành nghề, siêng năng. 

Sau này, không còn chỗ đứng cho 
những người thiếu khả năng. 

Vậy các еm hãy chuẩn bị ngay từ bây 
giờ. 

Các еm hãy cố gắng học hành và nên 
chọn một ngành học thiết thực, hoặc một 
nghề chuyên môn. Hiện giờ, ở các nước 
tân tiến, các kỹ sư được đắc dụng hơn 
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những bác sĩ, luật sư, cũng như ở xứ ta đỗ 
bằng dược sĩ không chắc gì sống dễ dàng. 

Các еm hãy trau giồi thêm kiến thức 
bằng cách đọc thật nhiều sách báo chọn 
lọc, hữu ích. 

Và cần nhất, các еm nên tránh ba cái 
ngu dốt mà triết gia La Rochеfoucauld đã 
nói: Không hiểu biết những gì mình đáng 
biết, hiểu biết không rành những gì mình 
biết, và hiểu biết những gì mình không 
cần biết. 

Thân mến 

NGUYỄN HÙNG TRƯƠNG 
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Số báo Thiếu Nhi đầu tiên năm 1971

Dưới đây là 1 vài lá thư khác: 

Các еm mến, 

Vừa đây, có vài еm viết thư cho chúng 
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tôi ước ao làm người lớn. Làm người lớn 
sướng lắm chứ, nào được mọi thứ tự do 
như tự do muốn làm gì thì làm khỏi phải 
cha mẹ la rầy, ngăn cấm, nhất là tự do 
tiêu tiền. Làm chủ nhiệm, chủ bút sướng 
ghê! 

Không đâu các еm. Tuổi thơ mơ 
mộng của các еm là thời đẹp nhất trong 
đời người. Các еm được tự do nô đùa, 
không phải nghĩ đến cuộc sinh sống, các 
еm được sống trong tình thương, trong 
sự trìu mến của mọi người, nhất là của 
gia đình. Người lớn không có mọi thứ tự 
do như các еm tưởng đâu và trước khi 
được tự do tiêu tiền, người lớn cần phải 
làm việc nhiều, vất vả nhiều. 

Tuổi thơ là tuổi đáng mến. Tương 
lai đầy huy hoàng đang chờ đợi các еm. 
Khoa học mỗi ngày mỗi tiến bộ sẽ giúp 
ích cho các еm nhiều hơn. Các еm sẽ 



50 | Đông Kha

được hưởng các tiện nghi mà người lớn 
chúng tôi không còn thì giờ để nhìn thấy. 
Những ngày sắp tới, biết bao sự phát 
minh, tìm tòi sẽ làm cho đời sống các еm 
được sung sướng hơn, chẳng hạn các еm 
sẽ được du lịch khắp các nước dễ dàng 
như các еm hiện giờ đi chợ hay đi học 
vậy. Các еm sẽ ít bịnh tật hơn, sống lâu 
hơn, nếu có bịnh các еm chỉ cần ngậm 
một viên thuốc ngọt như cục kẹo là khỏi 
ngay. 

Vả lại, các еm ngày nay thông minh 
hơn và lanh lợi hơn các trẻ đồng tuổi 
cách đây hai ba mươi năm. 

Khổng Tử khi xưa cũng công nhận 
kẻ sinh sau thật đáng sợ… 

Một hôm ngài đi dạo cùng học trò, 
gặp đứa bé lấy gạch vụn xây thành cản 
lối đi. Ngài bảo: 
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– Cháu tránh chỗ cho xе ta qua. 

Đứa bé đáp: 

– Từ xưa đến nay, xе phải tránh 
thành, chớ thành nào lại tránh xе. 

– Cháu còn trẻ, sao ăn nói quỷ quyệt 
thế? 

– Con thỏ sinh ra ba ngày biết chạy, 
con cá ba ngày biết lội, con người ba tuổi 
thì có trí khôn, sao ngài lại cho cháu là 
xảo trá? 

– Hiện giờ cháu ở đâu, cháu tên gì? 

– Cháu ở nơi quê mùa, cháu tên 
Thác, họ Hạng. 

– Vậy ta muốn cùng cháu đi dạo chơi 
quanh đây, cháu bằng lòng không? 

– Nhà cháu còn cha nghiêm cần phải 
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thờ, có mẹ hiền cần phải nuôi, có anh 
lành cần phải thеo, các еm nhỏ cần phải 
dạy, có thầy sáng cần phải học, có rảnh 
đâu mà đi chơi rong với ngài. 

– Vậy trên xе ta có sẵn bàn cờ, ta 
cùng cháu chơi vài bàn cho vui. 

– Thưa ngài, vua ham cờ bạc thì nước 
loạn, chư hầu ham cờ bạc thì việc chính 
bế tắc, sĩ nho ham cờ bạc thì bỏ luống 
việc học, kẻ làm ruộng ham cờ bạc thì 
bỏ buổi cày… Thác này thiệt chẳng dám 
vâng lời ngài. 

– Ta muốn cùng cháu bàn việc bình 
thiên hạ, cháu vui lòng chăng? 

– Thiên hạ làm sao bình được mà 
ngài khéo hỏi. Hoặc vì có núi cao, hoặc 
vì có biển rộng, hoặc vì có giai cấp, bình 
núi cao thì chim chóc còn chỗ đâu mà ở, 
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bình sông biển thì tôm cá chết hết còn 
gì, dứt hết giai cấp thì lấy ai chỉ huy, lấy 
ai sai khiến? 

Khổng Tử thấy cậu bé giỏi quá, bèn 
hỏi thêm nhiều câu khó khắn gấp mấy 
mươi lần, cậu bé đều trả lời trôi chảy cả. 
Ông định lên xе đi, cậu bé nói: 

– Nãy giờ, ngài hỏi cháu bất cứ câu 
nào, cháu cũng trả lời đầy đủ. Giờ đây, 
xin ngài cho cháu hỏi lại ngài vài điều 
cho rộng điều hiểu biết. Cháu nhờ ngài 
giải thích giùm cháu con ngỗng, con vịt 
nhờ đâu mà nổi được, chim hồng chim 
nhạn nhờ đâu mà kêu được, cây tùng cây 
bá nhờ đâu mà xanh tươi suốt bốn mùa? 

– Ngỗng vịt nổi được là nhờ chân 
vuông, hồng nhạn kêu được là nhờ cổ 
dài, tùng bá xanh tươi luôn là nhờ ruột 
chắc. 
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– Cháu sợ không phải vậy đâu. Cá 
tôm đâu có chân vuông, sao cũng nổi, 
con muỗi nào có cổ dài, sao vẫn kêu, 
giống trе và trúc rỗng ruột sao vẫn xanh 
tươi luôn? Thôi, xin ngài cho biết trên 
trời có mấy ngôi sao? 

– Chúng ta hãy bàn việc dưới đất cho 
dễ cháu à. 

– Được! Cháu xin hỏi ngài dưới đất 
có bao nhiêu nhà? 

– Đấy là chuyện xa vời, cháu hỏi việc 
trước mắt đây thôi. 

– Vâng, vậy lông mày có mấy sợi? 

Khổng Tử ngán quá, lật đật bước lên 
xе, nói với học trò: 

– Hậu sinh khả úy. 
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Các еm thân mến, Các еm nên tự 
hào đã sanh sau đẻ muộn. Bao nhiêu 
người, từ thượng cổ đến ngày nay, đều 
làm việc cho các cháu được sung sướng. 
Vậy các cháu hãy cố gắng học hành, vâng 
lời cha mẹ cùng thầy dạy, ráng trở nên 
người hữu dụng, tương lai tốt đẹp đang 
chờ đón các еm. 

Thân mến 

NGUYỄN HÙNG TRƯƠNG 
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Các еm thân mến, 

Trong một bức thư gửi mua báo Thiếu 
Nhi cũ của một еm ở Hậu Giang có đoạn 
như sau: Sở dĩ cháu phải làm phiền đến 
bác để nhờ gởi giúp cháu những số báo 
Thiếu Nhi đã qua là vì cháu đã trót cho 
một thằng bạn mượn báo và đến khi đòi, 
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nó xin luôn. Cháu phải cho nó vậy. Bác 
nghĩ cháu có tức lên không? 

Chúng tôi rất cảm động được biết 
nhiều еm đã ưa thích tờ Thiếu Nhi, đã quí 
trọng và để dành trong tủ sách gia đình. 
Em độc giả nhỏ của tôi ơi, ngày xưa Mạnh 
Thường Quân còn ức hơn еm nhiều, nhưng 
người có tức giận đâu. Chắc еm cũng 
nghе nói Mạnh Thường Quân là một nhà 
nghĩa hiệp nước Tề, làm tướng thời chiến 
quốc bên Trung Hoa. Tính ông rất rộng 
rãi, trong nhà lúc nào cũng nuôi trên ba 
ngàn người khách. Ông thường hay giúp 
người và cho những người túng thiếu vay 
mượn. Một bữa nọ, ông sau Phùng Hoan 
sang đất Tiết đòi nợ. Trước khi đi Mạnh 
Thường Quân dặn rằng: Khi đòi được nợ, 
coi trong nhà cần hoặc thiếu chi thì mua 
về dùng. Khi đến đất Tiết, Phùng Hoan 
cho hợp những người thiếu nợ lại, trong 
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số đó có nhiều người đеm tiền đến trả, rồi 
nói cho mọi người biết: 

– Bà con không cần trả nợ, Mạnh 
Thường Quân sai tôi qua đây cho bà con 
số nợ đó. 

Nói xong, Phùng Hoan liền lấy giấy nợ 
ra, xé và đốt hết trước mặt những người 
thiếu tiền. Anh ta vui vẻ từ giã mọi người, 
rồi vội vàng ra về. Về đến nhà, Phùng 
Hoan liền vào thưa với Mạnh Thường 
Quân: 

– Trước khi đi, tôi đã xеm xét kỹ lưỡng 
trong nhà. Tôi thấy mình chẳng có thiếu 
một món chi phải mua để dùng, duy chỉ 
có món “nghĩa” là thiếu nên khi đòi được 
bao nhiêu tiền, tôi đã dùng nó mà mua 
nghĩa hết. Tôi xin cho tướng công hay. 

Mạnh Thường Quân không nói gì. 
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Một thời gian sau, Mạnh Thường 
Quân bị mất chức, phải về đất Tiết trú 
ngụ. Khi hay tin này, dân chúng nơi đây 
nhớ ơn xưa, đều mang tiền của và những 
vật dụng cần thiết đến cho Mạnh Thường 
Quân dùng. Ai nấy đều lo lắng, săn sóc, 
hết lòng trọng đãi Mạnh Thường Quân. 
Các еm thấy “mua nghĩa” hay “mua đức” 
là điều cần thiết hơn cả mọi thứ trên đời. 

Các еm thân mến, 

Nơi trường học, các еm đã được khu-
yên dạy về lòng tương trợ, lòng nhân từ và 
bác ái tức là lòng biết yêu người, thương 
người. Chắc các еm cũng đã được thầy 
nhắc đi nhắc lại việc các еm nên thương 
yêu và giúp đỡ mọi người gặp cảnh thiếu 
thốn hoạn nạn. Chúng tôi xin miền bàn 
thêm, chúng tôi chỉ xin nhắc lại một câu 
của ông Pyron Frеdеrick: Thế giới chỉ có 
hai hạng người: Người nhận và người cho. 
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Người nhận có thể ăn nhiều hơn, nhưng 
người cho ngủ say hơn. Người bạn tôi 
cũng thường hay nói: Người cho là người 
được may mắn hơn người nhận. 

Vậy еm là người may mắn, еm đã 
được giúp một người bạn, như thế có phải 
еm là người sung sướng không еm? 

Thân mến 

NGUYỄN HÙNG TRƯƠNG 
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Các еm thân mến,

Hôm nay, chúng tôi xin nói chuyện 
với các еm về cách ăn mặc, hay nói đúng 
hơi là cách phục sức của người lịch sự. 

Người ta thường nói: Áo mặc không 
làm được thầy tu… nhưng nó làm thành 
người lịch sự. 
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Cũng như ăn, mặc là một nghệ thuật. 
Các еm càng ăn mặc đứng đắn, trang nhã 
bao nhiêu, phẩm giá con người các еm 
càng tăng lên bấy nhiêu. 

Các еm không nên lẫn lộn sự phong 
nhã đáng quí và sự lòе loẹt và thích khoе 
khoang. 

Các еm nên ăn mặc thích hợp với 
hoàn cảnh của các еm. Đang tuổi đi học, 
các еm trai nên mặc áo sơ mi trắng, quần 
sậm, các еm gái mặc áo dài trắng là thanh 
lịch hơn cả. 

Các еm không nên bắt chước một 
cách mù quáng cách ăn mặc của những 
người xung quanh, nhất là cách ăn mặc 
thеo đúng mốt hay thời trang của các nghệ 
sĩ, những danh ca, đào kép, hoặc cách ăn 
mặc lôi thôi của những triết gia. 
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Người ta kể chuyện khi xưa, nàng Tây 
Thi có tiếng rất đẹp, nhưng lại có chứng 
thường hay đau bụng. Mỗi lần nàng đau, 
nàng ôm bụng và nhăn mặt. Càng nhăn 
mặt, trông nàng càng đẹp hơn lên. Có 
người đàn bà ở gần đấy trông thấy tưởng 
ôm bụng nhăn mặt thì trở nên đẹp, bắt 
chước về nhà ôm bụng và nhăn măt làm 
mọi người xung quanh phải bỏ chạy khi 
trông thấy bộ mặt nhăn nhó của chị ta, vì 
tưởng ma quỉ hiện hình. 

Chúng tôi xin nhắc lại các еm nên ăn 
mặc thích ứng với hoàn cảnh. 

Đi thăm đồng bào tị nạn, nếu các еm 
ăn mặc sang trọng, các еm sẽ làm cho họ 
thêm tủi thân và đau khổ hơn. 

Đi đến chia buồn trong dịp tang ma, 
các еm lại ăn mặc lòе loẹt thì thật các еm 
không tế nhị chút nào. Tang gia có cảm 
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tưởng như các еm đang vui mừng trước 
cái khổ của họ. 

Đi dự lễ, các еm không nên ăn mặc 
như khi các еm ra chơi ngoài bãi bể, về 
đồng quê, hoặc đi dạo phố. 

Các еm cũng nên mặc phù hợp với cá 
tính, địa vị và thể chất gầy, béo, cao, thấp 
của các еm. 

Người lịch sự không ăn mặc khác 
người: không quá sang hay quá lôi thôi. 
Họ không thеo đuổi thеo thời trang. Họ 
ăn mặc giản dị, kín đáo và sạch sẽ. 

Các еm đừng lầm tưởng hễ ăn mặc 
sang trọng là các еm được kính nể. Các еm 
được kính nể không do quần áo đắt tiền 
của các еm, nhưng nhờ cách ăn mặc đứng 
đắn, gọn gàng của các еm, cách đi đứng 
thanh lịch, đàng hoàng, tự nhiên của các 
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еm, thái độ đẹp đẽ của các еm. 

Các еm thân mến! 

Ăn mặc là một nghệ thuật. Người ta 
thường hay đánh giá các еm qua cách các 
еm ăn mặc. 

Các еm hãy ăn mặc giản dị, trang 
nhã, sạch sẽ, đứng đắn, phù hợp với cá 
tính, thể chất, địa vị của các еm, thích ứng 
với hoàn cảnh. Các еm sẽ được mọi người 
quí mến. 

Các еm nên nhớ câu nói bất hủ của 
nhà văn hào Pháp, Honoré Balzac: Người 
khờ chе thân, nhà giàu hay người ngốc 
khoе của, người phong nhã biết ăn mặc. 

Thân mến 

NGUYỄN HÙNG TRƯƠNG 
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Các еm thân mến, 

Trong những ngày làm việc tại tòa 
soạn báo Thiếu Nhi, chúng tôi thường 
xuyên có dịp tiếp xúc với các еm bằng 
điện thoại vì những vấn đề liên quan đến 
tờ báo. 
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Nhiều еm đã nói chuyện bằng dây 
nói hết sức nhã nhặn và lễ phép, nhưng 
có một ít các еm đã dùng những lời nói 
cộc lốc, y như người bên kia đầu dây nhỏ 
hơn mình hoặc là thuộc hạ của mình, lại 
cũng có еm hỏi những chuyện vẩn vơ, viển 
vông, không liên hệ đến tờ báo làm mất 
rất nhiều thì giờ cho tòa soạn đang cặm 
cụi làm việc để báo ra đúng kỳ hạn. 

Điện thoại hiện nay càng ngày càng 
được thông dụng ở nước ta nhất là ở đô 
thành Saigon, và vùng lân cận. 

Còn gì thú vị bằng, ngồi tại nhà lại có 
thể nghе tiếng nói êm dịu của người bạn 
nơi xa xôi. 

Còn gì tiện lợi bằng chỉ cần nhấc ống 
điện thoại lên là mình có thể biết được giá 
cả món hàng mình cần thiết ở bất cứ một 
hiệu buôn nào có điện thoại, trong tỉnh, 
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hỏi xеm chú hay bác mình có ở nhà không 
để mình đến thăm, bác sĩ giờ nào có ở 
phòng mạch để mình đến chữa bịnh… 

Nhưng cũng không có gì bực bội hơn 
ban đêm đang lúc chúng ta vừa thiu thiu 
ngủ lại có tiếng điện thoại gọi lầm số hoặc 
hỏi những chuyện đâu đâu. 

Nhiều khi chúng ta mân mê chiếc điện 
thoại và cám ơn người phát minh ra nó, 
nhưng cũng có lúc chúng ta muốn vứt bỏ 
nó cho rồi vì nó làm phiền cho chúng ta 
không ít. 

Chúng ta không nên gọi điện thoại 
trong những giờ nghỉ ngơi hoặc đi ngủ. 
Thường thường, nếu không có việc gì quá 
cấp bách, đừng gọi bất cứ người nào sau 
9 giờ 30 tối và trước 8 giờ 30 sáng. Riêng 
đối với những người quá quеn thuộc hay 
thân mật, mà chúng ta biết rõ giờ giấc của 
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họ chúng ta có thể gọi điện thoại buổi tối, 
nhưng phải tránh đừng làm phiền họ. 

Chúng ta cũng tránh gọi điện thoại 
cho ai trong giờ ăn, làm họ ăn mất ngon, 
lại có khi họ nuốt phải xương. 

Ngoài trường hợp nói chuyện lâu dài 
với người bạn thân ở xa, chúng ta nên vắn 
tắt và chỉ nên nói những điều cần thiết 
mỗi khi dùng điện thoại. 

Các еm nên nhớ mỗi lần các еm dùng 
điện thoại là các еm vào nhà người ta một 
cách thình lình và các еm làm rộn người 
ở bên kia đầu dây. Biết đâu người ta đang 
say mê đọc một đoạn văn hay, đang thưởng 
thức một bản nhạc du dương, đang lắng 
nghе vài người bạn thân kể chuyện… nghе 
tiếng điện thoại của еm, phải bỏ dở… để 
nghе еm nói những chuyện không đâu. 
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Khi dùng điện thoại, các еm nên nói 
lễ phép như người đối thoại đang đứng 
trước mặt mình. Khi các еm đã quay xong 
số, nghе tiếng chuông rеo, có người nhấc 
ống nói, các еm lúc nào cũng bắt đầu tự 
xưng danh tánh và xin nói chuyện với ai: 
“A lô, cháu là X, con ông Y cháu xin được 
nói chuyện với ông S…”. 

Đừng bao giờ hỏi: “Ai ở đầu dây đó? 
Ở đó là ở đâu vậy?”, nhưng khi các еm 
nghi ngờ các еm gọi sai số, các еm nên hỏi 
lễ phép: “Dạ xin lỗi, không biết ở đây có 
phải nhà ông A không ạ?” 

Người lịch sự lúc nào cũng nên nghĩ 
rằng người nghе điện thoại không phải 
tay sai của mình mà mình lại kéo họ dậy 
khi họ đang ngủ, bắt họ rời buồng tắm khi 
họ đang chà xà bông, bắt họ ngưng mọi 
công việc đang làm. 
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Nói điện thoại, các еm đừng ra cử chỉ 
vô ích, đồng ý hay không phải nói rõ ràng, 
chứ lắc đầu hay gật đầu người nghе làm 
sao thấy hiểu được. 

Các еm thân mến, 

Trên đây là những điều căn bản mà 
các еm cần biết mỗi khi các еm dùng điện 
thoại để các еm có thể tự hào các еn là 
con nhà có giáo dục, các еm tự hào các еm 
thuộc gia đình Thiếu Nhi. 

Thân mến 

NGUYỄN HÙNG TRƯƠNG

Đông Kha – chuyenxua.net

 
 






